
Opstaan en verder gaan, met levensperspectief
Het Paasfeest is een verbijsterend slotakkoord van het leven van ‘God met ons’ in Jezus Christus onze Heer. 
Pasen vormt de kernboodschap van het christelijk geloof. Maar is het niet zo, dat je met Pasen je eigen ogen niet
gelooft? Het is daarom belangrijk om ons niet blind te staren op dit unieke moment van Pasen. 

Het hele leven van Jezus is grensdoorbrekend geweest.
Iedere ontmoeting met Hem, toen en nu, staat in het
teken van ‘perspectief geven aan het leven’. Op het
Paasfeest hebben we het over het opstaan en het
verdergaan van Jezus.  Als christen draag je niet alleen
de naam van Christus, maar ben je ook een navolger
van Hem in het opstaan en het verdergaan in het leven. 
 
In zijn boek ‘De hoogste gave’ stelt Paolo Coelho de
volgende drie vragen en antwoorden:
“Wie is Christus?”  Hij die de armen voedde, de naakten
kleedde en de zieken bezocht.
“Waar is Christus?” Wie in mijn naam één zo'n mensen-
kind bij zich opneemt, neemt Mij op.
“Wie is bij Christus?” Iedereen die liefheeft.
 
Het gaat er bij Jezus en in het navolgen van Jezus om
uit liefde op te staan en verder te gaan in het leven
vandaag, morgen, voor altijd. Sta iedere dag op en pak
het leven zelf op, leef verder uit liefde en goedheid voor
God en de medemens en gun de ander en de Ander zijn
nabij-zijn aan jou.
 
 De vieringen in de heilige drie dagen van de Goede Week 

U bent van harte uitgenodigd om de vieringen in de
heilige drie dagen van de Goede Week mee te maken…
Witte Donderdag hét liefdesgebaar van Jezus (voetwas-
sing en instelling van de Eucharistie), Goede Vrijdag zijn
eigen leven géven om ons te verlossen (de kruisdood),
om met Pasen op te staan om verder te gaan! Op deze
heilige dagen (sacrum triduum) ervaar je in het samen
vieren van je geloof hoeveel liefde er leefde, leeft en
blijft leven in Jezus. De vieringen op deze verschillende
dagen vormen samen één geheel. Het kruisteken wordt

aan het begin van de Witte Donderdagviering gemaakt.
Er volgt geen zegen aan het einde en geen kruisteken
aan het begin van de Goede Vrijdagviering. We verlaten
de kerk in stilte en komen in de schemering weer bijeen
voor de Paaswake en dan… aan het einde van de wake,
in het Licht van Pasen volgt de zegen van God.
 
Ik wens u, in naam van de leden van het pastoraal team
en het bestuur van onze parochie, een Zalig Pasen!

Pastoor Wim Bakker
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Van het bestuur

Op de agenda van de vergadering
van het parochiebestuur van januari
stonden weer veel uiteenlopende
zaken ter bespreking. Zoals enkele juridische kwesties die, na een gedegen
voorbereiding, tot afronding zijn gekomen (met dank aan onder meer Rob
ter Brugge en Anja van der Wallen).

Ook is de nodige tijd besteed aan het onderhoud aan onze gebouwen. Zo is
besloten tot aanschaf van een nieuwe geluidsbox voor de Martinuskerk en
wordt gekeken of we, na de succesvolle restauratie van één van de zoge-
naamde Dunselmanpanelen in de HH. Petrus en Pauluskerk, ook andere
panelen kunnen laten restaureren. Verder is er voortgang geboekt bij het
op een rijtje zetten van een aantal opties voor wat betreft het pand aan de
Oranjehoek in Voorburg.

Op financieel gebied speelt de begroting van 2026 en het werk aan de (finan-
ciële) afsluiting van boekjaar 2025. En, heel belangrijk voor de (financiële)
toekomst van de parochie, is men bezig met de voorbereiding van de Actie
Kerk Balans, die binnenkort van start gaat.

Voor wat betreft de vitaliteitstoets, heeft op 21 januari een heel vruchtbare
bijeenkomst plaatsgevonden, waarbij de resultaten van de inventarisatie per
kerkgemeenschap zijn besproken én de inventarisatie op parochieniveau.
Alle aanwezigen waren het het erover eens dat de uitkomst van deze inven-
tarisatie niet een momentopname mag blijven; de vitaliteitstoets is er niet
alleen voor het bisdom: men wil graag werken aan de aandachtspunten die
per locatie naar voren zijn gekomen. Ook kwam nadrukkelijk naar voren dat
het nodig is om de onderlinge samenwerking tussen de gemeenschappen te
versterken.
 
In het kader van het parochiefeest is de voordracht van vier vrijwilligers voor
het ontvangen van de parochiepenning bekrachtigd. Deze vier vrijwilligers
hebben op 15 februari hun dik verdiende penning in ontvangst mogen
nemen. Zij staan symbool voor de vele vrijwilligers die ervoor zorgen dat
onze parochie een waarlijk levende gemeenschap kan blijven. Het parochie-
bestuur is de commissie Parochiepenning zeer erkentelijk voor de zorgvuldi-
ge wijze waarop zij tot hun voordracht zijn gekomen.

Theo Tetteroo, secretaris parochiebestuur

Van de bestuurstafel

Redactie Kerk aan de Vliet: ook iets voor u?
Als redactie zoeken we dringend
nieuwe vrijwilligers om mee te werken
aan dit mooie blad. U bent van harte
uitgenodigd om mee te komen doen:
vele handen maken licht werk. We vergaderen zesmaal per jaar. De opmaak
van het blad gebeurt in makkelijke software van de drukker. Er is alle ruimte
en tijd om ingewerkt te worden. Doet u mee?

Namens de redactie, pastoor Bakker en Dieneke Meijer

Adverteren in Kerk aan de Vliet?
Hebt u interesse in adverteren in dit blad? We garanderen dat het goed
gelezen wordt. Er is altijd ruimte voor wat meer advertenties. Prijzen kunt u
opvragen via het mailadres hiernaast in het colofon. U ziet daar ook dat onze
oplage 2.900 stuks is, met verspreiding in de ruime regio.
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Van het pastoraal team

Palmzondag en Pasen: de liefde als maatstaf
De Goede Week, was het een geval van gefrustreerde verwachtingen of
een liefde die verkeerd begrepen werd? De Goede Week begint met de
Palmzondag: enthousiaste kreten van de mensen: “Hosanna, hosanna…
gezegend is Hij die komt in de naam van de Heer”. Daarna volgt een gevoel
van leegte en teleurstelling en terugvallen op de oude manier: “Ik ga vis-
sen” (Johannes 21,3), voordat zij de verrezen Heer ontmoeten.

Het is gemakkelijk om te zeggen dat het volk oppervlak-
kig was. Het ene moment steunen ze Jezus bij zijn feeste-
lijke intocht in Jeruzalem, het volgende moment wijzen
ze hem af. Daar zijn gefrustreerde verwachtingen. Ze
juichten hem toe als ‘zoon van David’: een militaire
leider en koning. Toen hij zich niet gedroeg als een zege-
vierende koning, keerden ze hem de rug toe en zeiden:
“Kruisig hem, kruisig hem.”
 
Zo'n gedrag is voor ons bekend. Hoeveel keer geven wij
onze naasten op als ze niet aan onze verwachtingen vol-
doen? Maar deze Goede Week draait om een liefde die
verkeerd begrepen werd. Volgens onze maatstaf lijken
Zijn lijden en kruis op een mislukking, Hij een slachtoffer.
Maar volgens de maatstaf van onvoorwaardelijke Liefde
heeft Hij alle verwachtingen ruimschoots overtroffen.
Het is liefde die nooit ophoudt en die er om vraagt om
verder te mogen leven om onze gebrokenheden te
helen, en te heiligen.
 
Hoe kunnen we deze week heilig maken? Door ons te
realiseren hoeveel liefde ons gegeven is. Door te begin-
nen te waarderen wat we hebben als familie en gemeen-

schap: zorg voor elkaar, vrijheid, en geloof. Dat zijn
geschenken van onze ouders, vrijwilligers die zich kapot
werken zodat wij een fatsoenlijk leven kunnen leiden.
Zij zijn geschenken van sommige van onze leiders die
hard gewerkt hebben zodat wij veilig en vrij kunnen zijn.
Zij zijn geschenken van een God die niets achterhield om
ons te laten weten hoe serieus Hij zijn liefde voor ons
meende in Jezus aan het kruis.
 
Om deze week heilig te maken: laten wij het initiatief
nemen, net als Simon van Cyrene in het Evangelie die
Jezus moest helpen zijn kruis te dragen, anderen aan-
dacht te geven, misschien wel in onze eigen familie en
vriendenkring, en hen bijstaan, vooral degenen die in
deze tijd een zwaar kruis dragen. Tenslotte, om deze
week heilig te maken: laten wij al onze daden die
schreeuwen “Kruisig Hem, kruisig Hem” achterwege
laten. En besteedt een beetje meer tijd met de Heer,
wandel met de Heer mee in zijn lijden, verenig jouw
lijden met het zijne, verenig je leven met het zijne;
want alleen dan zal deze week heilig zijn voor ons.
Zalig Pasen!

Pater Marius Razafimandimby.

HH. Maria en Jozef Parochiefeest 2026: Het ‘Roomse leven’ wordt weer rijker!
Zondag 15 februari 2026: Wat was het een prachtig parochiefeest. Zo'n 250 mensen trokken vanuit Rijswijk, Leid-
schendam en Voorburg naar de St. Martinuskerk in Voorburg. Zie verder de bladzijden 6-7 en 10-11; een volledig
verslag kunt u lezen op de website.

Opening met zang
Onder leiding van Patrick Hopper werden het parochie-
lied en ‘Pelgrims van Hoop’ prachtig gezongen. Vervol-
gens werd een concert ‘In memoriam Jos Siebers’ gege-
ven (zie bladzijde 10-11).
 
Parochiepenningen
Pastoor Wim Bakker hield een warm betoog over vrijwil-
ligers: “Iedereen doet het op zijn manier, maar samen

dragen we bij tot de groei en saamhorigheid in de vier
gemeenschappen in de Vlietstreek; zonder vrijwilligers
gaat het niet”. Hij reikte de parochiepenningen uit; de
vier laureaten dit jaar zijn Rietje van der Linden, Irene
Saijers, Theo van Heijningen en Marja de Goederen. Zij
kregen een welverdiend daverend applaus.
 
Gezellig samenzijn
Tijdens de borrel werd een ‘priester-striptease’ gebracht
door Emile Duijsens, Leo Duurkoop en Peter Nihof, die
na elk couplet meer gingen lijken op moderne werkers
in Gods wijngaard. De act over het Rijke Roomse Leven,
gebracht door Toos, Yvonne, Barbara, Jan, Wim en Ted,
maakte allerlei nostalgische gevoelens los. “Ja, het Rijke
Roomse Leven van vroeger gaat inderdaad voorbij, maar
we creëren samen een nieuwe werkelijkheid, een waar
we weer vele jaren mee verder kunnen”. Dankbaar ging
eenieder naar huis met inspiratie om samen te werken
aan die nieuwe werkelijkheid, en het vaste voornemen
om in 2027 weer naar het parochiefeest te komen, als
het in de HH. Benedictus en Bernadettekerk plaatsvindt.
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Erik de Jong 
Uitvaartzorg

Van Vredenburchweg 55   |   2282 SE Rijswijk
Tel.: 06-51383380 of 070-3210143
erik@dejonguitvaartbegeleiding.nl
www.dejonguitvaartbegeleiding.nl

Dag en nacht 
bereikbaar

Bedevaarten naar Beauraing in 2026
In 1932 is Maria enkele keren in Beauraing in de Belgi-
sche Ardennen verschenen. Sindsdien zijn er miljoenen
pelgrims naar Beauraing getogen, om samen als pelgrims
onderweg te zijn naar Maria de ‘Moeder met het Gou-
den Hart’; deze moderne vorm van ter bedevaart gaan
spreekt velen aan. Samen op weg naar Beauraing genie-
ten van de prachtige natuur onderweg, en de gezellig-
heid van onze medepelgrims. Ook dit jaar zijn er vanuit
het bisdom Rotterdam bedevaarten naar Beauraing. Een
vierdaagse bedevaart in mei en in september. De laatste
is met verzorgende begeleiding.
 
Voor beide bedevaarten geldt een reissom van € 360,-
per persoon, voor een 1-persoonskamer (met douche en
toilet) geldt een toeslag van € 60,-. Inbegrepen zijn de
heen- en terugreis per touringcar, volledig pension vanaf
de lunch op de eerste dag tot en met het afscheidsdiner
op de terugreis en een reisverzekering. Er wordt gelo-

geerd in het
Accueil naast de
Plaats van de
Verschijningen.
Niet alle kamers
hebben een eigen
douche en toilet.
 
Mocht u aan de oproep van Maria: “Dat men hier te be-
devaart kome” gehoor willen geven of verlangt u nadere
informatie: voor zaterdag 16 tot en met dinsdag 19 mei:
Aanmelding bij mw. E. Devilee-Amse, tel 079 331 07 30,
elsvanpinxteren@hotmail.com; voor zaterdag 19 tot en
met dinsdag 22 september: Aanmelden bij mw. E. van
Niel-Trossel, ellyvan.niel@gmail.com, tel. 06 17 32 22 45.
Zie ook: www.promaria.nl. Contactpersoon: L.van der
Krogt-De Groot, Oosteinde 24, 2266K Leidschendam,
tel. 06 11 10 31 19, lvanderkrogt@gmail.com.
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Geloven en vieren

Vieringen in de Goede Week en op het Paasfeest
Ochtend van Barmhartigheid
Op zaterdag 28 maart om 10.00 uur korte gebedsdienst met aansluitend
stilte, afgewisseld met meditatieve muziek en alle gelegenheid de Heer op
verschillende manieren te ontmoeten in gebed, gezongen, gelezen of stilte,
gesprek of sacrament. Rond 12.00 uur afgesloten met de plechtige zegen.
Alle priesters zijn aanwezig, u bent in de gelegenheid om het sacrament van
Boete en Verzoening te ontvangen.
 
Palm- of Passiezondag
Op zaterdag 28 en zondag 29 maart vieren we de intocht van Jezus in Jeruza-
lem en overwegen we het Passieverhaal. Vandaar de dubbele naam bij deze
viering. U ontvangt het gezegende palmtakje waarmee we onze Heer Jezus
Christus hulde brengen, om thuis een plekje te geven. Op zondagochtend is
er in de HH. Benedictus en Bernadette en de HH. Petrus en Paulus bijzondere
aandacht voor de kinderen met hun palmpaasstokken.

Chrismamissen in Rotterdam en Martinus
Op woensdag 1 april wijdt bisschop Van den Hende
voor ons bisdom het heilig Chrisma voor Doop, Vormsel
en Wijding en zegent hij de oliën voor zieken en geloofs-
leerlingen. De bisschop nodigt allen uit hierbij te zijn:
Mathenesserlaan 307 te Rotterdam. De viering begint
om 19.30 uur. Let op: betaald parkeren met betaalpas.
Op donderdag 2 april wijdt bisschop De Jong de oliën
voor het militair ordinariaat. Deze viering is om 11.00
uur in de St. Martinus. Ook daar bent u welkom.
 
Witte Donderdag
Op de avond voor zijn lijden en sterven geeft Jezus ons
een teken van zijn liefde voor ons. Hij wast zijn leerlingen
de voeten en Hij stelt de Eucharistie in. We vieren de
Eucharistie om 19.00 uur in de HH. Petrus en Paulus en
in de H. Bonifatius met voetwassing van de vormelingen.
In Leidschendam kunnen we na het vieren van het Laat-
ste Avondmaal blijven waken met Hem en bij Hem tot
22.00 uur. De sacristie is te bereiken door de poort van
De Haard aan de achterkant van de kerk.
 
Goede Vrijdag
Op Jezus' stervensuur, 15.00 uur, bidden we in onze vier
kerken de kruisweg. Om 19.00 uur in de H. Bonifatius en
de HH. Petrus en Paulus: viering met passieverhaal, grote
voorbede en kruisverering. In beide vieringen wordt de
H. Communie uitgereikt. Op alle locaties kunt u zowel
naar de kruisweg als naar de avondviering bloemen
meenemen (graag zonder verpakking) om bij het kruis
te leggen. Om 19.00 uur in de Sint Martinuskerk: Passie-
concert (informatie hierover: zie pagina 10)
 
Paasviering voor kinderen
Op zaterdag 4 april is er om 19.00 uur een Paasviering
voor kinderen in de H. Bonifatius. We luisteren naar het
verhaal van Jezus' laatste week, aan de hand van de
belevenissen van Rebecca, een jong vriendinnetje van
Jezus. Kinderen worden er actief bij betrokken en de
Koorschool zingt liederen uit Jezus Christ Superstar.

Paaswake
In deze heilige nacht waken en bidden we. We vieren de
H. Eucharistie in het donker van de avond te beginnen
met het aansteken van de Paaskaars: het zichtbare teken
van de verrijzenis van Jezus Christus. We lezen over de
heilsgeschiedenis van het volk Gods en vieren op een
indringende wijze onze verbondenheid met de verrezen
Heer in de hernieuwing van onze Doop. De vieringen zijn
om 21.00 uur in de H. Bonifatius, de St. Martinus en de
HH. Petrus en Paulus. In de H. Bonifatius wordt een grote
groep volwassenen gedoopt en/of in de Kerk opgeno-
men. Zie de foto hieronder.
 
Eerste Paasdag
De feestelijke Eucharistievieringen zijn om 9.30 uur in de
HH. Benedictus en Bernadette en de St. Martinus en om
11.15 uur in de HH. Petrus en Paulus en de H. Bonifatius.
In de HH. Petrus en Paulus in Leidschendam is er Kinder-
woorddienst. Na de begroeting mogen de kinderen mee
voor hun eigen Paas-woorddienst. Na de voorbeden
komen ze terug in de kerk. Met de allerkleinsten, de
kinderen van 0 tot en met 7 jaar en hun (groot)ouders,
wordt Pasen om 11.15 uur in een KinderVertelViering in
de St. Martinus gevierd. Zie hiervoor ook pagina 16.
 
Tweede Paasdag
Op tweede Paasdag is de Eucharistieviering om 10.30
uur in de H. Bonifatius en in de Sint Martinuskerk.

De catechumenen van dit jaar; niet iedereen staat erop.
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H. Bonifatius 
ma, di, do en vr 9.00 -12.00 uur: 070 399 24 16

Van Vredenburchweg 67, 2282 SE Rijswijk

bonifaius@mariajozef.nl
bankrekening: NL70 RABO 0323 1096 75,

t.n.v. HH. Maria en Jozef

HH. Benedictus en Bernadette 
ma, di, wo en vr 9.30 - 12.00 uur: 070 394 07 08

Sir Winston Churchilllaan 372, 2285 SK Rijswijk
benedictusbernadete@mariajozef.nl

bankrekening: NL70 RABO 0323 1096 75,

t.n.v. HH. Maria en Jozef

In de Goede Week zijn er drie oecu-
menische avondgebeden: op maan-
dag 30 maart en dinsdag 31 maart in
de Jeroenkapel van de HH. Benedic-
tus en Bernadettekerk en op woens-
dag 1 april in de Nieuwe Kerk. Tel-
kens van 19.00 tot 19.30 uur. 
 
De Eucharistieviering in de HH. Bene-
dictus en Bernadettekerk op maan-
dag 30 maart (19.30 uur) zal in de
kerkzaal worden gehouden. 

U wordt uitgenodigd voor de
meditaties in de Lucaszaal van de
Bonifatiuskerk, 7  april van 16.00 tot
16.45 uur en (let op) op 7 mei van
9.00 tot 9.45. Voor meer informa-
tie en aanmelden: Sue-Yen Tjong, 
sue-yen.tjong@mariajozef.nl of
06 83 36 93 06. 

Voor Rietje van der Linden (88 jaar)
werd op de zaterdag vóór het paro-
chiefeest een bijeenkomst georgani-
seerd in de H. Bonifatiuskerk. Het
was een waardig moment voor Rietje.
De pastoor gaf op zondag een lijst
van werkzaamheden van Rietje:
schoonmaken van de kerk, wassen
en strijken van altaardoeken, hosties,
kaarsen en miswijn, liturgisch vaatwerk
onderhouden, liturgisch bloemschikken, de kerststal opbouwen, optreden
als koster bij rouw- en trouwvieringen, koffietafels verzorgen en natuurlijk
een vraagbaak zijn voor iedereen die in de kerk wat moest doen. En dat alle-
maal meer dan 50 jaar. Rietje: “Ik was ontroerd, ik doe het gewoon voor de
mensen in de kerk en voor Onze Lieve Heer”. 
 
Voor Irene Saijers (80 jaar) had pastoor Bakker ook mooie
woorden. Meer dan 50 jaar heeft Irene huisbezoeken ge-
daan. Ze bracht de missionaire Kerk in de praktijk voordat
het woord uitgevonden was. Meer dan 30 jaar heeft ze
deelgenomen aan het Open Huis. Ook was ze altijd enthou-
siast te maken voor extra werkjes zoals bijvoorbeeld voor
activiteiten voor schoolkinderen. Irene: “Ik voel me zeer vereerd. Ik ben
dankbaar. Het werk voor anderen heeft me veel genoegen gebracht”. 

Een bijzondere mijlpaal: meneer Dirk
van der Zweep zal binnenkort zijn
105e verjaardag vieren. Als oudste
inwoner van Rijswijk en als ver-
trouwd gezicht in de Bonifatius ver-
dient hij een feestelijke felicitatie. 
 
Op Eerste Paasdag (zondag 5 april)
maken we er een extra feestelijk mo-
ment van. Direct na de viering van
11.15 uur zetten we meneer Van der
Zweep in het zonnetje. 

De Stichting Vrienden van de Bonifa-
tiuskerk biedt hem namens de paro-
chie een cadeau aan. Ook burge-
meester Huri Sahin zal aanwezig zijn
om deze bijzondere Rijswijkse inwo-
ner persoonlijk te feliciteren. 
U bent van harte
uitgenodigd om
achter in de kerk
een kop koffie met
iets lekkers te
gebruiken. 

De deuren van de H. Bonifatiuskerk
worden weer geopend voor belang-
stellenden. Dit is op zaterdag 15 april
van 14.00 tot 16.00 uur.  
 
In de maanden mei tot en met sep-
tember is de kerk elke vierde zater-
dag van de maand geopend. U wordt
graag welkom geheten.  

Parochiepennningen uitgereikt

Bijzondere verjaardag: Dirk van der Zweep 105 jaar  Openstelling
H. Bonifatiuskerk

 Oecumenische avond-
gebeden

Christelijke meditatie
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HH. Benedictus en Bernadette en H. Bonifatius

Familieberichten

Gedoopt
Daniël van der Ham 
 
Overleden
Riet Teunissen-Wubben (92) 
Herman Michels (96) 
Jeanette van der Arend (92) 
Charlotte van der Meer-Huijsmans
(97) 
Carla Kouwer-Mooren (77) 

Maaltijden in de BB-kerk
U bent welkom voor een maaltijd in
de Benedictus en Bernadettekerk op
de derde woensdag van iedere
maand. De maaltijden beginnen om
17.00 uur. De zaal is open om 16.30
uur. De kosten bedragen € 7.- inclu-
sief koffie of thee. Voor een glaasje
wijn betaalt u € 1.- Aanmelden de
maandag ervoor tussen 17.00 en
18.00 uur; tel. 070 396 35 38. 

Vervoer naar de BB-kerk
Voor vervoer naar de Benedictus en
Bernadettekerk bel: Theo van Paas-
sen, 0174 29 29 57.

Voor het Open Huis van de HH.Bene-
dictus en Bernadettekerk zoeken wij
extra vrijwilligers. De kerk is elke
ochtend geopend van 9.30 tot 12.00
uur. Vrijwilligers ontvangen bezoe-
kers en zijn een aanspreekpunt. Zo
helpen we samen om de kerk niet al-
leen een gebouw van stenen te laten
zijn, maar ook een plek van ontmoe-
ting. De inzet gebeurt in onderling
overleg, minimaal eenmaal per veer-
tien dagen. Neem contact op met: 
Arco.Zwijnenburg@mariajozef.nl,
tel. 06 297 972 69 

De komende maanden exposeert
mevrouw Lidy van Roon met aqua-
rellen. Zij schildert al bijna twintig
jaar uitsluitend met aquarel. Van stil-
levens tot een portret van haar klein-
zoon. En van dieren tot aan plekjes
van vakanties. Wij wensen mevrouw
van Roon succes met de expositie en
iedereen veel kijkplezier. 

Bets Vriend 

In de concertserie Muziek in de Bonifatius staan de komende maanden drie
concerten op het programma. 
Zaterdag 28 maart: Passiemotetten en de Via Crucis van Franz Liszt door
het Rijswijks Vocaal Ensemble onder leiding van Jos Laus. 
Zaterdag 18 april: Johannes Brahms: de late pianowerken door Andrew
Wright; hij vervangt Marta Martínez die door een blessure niet kan spelen. 
Zaterdag 16 mei: Maria-motetten en muziek rond Hemelvaart door
Projectkoor Musica Sacra onder leiding van Hans Jansen. 
 
De concerten in de Bonifatiuskerk beginnen op zaterdagmiddag om 15.00
uur en duren een uur. De toegang is gratis. Na afloop is er een deurcollec-
te (ook via QR- code) en de mogelijkheid na te praten met een hapje en een
drankje in de ontmoetingsplek achterin de kerk. Zie voor meer informatie
op www.muziekindebonifatius.nl. 

Er is bijzonder nieuws over de orgels in onze kerken. Door gewijzigde plan-
nen voor het koororgel in de Laurenskerk te Rotterdam komt een deel van
het hoogwaardige pijpwerk van het voormalige Pels-orgel uit de R.K. Familie-
kerk beschikbaar. Op verzoek van onze organist Gerard Legierse is dit pijp-
werk aan hem toegewezen, zodat het niet aan derden wordt verkocht. Het
materiaal zal worden gebruikt om ontbrekende registers van het orgel in de
Sint Martinuskerk aan te vullen en de orgels in de H. Bonifatiuskerk te ver-
sterken. Het uiteindelijke doel is het pijporgel in de Martinuskerk weer volle-
dig in ere te herstellen. 

Daarbij wordt ook gekeken naar de
mogelijkheid om het huidige elektro-
nische orgel digitaal te koppelen aan
het pijporgel. Eind januari hebben
vrijwilligers de registers opgehaald
bij orgelbouwers in Utrecht. Het pijp-
werk is voorlopig opgeslagen en zal
later worden overgebracht naar de
koorzolder voor verdere verwerking. 

Muziek in de Bonifatius

Expositie Benedictus en Bernadette kerk

Orgelnieuws Martinus- en Bonifatiuskerk 

Vrijwilliger voor het
Open Huis gezocht
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Vieringen in onze kerken

za
za
zo
zo
zo
zo
 

10.00
16.30
09.30
09.30
11.15
11.15
 

Mar
Mar
B&B
Mar
Bon
P&P
 

Gebed
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
 

Ochtend van Barmhartigheid
Pastor Aardoom
Pater Razafimandimby
Pastor Aardoom
Pater Razafimandimby
Pastoor Bakker
 

Adhoc
Samenzang
Koorschool
Sint Maarten
Schola Cantorum
Con Amore, kinderwoorddienst
 

Zaterdag 28 en zondag 29 maart: Palm- en passiezondag 

 
do
do
do

11.00
19.00
19.00

Mar
Bon
P&P

Euch.
Euch.
Euch.

Mgr. De Jong
Pastor Aardoom & pastoor Bakker
Pater Razafimandimby
 

Sint Maarten, Chrismamis
Gloria Deo
Con Amore

Donderdag 2 april: Witte donderdag

 

vr
vr
vr
vr
vr
vr

15.00
15.00
15.00
15.00
19.00
19.00

Mar
B&B
Bon
P&P
Bon
P&P

Gebed
Gebed
Gebed
Gebed
Comm.
Comm.

Pastoor Bakker
Gebedsleiders Verviers & Beker
Pastor Aardoom
Werkgroep
Pastor Aardoom & pastoor Bakker
Pater Razafimandimby

Sint Maarten, Kruisweg
Kruisweg
Gloria Deo, Kruisweg
Schola cum Jubilo, Kruisweg
Gloria Deo
Schola Cum Jubilo

Vrijdag 3 april: Goede vrijdag

 za
za
za
za
za

19.00
19.00
21.00
21.00
21.00

Bon
B&B
Bon
Mar
P&P

Gebed
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.

Werkgroep
Paters SVD
Pastor Aardoom & pastoor Bakker
Pastor Wessel
Pater Razafimandimby

Kindergebedsviering, Koorschool
Indonesische Katholieke Gemeenschap
Gloria Deo
Sint Maarten
Joko

Zaterdag 4 april: Paaszaterdag

zo
zo
zo
zo
zo
zo

06.00
09.30
09.30
11.15
11.15
11.15

Bon
B&B
Mar
Bon
P&P
Mar

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Gebed

R.K. Oekraïense gemeenschap
Pater Razafimandimby
Pastoor Bakker
Pater Razafimandimby
Pastor Aardoom
Parochiecatecheet Plaizier

Oosterse ritus
Resonet in Laudibus
Sint Maarten
Gloria Deo, koffie na afloop
Con Amore, kinderwoordienst Paasviering
Kindervertelviering Paastuinviering

 
Zondag 5 april: Pasen, Verrijzenis van de Heer

ma
ma

10.30
10.30

Bon
Mar

Euch.
Euch.

Pastor Aardoom
Pater Razafimandimby

 
Sint Maarten

Maandag 6 april: 2e Paasdag

za
zo
zo
zo
zo
zo
 

16:30
09.30
09.30
11.15
11.15
13.00
 

Mar
B&B
Mar
Bon
P&P
B&B
 

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
 

Pastoor Bakker
Pastor Aardoom
Pastoor Bakker
Pastor Aardoom
Pater Razafimandimby
Paters SVD
 

Samenzang
One Voice Muziekteam
Sint Maarten
Gloria Deo
Con Amore
Indonesische Katholieke Gemeenschap
 

Zaterdag 11 en zondag 12 april: 2e zondag van Pasen, zondag van de barmhartigheid. deurcollecte

za
zo
zo
zo
zo
zo
 

16:30
09.30
09.30
11.15
11.15
13.15
 

Mar
B&B
Mar
Bon
P&P
Bon
 

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Dopen
 

Pater Razafimandimby
Pastoor Bakker
Pater Razafimandimby
Pastoor Bakker
Pater Razafimandimby
Pastoor Bakker
 

Schola Cum Jubilo
Barina
Sint Maarten
Koorschool, koffie en limonade na afloop
Joko, presentatie vormelingen
 
 

Zaterdag 18 en zondag 19 april: 3e zondag van Pasen

 
Kerken:
Soort viering:

B&B: Benedictus & Bernadette; Bon: Bonifatius; Mar: Martinus; P&P: Petrus & Paulus
Euch.: Eucharistieviering; Comm.: Woord- en Communieviering; Gebed: Woord- en Gebedsviering

Afkortingen
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Vieringen in onze kerken

za
zo
zo
zo
zo
zo
 

16.30
09.30
09.30
11.15
11.15
13.00
 

Mar
B&B
Mar
Bon
P&P
B&B
 

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
 

Pastor Aardoom
Pater Razafimandimby
Pastor Aardoom
Pater Razafimandimby
Pastor Aardoom
Paters SVD
 

Samenzang
Resonet in Laudibus
Sint Maarten
Gloria Deo
Con Amore
Indonesische Katholieke Gemeenschap
 

Zaterdag 25 en zondag 26 april: 4e zondag van Pasen, Roepingenzondag

za
za
zo
zo
zo
zo
 

16.30
19.00
09.30
09.30
11.15
11.15
 

Mar
B&B
B&B
Mar
Bon
P&P
 

Euch.
Comm.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
 

Pater Razafimandimby
Gebedsleiders Verviers & Beker
Pastoor Bakker
Pater Razafimandimby
Pastoor Bakker
Pastor Aardoom
 

Samenzang
 
Resonet in Laudibus
Sint Maarten
Schola Cantorum, koffie na afloop
Samenzang
 

Zaterdag 2 en zondag 3 mei: 5e zondag van Pasen, Roepingenzondag, deurcollecte

ma 18.30 Mar Gebed  Dodenherdenking

Maandag 4 mei: Dodenherdenking

za
zo
zo
zo
zo
zo
 

16.30
09.30
09.30
11.15
11.15
13.00
 

Mar
B&B
Mar
Bon
P&P
B&B
 

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
 

Pastoor Bakker
Pastor Aardoom
Pastoor Bakker
Pastor Aardoom
Pater Razafimandimby
Paters SVD
 

Samenzang
Resonet in Laudibus
Sint Maarten
Samenzang met solist
Con Amore
Indonesische Katholieke Gemeenschap
 

Zaterdag 9 en zondag 10 mei: 6e zondag van Pasen

do
do
do

09.30
09.30
11.15

Mar
B&B
P&P

Euch.
Euch.
Euch.

Pastor Aardoom
Pater Razafimandimby
Pastoor Bakker

Sint Maarten
Resonet in Laudibus
Con Amore

Donderdag 14 mei: Hemelvaart van de Heer

za
zo
zo
zo
zo
 

16.30
09.30
09.30
11.15
11.15
 

Mar
B&B
Mar
Bon
P&P
 

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch..

Pater Razafimandimby
Pastor Aardoom
Pater Razafimandimby
Pastor Aardoom
Pater Razafimandimby
 

Samenzang
Barina
Sint Maarten
Gloria Deo, koffie na afloop
Schola cum Jubilo
 

Zaterdag 16 en zondag 17 mei: 7e zondag van Pasen

za
zo
zo
zo
zo
zo
 

16.30
09.30
09.30
11.15
11.15
13.00
 

Mar
B&B
Mar
Bon
P&P
B&B
 

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
.

Pastor Aardoom
Pater Razafimandimby
Pastor Aardoom
Pater Razafimandimby
Pastoor Bakker
Paters SVD
 

Samenzang
Resonet in Laudibus
Sint Maarten
Gloria Deo
Joko, kinderwoordienst Pinksteren
Indonesische Katholieke Gemeenschap
 

Zaterdag 23 en zondag 24 mei: Pinksteren, Week Nederlandse Missionaris, deurcollecte

Helaas is er te weinig ruimte om de vieringen van de Oekraïense gemeenschap te vermelden. Die zijn in 2026 op
zondag om 17.00 uur in de H. Bonifatiuskerk, behalve op 1e Paasdag: dan is de ritus om 6.00 uur.

 
maandag
dinsdag
1e dinsdag
2e t/m 5e di

 
19.30
09.30
09.30
09.30

 
B&B
P&P
B&B
B&B

 
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Gebedsviering
Eucharistieviering

woensdag
woensdag
woensdag
donderdag
vrijdag

09.30
12.45
19.00
09.30
09.30

Bon
Mar
P&P
P&P
Bon

Eucharistieviering
Eucharistie & 3e wo aanbidding
Rozenkrans
Eucharistie & 1e do aanbidding
Eucharistie & 1e vr aanbidding

Vieringen op weekdagen
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HH. Petrus en Paulus 
di en do 10.00 - 12.00 uur: 070 327 43 10

Sluiskant 28, 2265 AB Leidschendam

petruspaulus@mariajozef.nl

bankrekening: NL33 RABO 0365 9913 25,

t.n.v. HH. Maria en Jozef

St. Martinus 
ma t/m vr 9.30 - 12.00 uur: 070 327 45 11

Oosteinde 54, 2271 EH Voorburg

marinus@mariajozef.nl
bankrekening: NL60 RABO 0365 9004 35,

t.n.v. HH. Maria en Jozef

Drie koorjubilarissen gehuldigd
Op zondag 23 november werden twee muzikale jubilaris-
sen  gehuldigd. Pastoor Bakker reikte bij partycentrum 

Op Goede Vrijdag 3 april om 19.00
uur zal er in de Sint Martinuskerk
(Oosteinde 54) te Voorburg weer
een passieconcert gegeven worden.
Medewerkenden zijn het parochie-
koor Sint Maarten, Nathalie Mees
(mezzosopraan) en Bernard Dijkman
(declamaties). Het geheel staat
onder leiding van dirigent-organist
Patrick Hopper.
 
Het concert bestaat uit passiemuziek
in vele talen met muziek uit Taizé
en van tal van componisten zoals
J.S. Bach, G. Fauré, H. Oosterhuis/
A. Oomen, N. Luboff, A. Lloyd Web-
ber, H. Purcell en vele anderen. Het
concert duurt circa vijf kwartier en
de toegang is gratis (collecte na
afloop). U bent van harte welkom.

Vrouw en Geloof heeft maandelijkse
bijeenkomsten gepland in 2026. De
eerst volgende bijeenkomst vindt
plaats op 15 april; inleidster is Mar-
jan Zebregs met als thema herden-
ken. Deze bijeenkomst is in de Voor-
hof naast de Oude Kerk in Voorburg.
Op 20 mei vindt de slotbijeenkomst
van het seizoen plaats in de Voorhof
van de Koningkerk in Voorburg. De
bijeenkomsten beginnen om 10 uur.
 
U bent van harte welkom.
Mail voor meer informatie naar: 
evkouwenvrijn@kpnmail.nl

Passieconcert in Martinus

Vrouw en geloofgroep
Voor inmiddels alweer het derde jaar worden onze kerken voor belangstel-
lenden geopend, en wel op zaterdag 28 maart, van 14.00 tot 16.00 uur staan
de deuren van de Martinuskerk open; en die van de Petrus en Pauluskerk op
zaterdag 11 april, ook van 14.00 tot 16.00 uur.
 
In de maanden mei tot en met september staat de Martinuskerk 's middags
verder open op de eerste zaterdag van elke maand, en de Petrus en Paulus-
kerk op de tweede zaterdag van elke maand. We heten belangstellenden
graag welkom.

Openstelling Martinus en Petrus en Paulus

Hijdra de onderscheidingen uit aan
Theo Tetteroo voor zijn verdiensten
als 50 jaar organist ten dienste van
de kerkmuziek in de HH. Petrus en
Pauluskerk maar ook in de parochie van Leiderdorp.
 
Ook Nico Remmerswaal werd onderscheiden als 65 jaar
zanger. Hij was dit als lid van het zangkoor Con Amore
en van haar voorganger het zangkoor St. Cecilia van de
HH. Petrus en Pauluskerk.
 
Een derde jubilaris werd wel heel
bijzonder in het zonnetje gezet. De

heer Leo van Bohemen vierde op zondag 25 januari tij-
dens de zondagsviering  al een beetje zijn 100ste verjaar-
dag maar hem werd daar door de voorzitter van het
koor en Pastor Aardoom een bijzondere onderscheiding
uitgereikt bij gelegenheid van zijn 80-jarig koorlidmaat-
schap.
 
De St. Gregoriusvereniging liet weten dat dit zeker in het
bisdom Rotterdam een uniek jubileum was. Op 29 janua-
ri werd het feest vervolgd en werd hij in wooncentrum
Schoorwijck lovend toegesproken door pastoor Bakker
en Burgemeester Vroom.

10



St. Martinus en HH. Petrus en Paulus

Familieberichten

Overledenen
Cornelis van Kampen, 95 jr.
Rob van der Zijde, 89 jr.
Nico Bolleboom, 96 jr.
Toos Schrama-Schinkel, 85 jr.
Berry Went, 77 jr.
Ciprianus van Barneveld, 91 jr.
Riet de Lang, 91 jr.
Theo de Wit, 89 jr
Marianne de Wit-Bernard, 92 jr.
Richard van Hoeven, 83 jr.

Pastoor Bakker noemde Theo van
Heijningen (92 jaar) een man op wie
je altijd kan rekenen. Theo was en is
nog steeds actief in de tuin van de
HH. Petrus en Pauluskerk en heeft
ook de tuin van het centrum in Leid-
schenveen (Den Haag) mee inge-
richt. Ook heeft hij meegewerkt aan
de voorbereidingen van het paro-
chiegebouw De Haard. Tenslotte
zette hij zich in voor de Martha-

Het concert bestond uit dertien favoriete liederen van Jos. Ja, dertien was
juist zijn geluksgetal. Zijn zoon Mario zong van harte mee in het koor. Zelfs
het lied ‘I hear the voice of Jesus’, het favoriete lied van Jos, werd met volle
overtuiging door het koor gezongen. En er werd smeuïg gezongen. Als dank
ontvingen dirigent-organist Patrick Hopper en pianist Rolf van den Berg
Mozart bonbons, die natuurlijk smaakten. De vrouw van Jos Mary ontving
als dank voor het al die jaren beschikbaar stellen van haar man een mooi
boeket bloemen.
 
De liederen ‘Sint Maarten, strijdbaar man’ en ‘Dat je de weg mag gaan’ wer-
den weer door allen in de kerk uit volle borst meegezongen. Na afloop steeg
er dan ook een daverend applaus op.

Marja de Goederen leidde het ‘In Memoriam Jos Siebers concert’ in. Jos (1941-1925) heeft een lange loopbaan in de
muziek gehad, verbonden met de kerk in Voorburg. Al op vierjarige leeftijd was hij in de kerk te zien. Hij begon met
zingen in het jongenskoor, later werd hij invaller als organist en ontwikkelde hij zich als dirigent-organist. In 2004
werd Jos dirigent-organist van het St. Martinuskoor en in 2006 kwam het koor Jubilate Deo er nog bij. In 2008 fuseer-
den deze koren tot het huidige St. Maartenskoor. Jos werd altijd bereid gevonden als er in andere kerken een orga-
nist nodig was. Jos heeft 67 jaar onze kerk gediend en daar zijn we hem dankbaar voor.

groep, de vrijwilligers die de kerk schoonhouden. Theo, jij bent een man van
weinig woorden en jij ging altijd bescheiden je gang. Theo: “Ik ben dankbaar voor de eer die mij ten deel valt. Ik hoop
dat ik mijn werk voor de Kerk nog verder mag voortzetten”.
 
Ook Marja de Goederen (66 jaar) werd alle lof toegezwaaid door pastoor Bakker. Marja is al ruim 50 jaar lid van het
kerkkoor, waarvan ze nu ook voorzitter is. Ze is lid van de schoonmaakploeg en het altaarteam. Haar bijzondere
kracht ligt in het organiseren van evenementen. Ze is ook de stuwende kracht achter het parochiefeest van dit jaar.
Zij brengt mensen bij elkaar om tot grote prestaties te komen. Haar sociale bewogenheid en onbaatzuchtigheid sie-
ren haar in het bijzonder. Marja: “Ik ben trots, maar ik kan het werk alleen maar doen samen met al die vrijwilligers.
Alleen samen zijn we in staat om grote resultaten te bereiken”.

De Marthagroep is verantwoordelijk voor het schoon-
houden van het kerkgebouw (kerkwerken). De werk-
zaamheden worden om de twee weken met plezier uit-
gevoerd. Uiteraard drinken we met elkaar koffie en be-
spreken dan de werkzaamheden. Veel leden van de
Marthagroep zijn op leeftijd. Er zijn 80- en 90-plussers bij
die nog steeds hun steentje bijdragen! Dat betekent ook
dat er regelmatig leden hun werkzaamheden bij de
Marthagroep (moeten) neerleggen.

De Marthagroep is op zoek naar nieuwe vrijwilligers (m/v) die het leuk vinden om de groep te komen versterken.

Drie groepen voeren op maandag- of dinsdagochtend de
werkzaamheden uit. Aanvulling op dinsdagochtend is
zéér gewenst. Je bent dus eenmaal per zes weken aan de
beurt en bij veel aanmeldingen wordt dat misschien wel
eenmaal per acht weken! Er wordt gemiddeld circa 1,5 à
2 uur gewerkt. Ben je een keer verhinderd? Géén pro-
bleem: het blijft vrijwillig! Wil je meer weten, aanmelden
of een keer meelopen? Neem dan contact op met Lia
Dobbe, mail: Liadobbe@casema.nl, tel.: 06 14 56 05 74.

Marthagroep zoekt vrijwilligers

In memoriam concert Jos Siebers in Martinuskerk

Parochiepenningen uitgereikt

11



Voor een waardevol afscheid met zorg en respect afgestemd op ieders persoonlĳke wensen.

24-uurs uitvaartsuites beschikbaar - vdhuz.nl - 070-3202040

Uitvaartcentrum Leidschendam-Voorburg
Strandwal 1, Leidschendam

Uitvaartcentrum ’t Veenhuys
Veenweg 14, Nootdorp

Uitvaartsuite Churchill (in de R.K. kerk)
Sir Winston Churchilllaan 372, Rĳ swĳ k

Uitvaartwinkel Haaglanden
Damlaan 64, Leidschendam

Toonzaal grafmonumenten
Nieuwstraat 16-B, Leidschendam

De Haagse Bedevaarten opent op donderdag 30 april en vrijdag 1 mei het
bedevaartseizoen 2026 met een bezoek aan Sint Jozef te Smakt (Noord Lim-
burg). Een bijzonder heiligdom, want Smakt is het enige Nederlandse bede-
vaartoord gewijd aan Sint Jozef, de bruidegom van de H. Maagd, voedsterva-
der van Jezus en patroon van de arbeid. Na Smakt gaan wij door naar Keve-
laer (Duitsland) waar wij op 1 mei de openingsceremonie bijwonen, dat ge-
vierd wordt met een pontificale Hoogmis in de Basiliek van Kevelaer.
 
Diaken G.J. Clavel zal deze bedevaart begeleiden en oud-deken H.C.M. Fran-
ken van Weert zal met ons de H. Eucharistie vieren in Smakt. Wij willen u van
harte uitnodigen deel te nemen aan deze inspirerende openingsbedevaart.
Inlichtingen en aanmeldingen: Haagse Bedevaarten via www.bedevaart.nl en
via dehaagsebedevaarten@gmail.com.

30 april en 1 mei: bedevaart naar Smakt en Kevelaer

Eind vorig jaar is de Stichting Katholieke Belangen Voorburg opgeheven. De resterende financiële
middelen zijn door de stichting overgedragen aan onze parochie, met daarbij de afspraak dat
deze gelden bestemd zijn voor het parochiële en sociale functioneren van de Martinusgemeen-
schap en voor de instandhouding van de Martinuskerk.
 
De parochie is de stichting hiervoor veel dank verschuldigd.

 Financiële middelen overgedragen aan parochie

Rozenkrans in de Petrus en Pauluskerk: bidden om vrede in de wereld
In de meimaand bidden wij van maandag tot en met vrij-
dag van 19.00 uur tot 19.30 uur de Rozenkrans in de
HH. Petrus en Pauluskerk. Wij bidden voor onze persoon-
lijke intenties en speciaal voor de vrede in de wereld, wij

roepen daarbij de voorspraak van Moeder Maria in. U
bent van harte uitgenodigd om mee te komen bidden.
Het plechtig lof is op vrijdag 29 mei om 19.00 uur.

De gebedsgroep.
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Kerk en wereld

Contacten met instellingen in onze buurt
De PCI Bonifatius is dit jaar met een nieuwe missie be-
gonnen: om aandacht en steun te geven aan instellingen
die zich bezig houden met armoede en financiële noden
in onze wijken, in Spoorwijk-Laakkwartier en Rijswijk:
gezinnen, buurthuis, soepbus, opvang. De PCI leden
(ook u en ik) willen eraan bijdragen, om het bewustzijn
te vergroten over de behoeften van mensen in onze
maatschappij; want organisaties en instellingen zijn niet
altijd voldoende op de hoogte van de moeilijkheden die
mensen ondervinden. De PCI werkt bijvoorbeeld door
het geven van donaties samen met de stichting ‘SUN
Rijswijk’. Dat is een stichting, die tot doel heeft het voor-
zien in materiële noden van personen, woonachtig in de

Op 15 februari, bij het parochiefeest,
kreeg Irene Saijers met drie andere
bijzondere mensen een parochiële
onderscheiding vanwege hun dienst-
baarheid. Irene was de voorzitter
van onze bezoekersgroep in Rijswijk.
 
Namens ons diaconieteam: bedankt
voor je bewonderenswaardige inzet
en toewijding om degenen te ont-
moeten die kwetsbaar zijn. Je bege-
leiding is van onschatbare waarde
geweest; dankjewel.

Bezoekersgroep; parochiepenning voor Irene Saijers MOV: Vastensoep 2026
Zoals ieder jaar geeft de MOV ons
een gelegenheid om te groeien in
naastenliefde door vastensoep. Een
filmpje van het vastenproject werd
uitgezonden op Aswoensdagavond
in de Martinuskerk (over een project
in Bolivia).
 
Vanaf 21 februari, na de zaterdag-
en zondagsvieringen van de Veertig-
dagentijd, wordt er soep verkocht
(1/2 liter lekkere soep voor € 4,50);
en in de Kruisheuvelkerk, die in
Leidschendam samenwerkt met
de Petrus en Pauluskerk, vanaf 24
februari op de dinsdagavonden van
de Veertigdagentijd om 18.00 uur.

Estafette: 12 november: thuis- en daklozen project
In het kader van het 70 jarig bestaan van het bisdom Rotterdam, ontstond
het idee om dit jaar een estafette te houden. Door de H. diaken Laurentius
(patroonheilige van het bisdom) laten we ons dit jaar inspireren bij onze mis-
sie als Kerk: vieren, leren, en dienen.
 
Daarvoor zal de diaconie van onze parochie op 10 november (in het kader
van de estafette) naar buiten gaan om letterlijk te dienen. Wij nodigen vrij-
willigers op die dag uit om samen warme maaltijden te koken en uit te delen
voor thuis- en daklozen. Het zal op die dinsdagavond, van 18.30 tot en met
19.30 uur, gebeuren bij het Malieveld in Den Haag, met ongeveer 80 warme
maaltijden. Het gedetailleerde programma volgt nog.

De kern van dit project is niet in de
eerste plaats het eten zelf. Voedsel is
uiteraard essentieel en dringend
nodig, maar nog fundamenteler is
onze aanwezigheid. Wij komen om
hen te begroeten, om zorg te tonen,
om aanwezig te zijn, zoals Jezus altijd
nabij was aan wie arm, lijdend en
uitgesloten waren. Wanneer wij
voedsel uitdelen, geven wij niet al-
leen pasta, rijst en brood maar ook
waardigheid, aandacht en het gevoel
dat zij niet vergeten zijn.

Pater Marius Razafimandimby

Jacinta van Luijk
Jacinta heeft ons een groet gestuurd,
met goede berichten over de voort-
gang van het werk in Kitale. Ze be-
dankt iedereen die het werk heeft
gesteund.
Zie ook de site www.kapkitale.com

gemeente Rijswijk, met name daar waar niet of niet
tijdig in wordt voorzien door wettelijke regelingen.
Daar gaat uw bijdrage aan de jaarlijkse collecte voor
de Parochiële Caritas Instelling (PCI) naar toe. Daar
geeft uw liefde leven en hoop.
 
In februari heeft de IPCI Voorburg-Leidschendam con-
tact genomen met het AZC Voorburg. Het is een poging
om een relatie op te bouwen tussen ons en instellingen
die zich bemoeien met goede doelen en samenwerking
te bevorderen om de kwetsbare mensen in onze maat-
schappij te dienen; en ook om meer relevante Kerk in
een modern wereld te zijn: “Uw Rijk kome!”
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Inspiratie en bezinning

De drievoudige opdracht van de Kerk
Deel 2:  viering van de sacramenten

Jezus verkondigde God, die de mens nabij wil zijn. In deze
missie van God delen wij als Kerk. De zending van de Kerk
drukt zich uit in een drievoudige opdracht: verkondiging van het woord van
God, viering van de sacramenten en het dienstwerk van de liefde. Drie con-
crete opgaven die samen uitdrukking geven wat de Kerk is. In de vorige Kerk
aan de Vliet was er aandacht voor de verkondiging van het Goede Nieuws.
Nu een korte blik op de tweede opgave: de viering van de sacramenten.
 
Het woord ‘vieren’ zegt al veel: wij komen samen om Jezus te ontmoeten, bij
Hem te zijn, ons met Hem en de hele Kerk te verbinden. Een vreugdevolle,
feestelijke en genadevolle ontmoeting, waarin wij worden veranderd. Wor-
den geholpen steeds meer op Jezus te lijken. Om die liefde en genade van
God vervolgens ook weer te delen in ons dagelijks leven en te getuigen van
ons geloof. Met elke viering voegen wij ons in een ‘universele viering’: het
grote hemelse feestmaal van een levensgemeenschap waarin God ons
voedt. Liturgie is dus altijd een onderdeel van iets veel groters en draait altijd
om de levende aanwezigheid van de Verrezen Christus. Liturgie is Gods han-
delen in en met ons, waar wij actief aan deel kunnen nemen.
 
Elke liturgische handeling (ook een eenvoudig gebed) is een ontmoeting met
Christus en de Kerk, maar de sacramenten, met name de Eucharistie, nemen
hierin een bijzondere plaats in. Sacramenten zijn voor ons gelovig leven on-
misbaar: Jezus kan op verschillende manieren aanwezig zijn in onze wereld,
maar in sacramenten raakt Hij ons ook direct aan met zijn helende genade
en in de Eucharistie ontvangen wij op intieme wijze de Heer zelf om ons met
Hem te verenigen. En het is mooi om te zien dat in onze parochie die sacra-
menten zo vaak gevierd kunnen worden. Elke dag is er een Eucharistieviering
in onze parochie en ook de andere sacramenten worden veelvuldig gevierd.
Het nieuwe leven dat Pasen brengt blijft stromen. Voor een levende paro-
chie is en blijft dit cruciaal: de ontmoeting met de levende Heer zelf, die het
ware leven brengt, ons voedsel is en ons laat proeven van zijn feest.

Pastor Arno Aardoom pr

Ter overweging
Laat niets je verstoren
Laat niets je beangstigen
Alles gaat voorbij
God verandert niet
Geduld verkrijgt alles
Niets ontbreekt aan wie God bezit
God alleen voldoet

Theresia van Ávila

Uitzien
‘Ik sta voor de deur en ik klop.’ Dit
beeld van de Heer (en zijn werkelijk-
heid) hebben we in de Alphacursus
keer op keer voorbij zien komen. Hij
nodigt ons uit, spreekt ons aan. Het
is onze keuze om open te doen en
Hem te volgen. ‘Hier ben ik, God’.
 
Het lijkt me dat onze tijd een heel
stevig geloof vraagt. Elkaar steunen
en vasthouden, oplettend leven, zelf
nadenken. De wereld is woester ge-
worden en we moeten zien staande
te blijven. Dat vraagt dat we stevig
geworteld staan. In God, in de kerk,
om niet omver geblazen worden.
Want stormen doet het behoorlijk.
Er is veel dreiging en onrecht; er is
haatspraak, ophitsing, leugens wor-
den verspreid.
 
Vraagt onze tijd niet grote zorg voor
waarheid, respect, verdraagzaam-
heid en betrokkenheid? Afwijzen van
het vijanddenken? God houdt van
alle mensen, alle volken, rassen en
talen. We volgen Jezus, Hij die zegt
‘hebt elkander lief’. Hij heeft ons de
vrede voorgeleefd.
 
Er staan mensen voor onze poort en
zij kloppen aan. Mensen als wij,
maar getroffen door oorlog, honger,
vervolging. Onze wereld is in nood.
Laten we doen wat we kunnen in
zorg voor de medemens en de aar-
de, ons geloof verdiepen, de vrede
nastreven. Alle beetjes helpen. We
kiezen de weg van de Levende, Hij
die is opgestaan. Op Hem blijven we
hopen, naar Hem blijven we uitzien.

Martine Taks

Column

Boekbespreking 
Titel: Een moslim op weg naar Compostela:
Mijn pelgrimstocht
Auteur: Mouhanad Khorchide
 
De titel maakt al nieuwsgierig. Wat zoekt een moslim in
Santiago de Compostela? De in Duitsland werkende
islamtheoloog Mouhanad Khorchide is nieuwsgierig. Is
een christelijke bedevaart anders dan een islamitische?
Hij kent de bedevaart naar Mekka. Nauwelijks voorbereid stapt hij op het
vliegtuig naar Santiago. In een week tijd ontmoet hij verschillende pelgrims
waarmee hij diepgaande gesprekken heeft. Het zijn mensen die vooral op
zoek zijn naar zichzelf. Godsdienst speelt voor velen nauwelijks of geen rol.
 
Het is een boeiend en goed geschreven boek. Met de nodige humor schrijft
hij over zijn ervaringen en hoe hij ontdekt wat de verschillen zijn tussen de
bedevaart naar Mekka en die naar Santiago. In de gesprekken die hij voert
zoekt hij naar antwoorden op de grote vragen van ons menselijk bestaan.
Ook de stilte doet hem nadenken. Het geeft op een prettige manier inzicht in
het christelijke en in het islamitische denken. Het doet je ook nadenken over
je eigen leven. Hij schrijft: “Wie bepaalt welke de weg naar God is? (…) Het
enige wat telt is dat we pelgrims blijven.”

Pier Tolsma, diaken
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Leren en verdiepen

Nieuwe reeks Sycamore
Voor de derde keer start in onze
parochie een serie bijeenkomsten
van Sycamore. Sycamore is een laag-
drempelige cursus over het katholie-
ke geloof en waarom dit relevant is
voor het leven van vandaag de dag.
Bij de bijeenkomsten ontmoeten we
elkaar eerst met een kopje thee of
koffie. Na een korte introductie
kijken we met elkaar drie filmpjes
over het thema van de avond. Tus-
sen de filmpjes door gaan we met 
elkaar in kleinere groepen in gesprek
over wat het thema voor onszelf 
betekent en luisteren we naar elkaar
om ideeën uit te wisselen.

De nieuwe serie heeft als centraal thema ‘Op weg naar Pinksteren’. De
eerste Sycamore-bijeenkomst in deze serie zal zijn op dinsdag 7 april,
19.30 – 21.30 uur in de pastorie naast de Martinuskerk, Oosteinde 54 in
Voorburg. De drie vervolgbijeenkomsten zijn 21 april, 5 mei en 19 mei. De
thema's zijn achtereenvolgens Hart van het Christendom, De heilige Geest
en de Kerk, Doop en Vormsel en De gemeenschap van de Kerk.
 
Iedereen die nieuwsgierig is naar wat het katholiek geloof voor hem of haar
kan betekenen is van harte welkom. De begeleidingsgroep staat klaar om op
deze avonden met elkaar je weg in het katholiek geloof verder te verkennen.
De bijeenkomsten zijn zeer toegankelijk voor iedereen. Aanmelden vooraf is
nodig via sycamore@mariajozef.nl, je meld je aan voor de hele serie. Meer
informatie over Sycamore via www.mariajozef.nl.

‘Amen. En nu’: inspiratieboost voor elke parochie
Van 29 tot en met 31 mei wordt in Antwerpen drie dagen lang het festival
‘Amen. En nu’ gehouden, waar Nederlandse en Vlaamse parochies nieuwe
bezieling en concrete ideeën kunnen vinden om vandaag en morgen levendi-
ge geloofsgemeenschappen te blijven. Het wordt een weekend voor ieder-
een die een actieve rol speelt in een plaatselijke geloofsgemeenschap, om
te leren, te delen en te ontdekken wat ons vandaag verder brengt.
 
Het festival opent met een openingsritueel en de zegen van bisschop Johan
Bonny, voor vertrouwen in de toekomst. De Onze Lieve Vrouwe-kathedraal
staat tot diep in de nacht open met kunst, poëzie, muziek en verstilling. Het
festival biedt onder andere dertien workshops over synodaliteit, missionaire
parochies, nieuwe generaties, leiderschap; inspirerende lezingen en panel-
gesprekken en een permanente ideeënmarkt. ‘Amen. En nu’ is een initiatief
van het Space for Grace-netwerk, dat al zeven jaar werkt aan vernieuwing in
Nederlandse en Vlaamse parochies. 

Het festival wordt ondersteund door
bisdommen, kloosterordes, congre-
gaties, tal van parochies en diverse
katholieke maatschappelijke organi-
saties.
 
Meedoen: Zie voor tickets, meer 
informatie en praktische details:
www.amenennu.eu.

Wie ben je?
“Ik ben Farah, moeder van een
prachtige dochter en werkzaam bij
de Rijksoverheid. Ik ben een zelfstan-
dige, onafhankelijke vrouw met inte-
resse in politiek; ik volg de ontwik-
kelingen op de voet. Binnenkort volg
ik de studie Politiek Internationale
Betrekkingen. Mijn hobby's zijn
sporten, lezen en reizen.”
 
Wat doe je?
“Omdat ik het Vormsel nog niet heb
ontvangen neem ik deel aan de
groep mensen, die zich in deze Veer-
tigdagentijd voorbereiden om in de
Paaswake tot de Kerk toe te treden
(de ‘catechumenen’). Net als velen
uit die groep nam ik eerder deel aan
Alpha. We komen elke zondag in
deze Vasten samen, en de pastores
Bakker en Aardoom nemen ons dan
mee in thema's als Bijbel, Kerk,
geloofsbelijdenis en sacramenten.”
 
Wat beweegt je?
“Het geloof is altijd belangrijk voor
mij geweest; ik put er hoop en kracht
uit. Mijn relatie met Jezus is een
grote zegen. Hij is mijn vriend, mijn
beschermer en steun in donkere tij-
den. Hij leidt mij en is altijd bij mij, in
mij. Bij Hem vind ik rust, vertrouwen
en toevlucht, Hij is betrouwbaarder
dan mensen. Wat mij vooral inspi-
reert, is de kern van het katholieke
geloof: de boodschap van liefde, ver-
geving en zorg voor elkaar. Het idee
dat je altijd opnieuw kunt beginnen,
dat God mensen kansen geeft en wil
helpen om beter te worden, vervult
mijn hart met hoop.”
 
Waar hoop je op?
“In deze tijd bid ik vooral voor vrede,
ook in het Midden-Oosten. Verder,
dat veel mensen het katholieke ge-
loof zullen vinden en bewust kiezen
voor de Boodschap van Jezus. En
vooral, dat meer jongeren bij de Kerk
betrokken worden en elkaar kunnen
ontmoeten; aan hen zou gevraagd
moeten worden wat zij zouden willen
veranderen. Het gaat er niet alleen
om, de sacramenten te ontvangen,
maar om met het geloof bezig te zijn

Farah

Interview

en in je leven uit te dragen.”
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Jeugd en Jongeren

Als gezin samen onderweg naar Pasen
Pasen is het belangrijkste feest van ons geloof: Jezus is
opgestaan, Hij leeft! De dood is verslagen, de weg naar
het Eeuwig Leven is voor ons vrijgemaakt door Hem. Zo
toont onze God zijn grote Liefde voor ons. Wees welkom
en vier de Goede Week en Pasen mee!
 
Palmpaasstokken verseren en Palmpasen
Wij zorgen voor de stok en de knutselspullen. Neem zelf
mee: een broodhaantje, 12 pinda's, paaseitjes, 30 rozij-
nen, mandarijn en allerlei ander lekkers. (Kijk maar op
https://www.samueladvies.nl/palmpaasstok-maken/).
Aan het begin van de Palmpasenviering loop je mee in de
processie en worden de stokken gezegend. Na de H. Mis
breng je je stok naar iemand als teken van Gods liefde.
 
HH. Bernadette en Benedictuskerk
Zaterdag 28 maart: Palmpaasstokken versieren (van
15.00 uur tot 16.00 uur). De stokken bewaren we tot
zondag in de kerk.
Zondag 29 maart, 9.30 uur: Palmpasenviering. De kinde-
ren van de Koorschool zullen zingen.
 
St. Martinuskerk en HH. Petrus en Pauluskerk 
Vrijdag 27 maart, tussen 15.30 en 16.30 uur palmpaas-
stokken versieren in het atrium van de Sint Martinus-
kerk. Bewaar de stok tot zondag.
Zondag 29 maart 10.00 uur: palmpaasstokken versieren
in parochiecentrum De Haard achter de HH. Petrus en
Pauluskerk.
 
Zondag 29 maart: Palmpasenviering, HH. Petrus en Pau-
luskerk, 11.15 uur met zegenen van de stokken en Kin-
derwoorddienst. 
 
2 april: Witte Donderdag
19.00 uur, H. Bonifatiuskerk 
Bij het Laatste Avondmaal geeft Jezus geeft ons zijn kost-
baarste Geschenk: de H. Eucharistie. Elke keer dat deze
Maaltijd gevierd wordt, is Hij bij ons. Jezus geeft ook een
opdracht: doe als ik, door anderen tot dienst te zijn,
wees zorgzaam! Hij waste de voeten van zijn leerlingen
om dit uit te leggen. Jongeren die zich voorbereiden op
het Vormsel laten in de viering van Witte Donderdag ook
hun voeten wassen. 

Op eerste Paasdag 2025 – vlak voordat de Heer op de
daarop volgende dag hem naar Zijn Huis zou roepen –
heeft paus Franciscus alle christenen met de volgende
woorden bemoedigd: 

“Ja, de verrijzenis van Jezus is het fundament van de
hoop; vanuit dat gebeuren, is hopen geen illusie meer.
Nee. Dank zij de gekruisigde en verrezen Christus stelt de
hoop niet teleur! Spes non confundit! Het is geen vage
hoop, maar hoop die engageert; zij vervreemdt niet,

De Verrijzenis van Jezus: het fundament van de Hoop
maar roept op tot verantwoordelijkheid. Zij die op God
hopen, leggen hun tere handen in Zijn grote en sterke
hand, zij laten zich optillen en op weg zetten; met de ver-
rezen Jezus worden zij pelgrims van de hoop, getuigen
van de overwinning van de Liefde, van de ontwapende
macht van het Leven.”
 
Aan alle mensen van alle generaties, jong en oud, heel
het volk van God onderweg, een zalig en hoopvol Paas-
feest toegewenst!

3 april: Goede Vrijdag
Om 15.00 uur sterft Jezus aan het Kruis. Hij geeft zijn
leven voor ons. In alle kerken van de parochie wordt om
dit tijdstip de Kruisweg gebeden. Van harte welkom met
je gezin te komen om mee te bidden. 

Stille Zaterdag… Paaswake… Pasen!
Na Goede Vrijdag is het stil. We wachten…
Zaterdag 4 april, 19.00 uur in de H. Bonifatiuskerk,
gebedsviering voor gezinnen. We luisteren naar het
verhaal van de laatste week van het leven van Jezus en
het blijde nieuws over zijn verrijzenis. Kinderen worden
actief betrokken in het verhaal. We zingen samen met
het Kinderkoor. 
 
Zondag 5 april: Hoogfeest van Pasen
HH. Petrus en Pauluskerk, 11.15 uur: H. Mis met
Kinderwoordienst
St. Martinuskerk, 11.15 uur: Paastuinviering voor de
allerkleinsten en hun gezinnen. 
 
Kom Pasen vieren! De Heer Jezus leeft, Hij is verrezen,
Hij is waarlijk verrezen! 


