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Beste parochianen! 
 
In het afgelopen schooljaar hebben we vanaf de maand november tot en met de 
maand   maart   in   kleinere   ruimtes   in   onze   kerken   de   H.Mis   gevierd   in   het 
weekend.   Dit   deden   we   allereerst   om   de   torenhoge   stookkosten   te 
minimaliseren. Maar het had ook nog een andere reden, namelijk om de binding 
met elkaar en de liturgie te vergroten. We hebben tijdens deze maanden gemerkt 
dat   het   vieren   van   de   Mis   in   kleinere   ruimtes   inderdaad   leidt   tot:   1)   minder 
stookkosten,   2)   méér   binding   met   de   andere   parochianen   en   3)   méér   actieve 
deelname aan de Eucharistie.  
 
Het overgrote merendeel van de parochianen heeft duidelijk te kennen gegeven 
hiermee   door   te   willen   gaan.   Waar   wij   eerst   de   termijn   op   de   maand   maart 
hadden gesteld, om daarna weer in de grotere ruimtes te gaan vieren, hebben we 
als kerkbestuur gemerkt dat het beter is – vanwege bovenstaande drie redenen – 
om door te gaan met het vieren van de H.Mis in de kleinere ruimtes. 
 
Wij begrijpen als kerkbestuur heel goed dat het voor sommige mensen toch een 
hele verandering is en misschien zelfs minder prettig. Toch vraagt deze tijd met 
de   huidige   omstandigheden   van   ons   allemaal   een   bepaalde   flexibiliteit   en 
acceptatie. Ieder van ons wordt door God gevraagd om zich te blijven inzetten 
voor Zijn Kerk. Laten we dat blijven doen. Samen vooruit! 
 

- Namens het kerkbestuur, 
     pastoor G. Kessels 

 
 
 
 
 
 
 



PAROCHIENIEUWS 
 

ZONDAG 13 AUGUSTUS: OPENLUCHTMIS MARIA TENHEMELOPNEMING 

 
 
 
Jaarlijks rond het hoogfeest van Maria-ten-Hemelopneming vieren we de Openluchtmis bij de  

Mariakapel aan de Touwslagersgroes. Dit jaar zal dat zijn op zondag 13 augustus om 11.00  

uur. U bent van harte uitgenodigd! 
 

 
DANKVIERING EN AUTOZEGENING 

 
Op zondag 25 juni hadden we weer een mooie Dankviering en Autozegening in en om de 
Martinuskerk!!! Na de mooie H.Mis met ons geweldig kinderkoor o.l.v. Jacqueline Fijnaut 
gingen we naar het kerkplein voor de jaarlijkse Autozegening. Inmiddels een grote traditie die 
niet meer weg te denken is. Mensen kwamen met de fiets, auto, motor, rollator, vrachtwagen 
en jeep: alle vervoersmiddelen werden gezegend! Tijdens de zegening was er op het kerkplein 
een kopje koffie aangeboden door het kerkbestuur. Een geslaagde dag!!! Dat de heilige 
Christoffel ons moge beschermen wanneer wij onderweg zijn! Met veel dank aan de bedrijven 
AVG en Hopmans en alle vrijwilligers voor jullie onmisbare bijdrage voor deze dag!!! 

 

 
 

 
 
 
 



MET ST. PAULUS VOORUIT  
 

Kent u het volgende verhaaltje?  

 

Er waren eens 3 collega's: Niemand, Iemand en Iedereen. Op een dag moest er een  

belangrijke opdracht worden uitgevoerd. Iedereen werd gevraagd om er aan mee te werken.  

Iedereen dacht echter dat Iemand het wel zou doen, en hoewel Iedereen het ook wel kon doen,  

deed uiteindelijk Niemand het! Hierdoor werd Iemand heel boos, omdat het taak was van  

Iedereen, en nu Niemand het had gedaan. Maar ja, Iedereen had gedacht dat Iemand het wel  

zou doen!! Niemand had zich echter gerealiseerd dat Iedereen het NIET wilde doen, en  

Iemand beschuldigde Iedereen dat Niemand had gedaan, wat Iedereen had kunnen doen!  

Dit verhaaltje is als een spiegel voor ons allemaal. Ook voor ons als christenen. Laat de H.  

Geest werken in u, zodat u niet iemand bent die naar iedereen kijkt, maar iemand bent die  

doet wat hij zelf kan doen. De apostel Paulus schreef: “In feite echter zijn er vele  

lichaamsdelen, maar is er slechts één lichaam. Het oog kan niet tegen de hand zeggen: ‘Ik heb  

je niet nodig’, en evenmin het hoofd tegen de voeten: ‘Ik heb jullie niet nodig.’ Nog sterker,  

juist die lichaamsdelen die het zwakst schijnen te zijn, zijn onmisbaar.”(1 Kor. 12, 20-22).  

Paulus vergelijkt heel mooi de Kerk met een lichaam. Iedere gelovige is geroepen, als  

‘lichaamsdeel’ van de kerk, om mee te werken in het éne lichaam: de kerk van Christus. Help  

ons mee in de kerk! U bent hard nodig! 
 

 
ONTVANGEN ZIEKENCOMMUNIE 

 
De Communie wordt graag gebracht bij onze zieken! 
Er zijn mensen in onze parochie die niet (meer) in de gelegenheid zijn 
om in de kerk ter Communie te gaan.  Aan hen kan thuis of in het 
ziekenhuis door de pastoor de H.Communie worden gebracht. Mocht u 
dit willen, laat dit dan even weten aan pastoor. Hij komt graag de 
Communie brengen!  
 
Wilt u graag de H. Communie ontvangen? Neemt u dan contact op 
met pastoor Kessels (0485-511888) of met Carla Kersten (06-55925833). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FAMILIEBERICHTEN 
 

 
OVERLIJDENSBERICHT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GEBED  
 

GEBEDSINTENTIES VAN PAUS FRANCISCUS 
 
Iedere maand vraag Paus Franciscus alle katholieken om te bidden voor een speciale intenties. Graag 
nodigen we je uit om met katholieken wereldwijd mee te bidden voor deze intenties. 
 
Juli 
Voor een leven vanuit de Eucharistie. We bidden dat Katholieken het vieren van de Eucharistie, het 
middelpunt van hun leven maken, dat de menselijke relaties op een hele diepe manier mogen veranderen 
en dat ze open staan voor het ontmoeten van God en al hun broeders en zusters.  
 
Augustus 
Voor de Wereldjongerendagen. We bidden dat de Wereldjongerendagen in Lissabon de jongeren mogen 
helpen om leven en getuigenis van het Evangelie te geven in hun eigen leven. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PASTORAAL 

 

Huisbezoek pastoor 
Mocht u graag een keer met pastoor Kessels willen spreken, schroom dan niet om hem even te bellen of 
een email te sturen. Het persoonlijk contact blijft belangrijk en een luisterend oor waardevol, zeker in deze 
tijden van crisis! Omdat wij als parochie niet precies weten wie graag een gesprekje wil hebben of wie 
onlangs in onze parochie is komen wonen is het goed zelf initiatief te nemen en ons op te bellen of te 
schrijven. Pastoor Kessels komt graag bij u op bezoek! Wilt u contact hebben met pastoor Kessels dan kan 
dat:  

• via telefoon 0485-511888  
• of email: info@parochie-martinus-gennep.nl 
• In zeer dringende gevallen, zoals een uitvaart of ziekenzalving, kunt u pastoor Kessels bellen op 

nummer: 06-48164267 
 
De heilige communie en ziekenzaling 
Er zijn mensen in onze parochie die niet (meer) in de gelegenheid zijn om in de kerk ter Communie te gaan. 
Aan hen kan thuis of in het ziekenhuis door de pastoor of onze parochievrijwilliger de H. Communie 
worden gebracht. Mocht u dit willen, laat dit dan even weten aan pastoor. De zieken hebben in het 
bijzonder Gods aandacht en zorg, en daarmee ook die van Zijn kerk. Door de zalving met de Heilige Olie 
van de zieken, wordt deze zorg van God voor het heil van de mens nog eens uitdrukkelijk uitgesproken. 
Daarmee is dit sacrament een hoopvol gebeuren, ook voor iemand die stervende is. Als een parochiaan die 
ernstig ziek is dit sacrament wil ontvangen, neem dan tijdig contact op met pastoor Kessels. Wacht daar 
niet te lang mee. (Mocht u hem niet direct kunnen bereiken, dan kunt u ook bellen met pastoor Miedema 
(Mook) op nummer 024 696 13 90) 
 
Misintentie en/of jaardienst doorgeven 
Een misintentie is een gebedsintentie, voor een overledene, voor een zieke, voor hulp in een moeilijke 
zaak, voor een vriend in problemen, uit dankbaarheid, enz. De intenties worden bij de voorbeden in een 
Eucharistieviering vermeld. Het is een gebruik om voor een misintentie een stipendium (€20,-) te geven.  
Uiteraard kan men Gods barmhartigheid of het offer van Christus niet kopen. Het stipendium is er om de 
parochie te helpen in het onderhouden van de kerkgebouwen, de salarissen, verwarming, enz. Bij de 
parochie kunt u ook een gestichte jaardienst aanvragen.  D.w.z dat u voor een periode van vijf, tien of 
twintig jaar een H. Mis bestelt voor een of meer van uw overleden familieleden.  
Voor de aanvraag van een misintentie of een stichting neemt u contact op met de pastoor. U kunt uw 
vrijwillige bijdrage voor de parochie storten op rekening: NL74 RABO 0135 0353 33 
 
Parochiekantoor 
Iedere tweede en vierde donderdag van de maand, is het parochiekantoor geopend van 10.00u tot 12.00u. 
U bent dan uitgenodigd om langs te komen voor het stellen van vragen, doorgeven van misintenties, een 
luisterend oor of voor een kopje koffie. In de maand juli zitten de vrijwilligers voor u klaar op 13 en 27 juli. 
In de maand augustus op 10 en 24 augustus. Het parochiekantoor is gevestigd in het parochiezaaltje van de 
Martinuskerk.  
 
Gegevens parochies 
Martinusparochie: Martinushof 2, 6591 DM Gennep 
Rekeningnummer kerkbijdrage: NL95 RABO 0135 0361 19.  KvK-nummer: 74882546   
 
Norbertusparochie: Norbertplein 1, 6591 XA Gennep 
Rekeningnummer kerkbijdrage: NL61 RABO 0140 6106 42. KvK-nummer: 74882643  
 
Dionysiusparochie: Pastoor Jaspersplein 1, 6598 AN Heijen 



HEILIGEN VAN DE MAAND 
 

Onze kerk kent veel verschillende heiligen, die om verschillende redenen gevierd en aangeroepen worden. 
Graag delen wij de heiligen van de komende maand in het bisdom Roermond. Mocht je meer willen weten 
over deze of andere heiligen, kijk dan eens op www.heiligen.net  
 
Juli 
3 juli  H. Thomas 
4 juli  H. Elisabeth van Portugal 
5 juli  H. Antonius Maria Zaccaria 
6 juli  H. Maria Goretti 
11 juli  H. Benedictus 
13 juli  H. Henricus 
14 juli  H. Camillus de Lellis 
15 juli  H. Bonaventura 
20 juli  H. Apollinaris 
21 juli  H. Laurentius van Brindisi 
22 juli  H. Maria Magdalena 
24 juli  H. Charbel Makhlouf 
25 juli  H. Jakobus 
26 juli  HH. Joachim en Anna 
27 juli  H. Titus Brandsma 
29 juli  HH. Marta, Maria en Lazarus 
31 juli  H. Ignatius van Loyola 
 
Patroonheiligen van Europa 
Verschillende dorpen en steden hebben een patroonheilige, veel landen ook, en zelfs continenten hebben er een. 
Europa ook, meerdere zelfs. Europa heeft er maar liefst 6! En 3 van hun hebben hun feestdag in de zomer.  
 
H. Benedictus van Nursia 
Zeer bekend als stichter van verschillende koosterorders en schrijver van de regel van Benedictus. Naast de geloften 
van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid, gaat de regel ook over de balans tussen werk, het geestelijk leven en 
rust. Naast de moment voor gebed, Bijbel en andere religieuze teksten, wordt er arbeid verricht. Deze regel wordt 
nu nog door veel kloosterorders gevolgd, een bekende in Nederland is bijvoorbeeld de Abdij St. Benedictusberg in 
Mamelis.  
 
H. Brigitta van Zweden 
Brigitta van Zweden is vooral bekend van haar visioenen, die ze al sinds haar jeugd kreeg. Ze werd al jong 
uitgehuwelijkt en moeder van 8 kinderen. Na een bedevaart trad haar man in. Toen hij kwam te overlijden trad ook 
Brigitta in. Naast haar visioenen is Brigitta ook bekend als componist en zette ze zich in om de paus terug naar Rome 
te laten keren, nadat hij naar Avignon was vertrokken.  
 
H. Teresia Benedicta van het Kruis 
Deze heilige is bekender onder haar geboortenaam: Edith Stein. Teresia komt uit een Joods gezin en liet haar geloof 
tijdens haar tienerjaren los. Als ze een paar jaar later ziet hoe een weduwe met haar lijden en het geloof omgaat 
raakt ze geïnspireerd. Na het lezen van een boek over Teresia van Avila bekeerd ze zich tot het katholieke geloof. De 
naam Teresia Benedicta van het Kruis nam ze aan toen ze intrad. In 1942 werd ze door de SS opgepakt en via 
Westerbork naar Auschwitz gebracht, waar ze overleed.  
 
 
 
 
 



 

Augustus 
1 augustus H. Alfonsus Maria de'Liguori 
2 augustus H. Eusebius van Vercelli 
2 augustus H. Petrus Julianus Eymard 
4 augustus H. Johannes Maria Vianney 
5 augustus Kerkwijding basiliek van Maria de Meerdere 
6 augustus Gedaanteverandering van de Heer 
7 augustus HH. Sixtus II en gezellen 
7 augustus H. Cajetanus 
8 augustus H. Dominicus 
9 augustus H. Teresia Benedicta van het Kruis 
10 augustus H. Laurentius 
11 augustus H. Clara 
12 augustus H. Johanna Francisca de Chantel 
14 augustus H. Maximiliaan Maria Kolbe 
15 augustus Maria Tenhemelopneming 
16 augustus H. Stefanus van Hongarije 
19 augustus H. Johannes Eudes 
21 augustus H. Pius X 
22 augustus H. Maria, koningin 
23 augustus H. Rosa van Lima 
24 augustus H. Bartolomeüs 
25 augustus H. Lodewijk 
25 augustus H. Jozef de Calasanz 
28 augustus H. Augustinus 
29 augustus Marteldood H. Johannes de Doper 
 
Apostelen 
Naast meerdere patroonheiligen van Europa, vieren wij in de zomer ook meerdere apostelen.  
 
H. Thomas 
De apostel Thomas kennen we vooral als Ongelovige Thomas. Hij is niet aanwezig bij de verschijning van Jezus aan 
de apostelen en zegt pas te geloven in de Opstanding van Jezus als hij zijn hand in de zij van Jezus heeft gelegd en de 
wonden in zijn handen heeft aangeraakt. Nadat Jezus aan hem is verschijnen, gelooft ook hij in de Opstanding van 
Jezus.  
 
H. Jakobus 
Jakobus de Meerdere werd door Jezus geroepen, toen hij met zijn vader Zebedeüs en broer Johannes aan het vissen 
was. Naast apostel was hij ook de eerste martelaar. Zijn graf is in Santiago de Compostela, een pelgrimsoord waar 
jaarlijks veel pelgrims naar toe lopend, fietsend of te paard naar toe gaan.  
 
H. Bartolomeüs 
Over de apostel Bartolomeüs is weinig bekend. Er wordt gedacht dat hij dezelfde persoon is als Natanaël. Degene die 
door Filippus werd geroepen en tegen wie Jezus zei dat Hij hem onder de vijgenboom had zien zitten.  
 
Maria Magdalena 
Maria Magdalena is niet één van de Twaalf, maar wordt wel ‘Apostel van de Apostelen’ genoemd. Over Maria 
Magdalena wordt veel gesproken, maar is ook veel onbekend. Volgens de traditie komt Maria Magdalena 
waarschijnlijk drie keer voor in het Evangelie en is zij een samenvoeging van deze drie vrouwen. De zus van Lazarus, 
de zondares die de voeten van Jezus balsemt en een van de Maria’s die aanwezig zijn bij de kruisiging van Jezus. Paus 
Franciscus gaf haar de titel ‘Apostel van de Apostelen’. Deze titel werd al vaker aan haar gegeven, door bijvoorbeeld 
Thomas van Aquino. Maar in 2016 is ze dus ook als ‘Apostel van de Apostelen’ verheven.  
 



 

KINDERPAGINA 
 

 

 



 

 

 

 



VIERINGEN IN DE PAROCHIEFEDERATIE 

 

Juli 
 
Dertiende zondag door het jaar  
1 juli 
 17.45 Norbertuskerk  Gregoriaans koor 
2 juli 
 09.30 Dionysiuskerk  Herenkoor 
 11.00 Martinuskerk  Dameskoor 
 
Veertiende zondag door het jaar  
8 juli 
 17.45 Norbertuskerk  Samenzang 
9 juli 
 09.30 Dionysiuskerk  Samenzang 
 11.00 Martinuskerk  Gregoriaans koor 
 
Vijftiende zondag door het jaar  
15 juli 
 17.45 Norbertuskerk  Gemengd koor (na afloop koffie drinken in het parochiezaaltje) 
16 juli 
 09.30 Dionysiuskerk  Gregoriaans koor 
 11.00 Martinuskerk  Samenzang (na afloop koffie drinken) 
 
Zestiende zondag door het jaar  
22 juli 
 17.45 Norbertuskerk  Samenzang 
23 juli 
 09.30 Dionysiuskerk  Samenzang 
 11.00 Martinuskerk  Samenzang 
 
Zeventiende zondag door het jaar  
29 juli 
 17.45 Norbertuskerk  Gregoriaans koor 
30 juli 
 09.30 Dionysiuskerk  Samenzang 
 11.00 Martinuskerk  Samenzang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Augustus 
 
Achttiende zondag door het jaar  
5 augustus 
 17.45 Norbertuskerk  Samenzang 
6 augustus 
 09.30 Dionysiuskerk  Samenzang 
 11.00 Martinuskerk  Samenzang 
 
Negentiende zondag door het jaar  
12 augustus 
 17.45 Norbertuskerk  Samenzang 
13 augustus 
 09.30 Dionysiuskerk  Samenzang 
 11.00 Openluchtmis Groes Samenzang (Let op: H. Mis is op de Groes) 
 
Twintigste zondag door het jaar  
19 augustus 
 17.45 Norbertuskerk  Samenzang 
20 augustus 
 09.30 Dionysiuskerk  Samenzang 
 11.00 Martinuskerk   Samenzang (na afloop koffie drinken) 
 
Eenentwintigste zondag door het jaar  
26 augustus 
 17.45 Norbertuskerk  Samenzang 
27 augustus 
 09.30 Dionysiuskerk  Samenzang 
 11.00 Martinuskerk  Samenzang 
 
Tweeëntwintigste zondag door het jaar  
2 september 
 17.45 Norbertuskerk  Samenzang 
3 september 
 09.30 Kranenburg  Bedevaart naar Kranenburg. De H. Missen in de Dionysiuskerk en 
     Martinuskerk komen te vervallen. Meer informatie volgt nog. Dit zal 
     bekend gemaakt worden via Facebook, website en tijdens de  
     aankondigingen in de H. Mis in de drie parochies. 
 
 
 
 
Doordeweeks een viering bijwonen? 
Dinsdag: 19.00 in Molenhoek, voor de mis begint om 18.30 het rozenkransgebed 
Woensdag 09.00 in Milsbeek 
Donderdag 09.00 in Mook, met aanbidding van het Allerheiligste 
Vrijdag  09.00 in Mook, met aansluitend barmhartigheidsrozenkrans 
  15.30 in Norbertushof in Gennep 
Zaterdag  16.00 Sint Norbertuskerk, woord- en communiedienst door Dichterbij (1e van de maand) 
 

 



EN VERDER NOG... 
 

Graag willen wij nog wat berichten van anderen delen. Van activiteiten die in of buiten onze 
parochiefederatie plaatsvinden, ingezonden berichten van parochianen en van anderen die een band 

hebben met onze parochiefederatie. Wil je ook iets toesturen, kijk dan op de laatste bladzijde. 
 

 
 

Meer info staat o.a. op onze website of https://parochieclusterlimbricht.nl/jeugdwerk-st-jozef/ 
 



Dat is nou écht léven! 
 
Op het moment dat ik van mezelf begon te houden, 
en besefte dat God van mij houdt en bedoeld heeft zoals ik ben, 
begreep ik dat ik steeds weer en bij iedere gelegenheid 
op het juiste moment en op de juiste plaats ben. 
Dat alles wat gebeurt goed is. 
Vanaf dat moment heb ik rust. 
Nu weet ik dat men dat vertrouwen noemt. 
 
Op het moment dat ik van mezelf begon te houden, 
en besefte dat God van mij houdt en bedoeld heeft zoals ik ben, 
kon ik accepteren dat emotionele pijn en lijden, 
slechts waarschuwingen voor me zijn, dat ik niet mijn waarheid leef. 
Nu weet ik dat men dat authenticiteit noemt. 
 
Op het moment dat ik van mezelf begon te houden, 
en besefte dat God van mij houdt en bedoeld heeft zoals ik ben, 
ben ik er mee op gehouden naar een ander, beter leven te verlangen. 
Ik kon zien dat alles om me heen een uitnodiging is om te groeien. 
Nu weet ik, dat men dat rijpen noemt. 
 
Op het moment dat ik van mezelf begon te houden, 
en besefte dat God van mij houdt en bedoeld heeft zoals ik ben, 
ben ik er mee opgehouden mezelf van mijn vrije tijd te beroven. 
Ik ben opgehouden met het bedenken van geweldige projecten voor de toekomst. 
Op het moment doe ik slechts wat me vreugde en plezier brengt, 
waar ik van hou en wat mijn hart blij maakt. 
Op mijn manier en in mijn eigen tempo. 
Nu weet ik dat men dat eerlijkheid noemt. 
 
Op het moment dat ik van mezelf begon te houden, 
en besefte dat God van mij houdt en bedoeld heeft zoals ik ben, 
heb ik me bevrijd van alles dat niet gezond voor me was, 
van eten, dingen, situaties, sommige mensen, 
van alles dat me steeds maar weer naar beneden trok, weg van mezelf. 
In eerste instantie noemde ik dat gezond egoïsme. 
Nu weet ik dat het zelf-liefde is. 
 
Op het moment dat ik van mezelf begon te houden, 
en besefte dat God van mij houdt en bedoeld heeft zoals ik ben, 
ben ik gestopt met altijd maar gelijk willen hebben. 
Daardoor heb ik me steeds minder geïrriteerd. 
Nu weet ik dat men dat nederigheid noemt. 
 
Op het moment dat ik van mezelf begon te houden, 
en besefte dat God van mij houdt en bedoeld heeft zoals ik ben, 
heb ik geweigerd nog langer in het verleden te leven 
en me zorgen te maken over mijn toekomst. 
Nu leef ik alleen nog maar in het ogenblik, daar waar alles gebeurt. 
Zo leef ik op dit moment, iedere dag en noem het bewust zijn. 
 
Toen ik besefte dat God van mij houdt en bedoeld heeft zoals ik ben, 
Begon ik op dat moment ook van mezelf te houden, 
begreep ik dat mijn denken me klein en ziek kan maken. 
Op het moment dat ik echter God in mijn hart liet spreken, 
werd mijn verstand, mijn denken en aanvoelen een belangrijke partner. 
Deze verbinding noem ik nu de wijsheid van het hart. 
 
We hoeven niet meer bang te zijn om ons bloot te geven, 
ook hoeven we geen conflicten met onszelf en anderen te vrezen. 
Zelfs sterren botsen weleens op elkaar en juist daardoor ontstaan er weer nieuwe... 
Nu weet ik: dat is écht léven, in de steeds weer nieuw scheppende Liefde van JHWH. 
 

- Annette Jetten 
 



CRYPTEBERICHTEN 

Op zondag 4 juni was DIALOOGMUSEUM DE CRYPTE, in 

samenwerking met BiblioPlus, voor één dag even een bibliotheek, 

en wel van ‘levende boeken’. Bij deze ‘Living Library’ gingen de 

deelnemende ‘lezers’ een dialoog aan met een persoon met een 

bijzondere, interessante achtergrond. Zo konden mensen 

bijvoorbeeld ‘levende boeken’ ‘lenen’ met titels als “ME'er, “Ex-

verslaafde”, “Filosofe” en nog vele anderen. Gouverneur Emile 

Roemer en wethouder Frank Pubben spraken een openingswoord 

uit, om vervolgens meteen een ‘boek te lenen’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkele zondagen later verwelkomde de Crypte een ploeg van jonge 

internationale documentairemakers, die een kunstdocumentaire maken 

over bezoekersbeleving in musea, en geïnspireerd waren geraakt door de 

Living Library in Gennep. Van Bossche School en Strawinsky tot religie en 

dialoog, het kwam allemaal aan bod. 

In juni openen we een interactieve expositie Geest in de Machine over de 

invloed van kunstmatige intelligentie op de mens, en de wondere wereld 

van chatbots. Benieuwd hoe een dialoog over grote levensvragen met een 

mens verschilt van een dialoog met de nieuwste kunstmatige intelligentie? 

Of gewoon benieuwd wat dat nu eigenlijk is, een chatbot. Iedere 

zondagmiddag kunt u het in de Crypte verkennen! 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Object in de kijker: 

Geest in de machine. (maker: 

William Higgins, 2023). Gaat u 

de dialoog aan met machine, 

of gaat de machine de dialoog 

aan met u? 

 

Agenda: 

-25 juni tot 30 juli tijdelijke expositie Geest in de Machine 

- Augustus: de tijdelijke ‘eetbare expositie’ Breaking Bread 

- September: afsluiting Breaking Bread met de jaarlijkse 

‘Zomeravondfilmpicknick’. Vorig jaar keken we, onder 

genot van een heerlijke picknick, in de pastorietuin naar 

‘Sister Act’ Heeft u nog ideeën over welke film we dit jaar 

zouden moeten kijken? Laat het ons weten via 

info@museumdecrypte.nl, Facebook of Instagram 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VOLGENDE UITGAVEN PAROCHIEBLAD  
 

30 AUGUSTUS  

11 OKTOBER  

29 NOVEMBER  

10 JANUARI  

 
Wil je iets insturen voor onder het kopje ‘En verder nog...’? Dan kan dat tot één week voor de  

verschijningsdatum. Voor het volgende parochieblad is dat 23 augustus. Insturen kan door een document 

van maximaal 1 A4tje (bijv. Word) te sturen naar nieuwsbrief@parochie-martinus-gennep.nl. Dit is 

inclusief eventuele foto’s. Wil je een bepaalde lay-out? Stuur dan ook een pdf-bestand mee. Foto's en 

posters kunnen ook als fotobestand (bijv jpg) opgestuurd worden. 

We willen nadrukkelijk erop wijzen dat er in ons parochieblad alleen artikelen komen te staan die verband 

houden met onze parochiefederatie; het is dus geen algemeen dorpsblad. We behouden ons het recht 

voor om ingezonden stukken te plaatsen of te verwijderen.  

 


