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REDACTIE

Van de redactie

Op 8 mei 2025 werd kardinaal Prevost ge-
kozen tot de 267e opvolger van Petrus als
bisschop van Rome en paus van onze katho-
lieke kerk. Op de voorpagina van deze vier-
de Verbinding van dit jaar prijkt daarom een
foto van onze nieuwe paus. Vriendelijk zwaai-
end begroet hij ons. Zal hij de goede wer-
ken van paus Franciscus voort kunnen zetten?
De eerste indruk is positief. Hij heeft de
moed om in gesprek te gaan met wereldlei-
ders. Hij zet zich in voor de eenheid in ge-
loof en meer harmonie. Hij bidt voor wereld-
vrede en een hoopvolle toekomst voor de
armen en verdrukten.

Een hoopvolle trend zien we ook bij de jon-
ge generatie. Twintigers zijn steeds vaker op
zoek naar een betekenisvoller leven. We-
reldwijd is er sprake van een toename in ge-
lovigheid onder de jongeren. U kunt hier
meer over lezen in de column 'Hoopvol op
weg naar de toekomst'.

In deze zomerperiode kunnen veel mensen
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even bijkomen van hun werkzaamheden.
Schoolkinderen kunnen de leerstof even la-
ten bezinken. Vrijwilligersactiviteiten staan
vaak op een wat lager pitje. Veel mensen
kunnen even bijtanken in deze tijd. Dat is
fijn. En dan kunnen de scholieren, de werk-
nemers, de ondernemers en de vrijwilligers
er weer fris tegenaan in de nazomer. Dat is
voor veel mensen positief. Dat geeft de bur-
ger moed en hopelijk ook 'hoop".

Er staan in dit nummer veel mooie artike-
len. Toch wil ik dit keer even speciaal atten-
deren op de jeugdpagina's. De legende van
H. Christoffel wordt hier nog eens mooi ver-
teld. Eerlijk gezegd, denk ik, dat dit voor ie-
dereen waardevol is om nog eens te lezen.
Ook de vakantiesuggesties zijn erg leuk.
Rest mij u nog een mooie zomer toe te wen-
sen. Als u met vakantie gaat, wens ik u een
veilige reis. Als u thuisblijft, wens ik u veel
plezier toe in onze prachtige Achterhoek.

Namens de redactie,
Vincent Stapelbroek

Internet
www.paulus-ludger.nl
facebook.com/HHpaulusludger

Volgende nummer

Het volgende nummer verschijnt 22 septem-
ber. De uiterste inleverdatum voor kopij is 5
september. Het volgende nummer omvat de
periode 29 september tot en met 14 decem-
ber.

Bezorging

Heeft u vragen of opmerkingen omtrent de
bezorging van de Verbinding? Wilt u het
parochieblad ontvangen? Neem contact op
met het secretariaat van uw locatie.

Omslagfoto
Paus Leo XIV
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PASTORALE NOODWACHT:
T: 06-190 17 292

Spoedeisende pastorale zaken, zoals
ziekenzalving en melding uitvaart

Eucharistisch centrum
H. Calixtusbasiliek
Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo
Parochiesecretariaat
Francis Poelhuis, Angela Roeling
Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo
T: 06 - 33 3396 88
E: secretariaat@paulus-ludger.nl
Openingstijden:
ma t/m do 9:00 uur t/m 12:00 uur.
Pastorale team
H. de Jong, pastoor
E: h.dejong@paulus-ludger.nl
T:06 -123 79 793
C. Roetgerink, pastoraal werkster
E: c.roetgerink@paulus-ludger.nl
T: 06 -207 39 564
Ondersteuning pastorale team
S. Meijerink, catechetisch assistent
s.meijerink@paulus-ludger.nl
Parochiebestuur
Pastoor H. de Jong, voorzitter
Jos Rosendaal, vice-voorzitter
E: vice-voorzitter@paulus-ludger.nl
Johannes Hoekstra, secretaris
E: secretaris@paulus-ludger.nl
Henny Kok, penningmeester
E: penningmeester@paulus-ludger.nl
Ben Bomers, personeel en vrijwilligers
E: personeel@paulus-ludger.nl
Begraafplaatsen : vacature
E: begraafplaatsen@paulus-ludger.nl
Betsy Hummelink-Hulshof, geloofsgemeen-
schappen
Lies Reijerink-Berends, geloofsgemeen-
schappen
E: gemeenschappen@paulus-ludger.nl
Vincent Stapelbroek, communicatie
E: communicatie@paulus-ludger.nl
Henk Bos, onroerend goed
E: onroerendgoed@paulus-ludger.nl
Ondersteuning parochiebestuur
Marc Hummelink, gebouwen
E: gebouwen@paulus-ludger.nl
Pastor Dave fonds
Bank: NL70 RABO 0374 0055 75
Parochiebestuur o.v.v. Pastor Dave
Parochiéle Caritas Instelling
Bank: NL 32 RABO 0336 1608 36
E: info@pci-paulus-ludger.nl
Vertrouwenspersoon
Hans Goorhuis, 06-22930809
E: hansgoorhuis@gmail.com
ANBI status
De parochie bezit een ANBI status. De
verplichte ANBI gegevens zijn in te zien op
https://anbi.rkcn.nl/publicaties/UTR37406.
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Recente geschiedenis

Tientallen jaren zien we in Nederland het-
zelfde patroon: elke nieuwe generatie ge-
looft minder dan de vorige en keert de kerk
steeds vaker de rug toe. Maar recent tien-
jaarlijks onderzoek, van onder andere de
KRO-NCRYV en het onderzoek God in Ne-
derland, wijst op een breuk in dit patroon.
Voor het eerst is de jonge generatie, de zo-
genaamde generatie Z, geloviger en kerke-
lijker dan de generaties boven hen. Genera-
tie Z, ook bekend als GenZ of Zoomers, zijn
mensen geboren tussen 1997 en 2012. De-
ze generatie is opgegroeid met technologie
en de online wereld, wat zich uit in een ster-
ke digitale vaardigheid en een voorliefde voor
snelle informatie. Vandaag besteld is morgen
in huis.

In 2024 noemde 27 procent van de Zoomers
zich gelovig, terwijl dat aantal voor de Mil-
lennials (generatie Y) geboren tussen 1986
en 1997, voor 22 procent gold. Beide groe-
pen zijn met 3,2 miljoen ongeveer even groot.
De gemiddelde kerkganger hoort nog tot de
generatie X of tot de ‘Babyboomers’, tussen
de 55 en 85 jaar oud. Zij zijn opgegroeid in
een genuanceerde relatie met geloof en re-
ligie. Terwijl sommigen nog opgegroeid zijn
in een meer religieuze, kerkelijke omgeving,
ervoeren anderen de trend van ontkerkelij-
king die in veel delen van Nederland op gang
kwam. Generatie X wordt ook wel de gene-
ratie ‘Nix’ genoemd. Dit is de eerste genera-
tie die echt vrij werd gelaten in geloof en tra-
dities door hun ouders. Dan hoor je termen
als ‘dat mogen ze later zelf beslissen’. Echter
alleen wanneer je dingen hebt leren kennen,
kun je een keuze maken. Onbekend maakt
onbemind geldt hier ook. Je leert pas praten,
wanneer mensen met je spreken.

Hoopvolle trend

Tegen de verwachting in zijn we blij met een
toename in gelovigheid onder jongeren.
Niet alleen in onze parochie, maar overal in
de bisdommen. Twintigers en dertigers noe-
men zichzelf vaker gelovig en bezoeken va-
ker de kerk dan veertigers en ouder. Zij zoe-

PASTORES

Hoopvol onderweg naar de toekomst

Op zoek naar de oorspronkelijke ervaring achter geloofsformules

ken en komen soms na een lange persoonlijke
zoektocht uit bij de kerk om de hoek, die er
altijd heeft gestaan.

tegen de haastige en vluchtige wereld, tegen
die ‘hyperige’ nieuwigheid van onze tijd. Ge-
loofsformules die in de loop van de tijd sleets
zijn geworden, kunnen stuk voor stuk open
gelegd worden, zodat de ervaring vrijkomt
die er de bezielende kern van is. Het is een
uitdrukkelijke uitnodiging om een vertaalslag
te maken. Psalmen bijvoorbeeld, hoe mooi
ook, komen anders binnen dan een persoon-
lijk verhaal van opstanding.

Wat drijft deze jonge generatie richting geloof?
"Jongeren verlangen naar betekenis die bo-
ven hun kleine leven en de geopolitieke in-
stabiliteit uitstijgt."

"De verhalen over geloof en bekering op so-
ciale media, maken de kennismaking met het
geloof toegankelijk."

"In de vorige onderzoeksrapporten ging het
veel over ‘nieuwe spiritualiteit’ als nieuw zin-
gevingskader, nu niet meer."

"Tot geloof komen is niet makkelijk, het is
iets dat van buiten tot je komt. God is aan
het werk."

Als het leven niet langer maakbaar lijkt en er
allerlei dreigingen wereldwijd zijn, lijkt ge-
loof en ‘ergens bij horen’ wat rust te bieden.
Vijftigers en zestigers hebben hier minder
last van, omdat zij nog enigszins zijn opge-
groeid met religieuze kaders - ook al heb-
ben zij die later vaak losgelaten. Jongeren
daarentegen hebben nooit ‘ballast’ van reli-
gie ervaren. Juist doordat zij minder vast-
zitten aan geloofskaders, ontstaat er ruimte
voor een eigen zoektocht en hernieuwde ori-
éntatie op zingeving. Merken we op dat aan
de geloofsleer altijd ontmoetingen ten grond-
slag liggen van gewone mensen met de le-
vende God.

Of er zo bezien echt sprake is van een trénd-
breuk in de gelovigheid onder de jonge ge-
neratie in Nederland, zal in de komende ja-
ren duidelijk moeten worden. Geloven is iets
geweldigs.

Opa’s en oma’s van deze tijd spelen een be-
langrijke rol. Zij zijn als ankers in de levens-
loop van jongeren die zich tegenwoordig bij
parochies melden met de vraag om katho-
liek te worden of meer vrijblijvend vragen
naar een mogelijkheid om zich te verdiepen
in het christelijk geloven. Geloof en onder-
vinding raken elkaar en hebben elkaar nodig.
Mensen ondervinden op hun levensweg iets
van God. En dan is het mooi dat je met el-
kaar kunt bespreken wat het voor jou bete-
kent wanneer je uitspreekt ‘lk geloof in God,
Schepper van hemel en aarde ...etc.. Ik ge-
loof ... geloven kun je immers nooit voor een
ander. Het gaat van jezelf uit. Elke gelovige
wordt door God persoonlijk aangesproken.
De Geest van Liefde is een goddelijke be-
lofte. En zal sterker zijn dan de geest van ver-
deeldheid en verderf.

Precies zoals het nog steeds is
Verhalen over geloof en bekering komen jon-
geren tegen op de sociale media en deze 'y
maken geloof laagdrempelig toegankelijk.
Dat is een manier om er kennis mee te
maken.

Inlfuencers die openlijk uitkomen voor
hun geloof, bereiken met hun verhalen
een groot publiek. We komen ze in toene-
mende mate tegen.

Zangeres Eva Simons is een voorbeeld
van een succesvol Nederlandse artiest. Ze
speelde Maria in The Passion van 2025.
Ze legde een bijzondere weg af, met ver- |
slavingen aan drugs en drank, die haar uit-
eindelijk tot het Christelijk geloof leidde. "Ik
heb het idee dat mijn hart geopend is", zegt
ze. Daarover is ze open en een voorbeeld
voor velen.

Bidden en vertrouwen houden

Een andere bekende jonge Nederlander ver-
telde dat zijn oma had gezegd: “joh, ga eens
bidden. Probeer het eens.”

Blijf bidden voor vrede en voor toekomst in
de kerkelijke gemeenschappen.

Blijf voorbij het hopen, vertrouwen houden.
Vergeet het gebed niet.

Dat wens ik u allen toe voor de komende zo-
mertijd.

Herbronnen en een vertaalslag maken
De hang naar de klassieke kerk is een tegen-
reactie op de rusteloosheid van deze tijd.

In de klassieke kerk word je verbonden met
een lange geschiedenis die de tijd heeft over-

leefd. Het biedt een soort van tegenwicht Pastoraal werkster C. Roetgerink



BESTUUR

de Verbinding / 4

Berichten van het parochiebestuur

Donderdag 24 april stond het halfjaarlijks overleg gepland met de
beheercommissies van onze parochie, het pastoresteam en het be-
stuur in de pastorie van Winterswijk.

De gespreksonderwerpen waren onder andere het korenbeleid van
onze parochie, het conceptplan vrijwilligersbeleid, het eucharistisch
centrum, het onderhoud en herbestemming van onze gebouwen, de
financién, de communicatie en de mededelingen vanuit het pasto-
rale team.

In de vergadering van juli heeft het bestuur het conceptplan vrijwil-
ligersbeleid besproken. Het geheel zal naar de beheercommissies
worden opgestuurd en in de vergadering van oktober met hen wor-
den besproken en vastgesteld.

Ook het korenbeleid zal in oktober weer met de koorbesturen zijn
vervolg krijgen.

Wisseling van de wacht

Ton de Vries stopt na 12% jaar als penningmeester van onze paro-
chie. Vele jaren heeft hij zich als penningmeester ingezet voor onze
parochie en daarvoor in de toenmalige Sint Ludgerparochie.

Ton, bedankt voor je geweldige inzet én deskundigheid als penning-
meester. Ook heel fijn, dat je zelf hebt gezorgd voor een goede op-
volger. We zijn blij, dat Henny Kok het penningmeesterschap van jou
gaat overnemen. Henny, heel veel succes de komende jaren.

Henk Bos is al jaren actief als commissielid in onze commissie: ge-
bouwen en onderhoud. Vanaf 1 mei versterkt hij het bestuur als por-

tefeuillehouder: gebouwen/onroerend goed. Henk, succes bij al jouw
werkzaamheden de komende tijd.

Vacatures in het bestuur

Er is nog steeds een plaats vacant in het bestuur voor de portefeuil-
le begraafplaatsen.

Helaas zullen we als bestuur aan het eind van dit jaar ook afscheid
nemen van Vincent Stapelbroek als bestuurslid communicatie. Hij
heeft zich de afgelopen jaren enorm ingezet voor het parochie ma-
gazine 'de Verbinding', de website en social media. Hopelijk zorgt
ook Vincent te zijner tijd voor een goede opvolging.

Zou u de volgende datum alvast willen noteren:

Uitnodiging Parochiedag 2025
zondag 28 september 10:30 uur in Zieuwent

We hopen natuurlijk op mooi weer, zodat we de viering kunnen hou-
den in de tuin. Wanneer dit niet het geval is, dan is de H. Werenfri-
dus ook een geweldige plaats om te vieren.

Het parochiebestuur wenst u allen een fijne en goede zomertijd toe.
Jos Rosendaal
Vice voorzitter

Even voorstellen

Mijn naam is Henk Bos, geboren in 1953. Na de
middelbare school en een aantal jaren gewerkt te I
hebben ben ik getrouwd en gaan wonen in Rek- £
ken waar we een agrarisch bedrijf zijn gestart [
naast mijn werk in loondienst. Samen hebben we
twee kinderen gekregen die nu allebei zijn uitge- &= 2
vlogen. We zijn blij met onze kleindochter. Om in |
Rekken te integreren hebben we ons actief in het
maatschappelijk leven gestort. Zodoende kwam
ik ook in het parochiebestuur van de parochie
Rekken; toen nog zelfstandig. Ik heb altijd interesse getoond in het
verenigingsleven waardoor ook veel bestuursfuncties op mijn pad
kwamen. Dit verruimt het gezichtsveld en het geeft voldoening om
iets tot stand te brengen. Na de fusie van Rekken in de St. Paulus-
parochie ben ik ook toegetreden tot het bestuur van deze grote pa-
rochie: eerst als portefeuillehouder begraafplaatsen en later als se-
cretaris en penningmeester, tot aan de fusie met de St. Ludgerparochie.
Omdat ik al wat ervaring heb opgedaan met het herbestemmen van
kerken en pastorieén ben ik als adviseur voor het bestuur gevraagd
om dat verder te gaan doen. Ook het beheer van gronden zat in de-
ze portefeuille en als agrariér was deze kennis een pre. Omdat het
adviseurschap toch veel raakvlakken heeft met het werk als bestuur-
der ben ik toegetreden tot het huidige bestuur.

Ik hoop dat het werk rond onroerend goed en gebouwen vruchten
mag afwerpen voor onze mooie parochie.

Als aankomend penningmeester wil ik mij graag
voorstellen. Mijn naam is Henny Kok, 63 jaar oud
en geboren en getogen in Groenlo. Samen met mijn
vrouw Brigitte hebben we drie uitwonende kinde-
ren en inmiddels ben ik ook een trotse opa.

In Enschede heb ik accountancy gestudeerd en van
1982 tot 2019 was ik verbonden aan BonsenReu-
ling, een middelgroot accountants- en belastingadvisieskantoor met
meerdere vestigingen in het oosten van het land. Bij BonsenReuling
was ik eerst werkzaam als accountant en later voorzitter-vennoot
van de maatschap.

Op dit moment ben ik directeur van de investeringsmaatschappij
Cuistate b.v. Daarnaast ben ik maatschappelijk actief in meerdere
bestuursfuncties. Vanaf mijn jongste jeugd ben ik Ajax-fan. Voor ge-
schiedenis heb ik een bijzondere en warme belangstelling. Samen
met vrienden mooie wijnen importeren uit mijn favoriete Itali€ is een
hele plezierige hobby, net als het op wintersportvakantie gaan in dit
mooie land.

Ik zie het als een uitdaging het vele goede werk van mijn voorgan-
ger Ton de Vries voort te zetten. Hij heeft als financieel deskundige
er mede voor gezorgd dat de verschillende fusieprocessen goed zijn
doorlopen en dat daarna een proces van centralisatie en professio-
nalisering op gang is gekomen. De parochie heeft mede dankzij Ton
een goede financiéle basis. De komende jaren wil ik samen met alle
betrokkenen verder gaan op de ingeslagen weg, om onze kerkelijke
geloofsgemeenschap en ons religieus erfgoed in Oost-Nederland
verder te versterken.
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Geef artsen in Uganda licht om levens te redden

Op 16 en 17 augustus vindt de jaarlijkse MIVA-collecte plaats

Dit jaar vraagt de
Stichting Missie-
Verkeersmidde-
len Actie aan-
dacht voor ver-
pleegkundige Enock, die in het St. Francis
Hospital in Uganda dagelijks vecht voor het
leven van zijn patiénten. Zijn werk wordt vaak
belemmerd door stroomuitval. Zonder elek-
triciteit is er geen verlichting en werkt me-
dische apparatuur niet. Operaties moeten
dan plaatsvinden bij het licht van een zak-
lamp. Dit heeft al meerdere levens gekost.
Met zonnepanelen en een stabiele stroom-
voorziening kan Enock levens redden.

miva

Op weg met een missie

Opereren bij het licht van een zaklamp
ledere week is het meerdere malen raak: er
is geen stroom. Soms wel acht uur lang. Enock
kent de gevolgen maar al te goed. Op een
hectische avond hielp hij een moeder die on-
der begeleiding van een vroedvrouw beviel.
Tijdens de geboorte verloor ze zoveel bloed
dat ze in shock raakte. Net op het moment

dat een infuus moest worden aangebracht,
viel de stroom uit. Met slechts het licht van
een zaklamp kon het team haar leven red-
den. Maar niet elke nacht heeft een goede
afloop. Een andere moeder arriveerde met
haar baby in stuitligging. De operatie was
dringend, maar de stroom viel opnieuw uit.
Twee uur lang konden artsen niets doen. Toen
het licht eindelijk terugkwam, was het te laat.
Het kindje was overleden en de moeder ver-
loor haar baarmoeder.

Licht voor levens

leder moment dat het ziekenhuis
geen betrouwbare energievoorziening
heeft, staan levens op het spel. Daar-
om wil MIVA het ziekenhuis van
Enock voorzien van zonnepanelen.
Dit betekent: altijd goed licht tijdens
operaties en bevallingen en stabiele
energie voor levensreddende ingre-
pen, zoals bloedtransfusies.

Een donatie redt niet alleen vandaag
levens, maar zorgt ervoor dat Enock

en zijn collega’s ook morgen en de jaren daar-
na hun belangrijke werk kunnen voortzetten.
MIVA hoopt wederom op veel steun uit de
parochies. Helpt u mee? Geef in de extra col-
lecte of maak uw bijdrage over: NL42 INGB
0000 002950 ten name van Stichting Mis-
sie-Verkeersmiddelen Actie te 's-Hertogen-
bosch.

Werkgroep Diaconie

Nieuwe website en folder voor PCI

De letters PCI staan voor Parochiéle Caritas Instelling. De PCl is ver-
antwoordelijk voor de leniging van de nood binnen haar werkgebied.
Zij werkt hierbij vaak samen met lokale hulpverlening in buurtzorg
of maatschappelijk werk. De instelling heeft ten doel om in en van-
uit de parochie kortstondige materiéle en niet-materiéle (nood)hulp
te verlenen aan diegenen die in nood verkeren.

Hoe kunt u de PCI bereiken?
In verschillende locaties zijn contactpersonen aanwezig voor de PCI.
Ook is het mogelijk contact op te nemen met de PCl via de nieuwe

PCI
PAULUS
LUDGER
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website van de PCl:
https:/pci-paulus-ludger.nl.

Deze website is afgelopen periode in
een modern jasje gestoken.

Op de site staat onder andere een fol-
der met informatie over de PCI. De pa-
pieren versie van deze folder ligt in de
kerken van de parochie, maar ook bij
huisartsen en hulpverlenende instan-
ties.

Hulpvraag indienen

Als u een hulpvraag voor u zelf of ie-
mand anders wilt indienen, kan dit via
de website van de PCI. Zij zullen dan
contact opnemen en samen met de

aanvrager kijken hoe zij kunnen helpen. @
@
PCl steunen pAqu?sl
LUDGER

De PCI heeft een eigen vermogen om n
hulpvragen te kunnen vervullen. Zij zijn E"
afhankelijk van giften om hun vermo-

gen op peil te houden. Op de website staat hoe u dit kunt doen.
De bankrekening van de PCl is NL32 RABO 0336 1608 36 t.n.v. PCl
Paulus Ludger.
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Gerestaureerde
glas-in- lood ramen

In ‘de Verbinding’ van begin febru-
ari stond het artikel “van pastorie naar
parochiecentrum”, over de renovatie, ver-
duurzaming en verbouw van de pastorie in Groen-
lo. Medio september 2024 ging het van start. Begin
2025 sprak het bouwbegeleidingsteam de verwachting uit
dat het project af zou zijn tegen de bouwvakvakantie.

Er is door alle betrokkenen veel werk verzet, en het resultaat tot nu toe mag er
zijn. De foto’s spreken voor zich. Op dit moment zijn de schilders bezig met het buitenwerk.
Er zijn nog ca. 120 voorzetramen om te plaatsen aan de binnenzijde. Aan de buitenzijde wor-
den nog screens gemonteerd. Ook de tuin wordt nog op enkele punten aangepast. En er zal
vast nog een lijstje zijn met kleine punten om nog af te werken (zoals het weghalen van huis-
nummer “12a” en het bordje “Bel om de hoek” links op de voorgevel).

De pastorie is, vooral dankzij de nieuwe ontmoetingsruimte en keuken, getransformeerd tot
parochiecentrum. Complimenten aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan dit project.

Nieuwe keuken in de garage

Tekst en foto's: Gerard Bartels
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Van pastorie naar parochiecentrum
Deel 2, de laatste loodjes
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Nieuwe trap naar eerste verdieping Deel van de ontmoetingsruimte is als

spreekkamer te gebruiken
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. . Parochie
Feestelijke Parochiedag HH.Paulus
en Ludger

Oost-Achterhoek

Zondag 28 september

Aanvang 10:30u.
Dorpsstraat 43

Zieuwent

Op zondag 28 september vindt weer onze jaarlijkse Parochiedag plaats.
Dit jaar zijn we te gast in de locatie Zieuwent.

We beginnen deze dag met een feestelijke Eucharistieviering in de buitenlucht.
(Bij slecht weer binnen)

Tijdens deze Eucharistieviering zal er voor de kinderen een feestelijke
Kinderwoorddienst zijn.

Deze viering wordt muzikaal ondersteund door ons projectkoor o.l.v. Frans
Thomassen en de Schutterij St. Sebastiaan uit Zieuwent-Mariénvelde.

Na de viering is er volop de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en bij te
praten met een kop koffie, thee, ranja en een broodje.

Nadat de inwendige mens is versterkt zal een bekende Zieuwentenaar u op
een ludieke wijze meenemen door de geschiedenis van 'De Kathedraal van
de Achterhoek' onder het genot van een hapje en drankje.

Dit jaar vieren we wereldwijd het Jubileumjaar 'Pelgrims van Hoop'.

Met onze zestien parochielocaties mogen we onze verbondenheid vieren en
hoopvol naar de toekomst kijken.

Als teken van onze verbondenheid zal 28 september bij alle locaties van onze
parochiegemeenschap de parochievlag wapperen.

We hopen alle parochianen te mogen verwelkomen in Zieuwent
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Tekst: Vincent Stapelbroek
Foto's: Vincent Stapelbroek,
pexels.com en pngegg.com
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Op 3 juli neemt Ton de
Vries afscheid als penning-
meester van onze parochie. Ve-

le jaren was hij actief als bestuur-
der bij diverse organisaties. In 2021
ontving hij daarvoor een Koninklijke On-
derscheiding uit handen van burgemeester
Anton Stapelkamp uit Aalten. Toch bleef hij ook
daarna nog ruim vier jaar actief als penningmeester bin-
nen ons parochiebestuur. Nu, op 77-jarige leeftijd, vindt Ton

het mooi geweest. Hij draagt zijn werkzaamheden over aan de
nieuwe penningmeester Henny Kok. Voor mij was dit een mooi
moment om met Ton de Vries, tijJdens een interview, 'de balans
op te maken'. Ton heeft veel werk voor onze parochie verricht.
Het voelt goed om daar even bij stil te staan.

Hoe bent u penningmeester gewor-
den?

In 2012 kwam Casper Pikkemaat, de vorige
pastoor van de Ludgerparochie, vragen of ik
voorzitter van het bestuur wilde worden. (Re-
dactie: Het hele toenmalige parochiebestuur
was opgestapt.) 'Of ik daarover wilde den-
ken... Dat was het verzoek van pastoor Pik-
kemaat. Later bleek dat Jos Rosendaal en
Hans de Graaf toch wilden blijven als voor-
zitter en secretaris. Dus toen kwam de vol-
gende vraag. Je hoeft geen voorzitter te wor-
den. Wil je penningmeester worden?'

Toen dacht ik: 'Nou, ik werk bij een bank. Ik
wil geen penningmeester worden!

De parochie zat op dat moment onder cura-
tele. In eerste instantie ben ik adviseur op
financieel gebied geworden, maar dan kun
je niks. Toen ben ik overstag gegaan, want
zonder penningmeester te zijn kun je hele-
maal niks. Alleen adviseur zijn werkte echt
niet. Zodoende werd ik de penningmeester
van de Ludgerparochie met 9 geloofsgemeen-

schappen. Er was veel werk aan de winkel.
(Redactie: De financién van de Ludgerparo-
chie werden onder leiding van Ton de Vries
weer op orde gebracht.)

In 2020 ontstond er door een fusie een nieu-
we entiteit: parochie HH. Paulus-Ludger. (Re-
dactie: Dit is onze huidige parochie met 16
geloofsgemeenschappen.) 'Toen ben ik toch
maar doorgegaan als penningmeester..

Waar komt uw interesse voor cijfers
vandaan?

Ik kon op de lagere school goed rekenen en
op de Mulo ook. Rekenen ging als vanzelf.
Zo hield ik als kind van verhaaltjessommen.
Daar kon ik snel de op te lossen som uit ha-
len. Sommen als 'Piet ging zo en zo laat naar
school en nam zo en zo veel boterhammen
mee', vond ik prachtig. Ik kon goed door de
cijfers heen kijken. Ik kan een balans en een
verlies- en winstrekening snel lezen.
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Ton de Vries

INSPIRATIE

- in gesprek met onze penningmeester -

Wat is uw achtergrond?

Van oorsprong kom ik uit Bredevoort. Daar
ben ik geboren. Ik was voorbestemd om ko-
lenboer te worden. Mijn opa had een kolen-
handel. lemand zou die handel over kunnen
nemen. Dat zou ik kunnen zijn. Toen werd er
aardgas gevonden, veel aardgas. Er waren
geen kolen meer nodig.

Mijn vader was schilder en had een eigen be-
drijf. Eigenlijk wou ik graag schilder worden,
maar dat wou mijn vader niet hebben. Soms
ging ik wel met hem op karwei. En dan mocht
ik schuren en plamuren. Volgens mijn vader
was dat het belangrijkste in het schildersvak.
Maar goed, uiteindelijk werd het dus toch
een financiéle loopbaan.

Eigenlijk ben ik mijn hele leven werkzaam
geweest in de financiéle sector. Na de Mulo
ben ik begonnen op een boekhoudbureau.
Rond mijn 18e ben ik 2,5 jaar in militaire
dienst geweest. Op mijn eenentwintigste ben
ik bij de ING-bank gaan werken. Naast mijn
werk, heb ik een leven lang gestudeerd. 'Al-
les op financieel gebied. Er werden steeds
meer eisen gesteld'. Uiteindelijk werd ik ray-
ondirecteur ING Oost-Achterhoek.

Zelf heb ik ook nog lesgegeven. Dat was er-
gens in de jaren '90. Gedurende 2 jaar stond
ik 1 dag per week voor de klas bij de Hoge-
school Saxion in Enschede. 'Economie uit de
praktijk’, daar gingen mijn lessen over. Het
was hartstikke druk in de klas. De rest van
de week was ik in die tijd werkzaam als sa-
lesmanager Oost-Nederland.

Andere belangrijke vaardigheden
voor dit werk

Ton vertelt dat hij heel volhardend kan zijn:
"Ik geef niet snel op'. Deze eigenschap is no-
dig om lastige problemen op te lossen. Dan
krijg je de zaken helder.

Zo kun je een transparant beeld geven van
de actuele financiéle omstandigheden.
'Snel en besluitvaardig: dat was mijn werk. Is
iets haalbaar? Mensen willen een duidelijk
antwoord. Ik kan snel beslissingen nemen, *

puur op de feiten die er liggen. In dat opzicht ""5&,_

ben ik zakelijk.

Over de centralisatie

Onze parochie telt 16 geloofsgemeenschap-
pen. Als parochie zullen we moeten samen-
werken. 'We zijn een entiteit: een holding
met 16 werkmaatschappijen. Zo kun je het
zakelijk verwoorden. We hebben te maken
met een terugval door vergrijzing. En we heb-
ben te maken met een terugval van de in-
komsten van parochianen. Daarbij kun je den-
ken aan een terugval bij de Actie Kerkbalans,
collecte-opbrengsten, misintenties en ande-
re financiéle bijdragen. Door de financiéle
administratie te centraliseren, kunnen de kos-
ten beperkt worden. De terugval van de in-
komsten kan gecompenseerd worden door
beleggingen. Zo kunnen we de financiéle si-
tuatie van onze parochie verbeteren. Door
de centralisatie kunnen we bovendien werk
besparen. We hebben te maken met een ver-
grijzend vrijwilligersbestand. Nieuwe men-
sen vinden voor vrijwilligerswerk wordt steeds
lastiger. De centralisatie van de financiéle

administratie zit nu in de afrondende fase.
Sinds enige tijd is er nu ook een financiéle
commissie. Meerdere mensen, waaronder de
medewerkers van het secretariaat, hebben
een taak binnen de financiéle administratie.
Door deze herverdeling is de taak van de
penningmeester beter te behappen. (Redac-
tie: Voor de oprichting van de financiéle com-
missie, was Ton zeker 20 uur per week bezig
met zijn vrijwilligerswerk als penningmeester.)
Dankzij de ondersteuning van de financiéle
commissie zal het werk voor de nieuwe pen-
ningmeester overzichtelijker worden. 'Zo is
het wat beter te doen voor mijn opvolger
Henny Kok', aldus Ton. 'Toch is er nog werk zat!

Wat was uw missie als penningmeester?
De financiéle situatie van de Paulus-Ludger-
parochie gezond achter te laten, ondanks de
leegloop in de kerk. Dat was mijn missie.

In hoeverre speelt het geloof een rol?
Van huis uit ben ik katholiek en betrokken
bij het katholieke geloof. Mijn cijfermatige
interesse heb ik gebruikt om de financién van
onze katholieke parochie weer goed op de
rails te zetten, vanuit de situatie in 2012.

Tot slot

'Je voelt je verantwoordelijk en wilt het goed
doen. Ton is blij dat hij klaar is met zijn werk
als penningmeester. Hij kijkt er positief op
terug. Als parochie danken wij hem voor zijn
deskundigheid, betrokkenheid en het vele
werk dat hij voor ons heeft verricht.
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Katholiek worden?

Binnenkort gaat de voorbereiding van kerk-
toetreders van start

Krimp en groei

De Rooms-Katholieke Kerk in Nederland
krimpt. In de afgelopen decennia hebben veel
mensen de stap gezet om zich formeel uit te
laten schrijven. Toch zijn er ook mensen die
het omgekeerde doen. Hun aantal neemt de
laatste tijd toe. Net als de kerkverlaters heb-
ben de toetreders verschillende redenen om
deze keuze te maken. Ook in onze parochie
mogen wij met enige regelmaat volwassenen
opnemen in de Kerk. Hun stap maakt diepe
indruk op de gemeenschap. Op dit moment
hebben we weer enkele mensen die dit ver-
langen hebben.

Katholiek worden?

We merken dat katholiek wor-
den op latere leeftijd vaak ver-
bonden is met ervaringen van
persoonlijke aard. Het is een
zeer bewuste stap. Soms is er
sprake van een hele zoektocht
die afgelegd is, om bij 6nze Kerk
uit te komen. Het proces om ka-
tholiek te worden omvat een
aantal stappen, waaronder een
catechese, het catechumenaat,
om daarna de sacramenten van
initiatie te ontvangen.

Voorbereiding

Tijdens de voorbereiding wordt
op een open en ontspannen wij-
ze een aantal onderwerpen be-
handeld. De invulling is afhanke-
lijk van de persoonlijke situatie.
Wil iemand vanuit een andere
kerkelijke gemeenschap toetre-

den dan is er vaak al sprake van een christe-
lijke ondergrond. Eind 2024 ging “Credo” on-
line. Het is een platform dat met name
jongeren wil helpen om meer over het katho-
licisme te weten te komen en te helpen om
katholiek te worden.

Zie de website credokatholiek.nl

Opname

De initiatie is verbonden aan drie sacramen-
ten: het doopsel, het vormsel en het voor het
eerst ontvangen van de heilige communie in
de eucharistieviering.

Wie al geldig gedoopt is in een christelijke
gemeenschap hoeft niet nogmaals gedoopt
te worden. De opname gebeurt dan door het
ontvangen van het vormsel en de heilige com-

munie. Na het ontvangen van de sacramen-

ten is men volledig geintegreerd in de Rooms-
Katholieke Kerk. Men kan dan, waar ook ter
wereld, de sacramenten ontvangen en deel-
nemen aan het leven van de Kerk.

Informatie

Denkt u er ook over om deze stap te zetten?
Kent u iemand die dit wil? Geef deze infor-
matie dan door. Wij willen graag begeleiden.
De uiteindelijke stap is natuurlijk aan de be-
trokkene. Aan de voorbereiding zijn geen kos-
ten verbonden.

Neem voor een oriénterend gesprek contact
met ons op.

Pastoraal team

—credo

Het online platform voor

geinteresseerdeninde
Rooms-Katholieke Kerk

’ De serie: "Hoe word je katholiek?"

@ Cetuigenissen: Waarom ik katholiek werd

Elkaar ontmoeten

Een pastoraal pleidooi voor ontmoetingsmomenten en samenwerking

Veel geloofsgemeenschappen in onze paro-
chie kennen na een viering de mogelijkheid
om elkaar te ontmoeten. Er is koffie en thee
en gelegenheid om elkaar te spreken. Naast
dit maandelijks of wekelijks moment, door-
de-week of in het weekend, kennen sommi-
ge geloofsgemeenschappen een (jaarlijkse)
ontmoetingsdag.

Deze ontmoeting is uitgebreider. Er wordt
begonnen met een eucharistieviering, in som-
mige gevallen met ziekenzegen of ziekenzal-

ving. Na koffie met iets lekkers, een drankje
en een hapje volgt er soms ook een lunch en
middagprogramma. Een afsluitend kort Ma-
rialof behoort tot de mogelijkheden.

Elkaar ontmoeten, ontspanning, het is be-
langrijk en de vrolijke noot mag er zeker zijn.
We zien als pastoraal team dat zo'n ontmoe-
ting mensen goed doet. Wanneer zien thuis-
zittenden hun medeparochianen en pasto-
res? Hoe kunnen pastores bij de mensen zijn?
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Als pastoraal team zijn we er in ieder geval
graag bij! Het is voor de parochianen die vaak
aan huis gebonden zijn fijn om de eucharis-
tie weer eens mee te vieren, de communie
te ontvangen en elkaar te ontmoeten. Maar
met twee pastorale krachten gaat het niet
meer lukken om op alle verzoeken in te kun-
nen gaan. Daarom vragen we aan de geloofs-
gemeenschappen om tijdig een aanvraag bij
het parochiesecretariaat in te dienen en ook
om zoveel mogelijk samen en regionaal op
te trekken. We willen zo’n samenwerking
aanmoedigen. We zien in onze parochie al
goede voorbeelden. Zo was er onlangs de
ontmoetingsdag in Meddo waaraan parochi-
anen uit Meddo, Winterswijk, Bredevoort en
Aalten deelnamen. Een hele zaal vol met men-

Opgave H. Vormsel

2

A ¢
r A7
( Y Sl C ) ) \k'_"",l
¥ A\ \ - )
\(J) Vormsel

sen, gezellig en enthousiast vanwege het on-
derlinge contact. De gemeenschappen Har-
reveld, Zieuwent en Mariénvelde werken ook
samen. Momenteel kijken we of we deze sa-
menwerking verder uit kunnen breiden naar
gemeenschappen die nu nog apart een ont-
moetingsmoment organiseren. Ook benade-
ren we gemeenschappen waar zo'n dag nog
ontbreekt. De Kerk is een gemeenschap van
mensen die op elkaar betrokken is en zij kent
een groot sociaal aspect. Omzien naar de an-
der en het er zijn voor elkaar is van belang:

voor samenwerkende locaties, maar ook voor
een bloeiende lokale geloofsgemeenschap.

Als pastores willen we hier graag aan bijdragen.

Pastoraal team

In het najaar starten we weer met de voor-
bereiding voor het ontvangen van het sacra-
ment van het H. Vormsel. Dit sacrament is
de bevestiging en voltooiing van het eerder
ontvangen doopsel. Met het ontvangen van
het H. Vormsel ontvangen we de kracht van
de H. Geest die ons helpt te getuigen van
ons geloof en kracht geeft om steeds meer
op Jezus te lijken in woord en daad.

Deze voorbereiding bieden we aan voor jon-
geren vanaf 12 jaar (groep 8) en ouder.

De voorbereiding vindt plaats in het week-
end van 24, 25 en 26 oktober 2025.

De viering waarin het HVormsel wordt ont-
vangen is op zondag 9 november 9.30u te
Groenlo.

MISSIONAIRE PAROCHIE

Opsgave dient véor 1 oktober 2025
plaats te vinden.
Na deze datum is aanmelden niet meer mo-
gelijk.

Het aanmeldformulier en verdere informa-
tie vindt u op de website van de parochie:
www.paulus-ludger.nl onder het kopje “Sa-
cramenten”.

U kunt ook bellen of mailen met het paro-
chiesecretariaat:

Openingstijden: Maandag - donderdag 9:00
uur tot 12:00 uur

Telefoon: 06 - 33 33 96 88

E-mailadres: secretariaat@paulus-ludger.nl

Geloven kun je niet alleen

De Ankerzondagen zijn inmiddels niet meer
weg te denken uit het rooster van vieringen
in onze parochie. Elke eerste zondag van de
maand, van september tot en met juni, is er
tijdens deze vieringen extra aandacht voor
de gezinnen, kinderen en jongeren en de mo-
gelijkheid om elkaar te ontmoeten na de eu-
charistieviering, bij een lekkere kop koffie,
thee of een glas limonade.

Na afloop van de viering op een aantal van
deze Ankerzondagen vindt aansluitend de
voorbereiding op het ontvangen van de eer-
ste communie plaats. De komende tijd wil-
len we graag de sacramentenvoorbereiding
verder uitbreiden op deze zondagen. We den-
ken dan aan de doopvoorbereiding van ou-
ders van jonge kinderen, maar ook aan de
voorbereiding van degenen die overwegen
om katholiek te worden.

Geloven kun je niet leren. Geloven is een
zaak van het hart.

WEéI kun je elkaar bemoedigen in het geloof.
Daar willen de Ankerzondagen een gastvrije
plaats voor bieden.

Elkaar ontmoeten, spreken, leren en samen
eucharistie vieren.

Dat is de kern van ons geloof en parochie-
gemeenschap zijn.

Niet voor niets zei Jezus tegen zijn leerlin-
gen, en daarmee tegen ons:

“Blijft dit doen” en “Waar er twee of meer in
mijn naam samen zijn, daar ben Ik in hun mid-
den”.

We nodigen u dan ook van harte uit om sa-
men te komen en elkaar te ontmoeten.
Wilt u meer weten? Of misschien meehel-
pen bij zo'n Ankerzondag? Heeft u sugges-
ties voor ons?

Neem gerust contact op met pastoraal werk-
ster Carla Roetgerink of catechetisch assis-
tent Simone Meijerink. Hun contactgegevens
vindt u op pagina 2 van deze Verbinding.
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~ tijdens hun reis.
Misschien heb je wel eens van de H. Christoffel gehoord -

of heb je misschien zijn afbeelding wel eens ergens in }— Z Wil je meer weten van

een auto gezien of aan een sleutelhanger. ' -~ \ . Christoffel?

Christoffel was een grote sterke man die mensen &I In het boekenkastje achter
hielp om een grote, wildstromende rivier veilig T in de kerk staat een boekje

over te steken.

~ J over Christoffel dat je kunt
Op een dag vroeg een klein jongetje of e
w2

lezen. Achter in de Calixtus-
basiliek in Groenlo liggen
vakantieboekjes over

— Christoffel met leuke puzzels,
weetjes en kleurplaten die je
gratis mag meenemen.

Veel plezier op vakantie!

Christoffel Hem wilde helpen over te
steken. Dat is gemakkelijk dacht
Christoffel. Hij nam het Kindje op zijn
schouder.

Maar het Kindje leek steeds

zwaarder te worden en Christoffel

zei tegen het kleine jongetje:

“Hoe kan het dat Jij steeds 0
zwaarder wordt? Het lijkt

wel of ik de hele wereld op
mijn schouder heb.”
“Dat klopt", zei het
jongetje. "Ik ben
Jezus en draag de
last van de hele
wereld op Mij.”
Sindsdien -
wordt de

Heilige Christoffel
door mensen gevraagd
om hen te beschermen

g 5{ < =~ Bljidit Doen
ondag 18 mei hebbe chtkm‘ﬂé‘ren uit onze parochie voor de eerste keer Jezus _

mogen ontvangen in het Heilige Brood van de Eucharistie.

De afgelopen maanden hebben de kinderen zich voorbereid op dit mooie moment
waar ze erg naar uitkeken. In een goed verzorgde viering straalden acht kinderen

bij het ontvangen van hun Eerste Heilige Comrpunie. Anne-Kim, Yinthe, Jur, Milano,
Vere, Katja, Blisz en Demie, van harte gefeliciteerd met deze bijzondere gebeurtenis.
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WEEKENDVIERINGEN

Aalten
zo 6 jul, 9:30u., Woord- en gebed
Dhr. J. Droste

Beltrum

za 12 jul, 19:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

zo 27 jul, 10:30u., Woord- en communie
Werkgroep

Groenlo

zo 6 jul, 9:30u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

zo 13 jul, 9:30u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

zo 20 jul, 9:30u., Eucharistie
Pastor J. Baneke

zo 27 jul, 9:30u., Eucharistie
Pastor H. Scheve

Harreveld
zo 13 jul, 9:30u., Woord- en gebed
Werkgroep

Lichtenvoorde

zo 6 jul, 11:00u., Eucharistie
Pastor J. Baneke

zo 13 jul, 11:00u., Woord- en gebed
Werkgroep

zo 20 jul, 11:00u., Eucharistie
Pastoor H.de Jong

zo 27 jul, 11:00u., Woord- en communie
Mw. B. Hummelink

Neede

za 19 jul, 19:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

zo 27 jul, 10:30u., Woord- en communie
Werkgroep

Rekken
za 19 jul, 19:00u., Woord- en gebed
Werkgroep

Winterswijk
za 5 jul, 19:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

Zieuwent

za 5 jul, 19:00u., Eucharistie
Pastor C. Pikkemaat

za 26 jul, 19:00u., Eucharistie
Pastor H. Scheve

Aalten
zo 3 aug, 9:30u., Woord- en gebed
Dhr. H. de Graaf

Beltrum
zo 3 aug, 10:30u., Woord- en communie
Werkgroep

za 9 aug, 19:00u., Eucharistie

Pastor H. Scheve
za 16 aug, 19:00u., Eucharistie

Pastoor H. de Jong
z0 24 aug, 10:30u., Woord- en communie
Werkgroep

Bredevoort
zo 3 aug, 9:30u., Oecumenisch
Dhr. J. Wessels en mw. D. Wegchelaar

Groenlo

zo 3 aug, 9:30u., Eucharistie
Pastor H. Scheve

zo 10 aug, 9:30u., Eucharistie
Pastor H. Scheve

zo 17 aug, 9:30u., Eucharistie
Pastor J. Baneke

z0 24 aug, 9:30u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

zo 31 aug, 9:30u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

Lichtenvoorde

zo 3 aug, 11:00u., Eucharistie
Pastor J. Baneke

zo 10 aug, 11:00u., Woord- en gebed
Werkgroep

zo 17 aug, 11:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

z0 24 aug, 11:00u., Woord- en communie
Diaken T. ten Bruin

zo 31 aug, 11:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

Mariénvelde
zo 17 aug, 9:30u., Woord- en communie
Mw. A. Janssen

Neede

za 16 aug, 19:00u., Eucharistie
Pastor H. Scheve

zo 31 aug, 10:30u., Woord- en communie
Werkgroep

Rekken
z0 24 aug, 10:00u., Oecumenisch
Werkgroep

Winterswijk
za 2 aug, 19:00u., Eucharistie
Pastor H. Scheve

Zieuwent
z0 24 aug, 10:00u., Oecumenisch
Ds. H. Hinkamp en Mw. B. Hummelink
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Aalten
zo 7 sep, 9:30u., Woord- en gebed
Mw. M. Arink

Beltrum
za 13 sep, 19:00u., Woord- en communie
Diaken T. ten Bruin

Bredevoort
70 14 sep, 9:30u., Oecumenisch
Pastoraal werkster C. Roetgerink en PKN

Groenlo

zo 7 sep, 9:30u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

20 14 sep, 9:30u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

70 21 sep, 9:30u., Eucharistie
Pastor J. Baneke

Lichtenvoorde

70 7 sep, 11:00u., Eucharistie
Pastor J. Baneke

za 13 sep, 19:00u., Woord- en gebed
Werkgroep

70 21 sep, 11:00u., Woord- en communie
Diaken T. ten Bruin

Lievelde
z0o 21 sep, 10:00u., Woord- en gebed
Werkgroep

Mariénvelde
70 14 sep, 9:30u., Woord- en communie
Mw. A. Janssen

Neede
za 20 sep, 19:00u., Eucharistie
Pastor H. Scheve

Rekken
70 21 sep, 10:00u., Oecumenisch
Werkgroep

Winterswijk
za 6 sep, 19:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

Zieuwent

70 28 sep, 10:30u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong en pastoraal werkster
C. Roetgerink
Parochiedag

Zie voor actuele gegevens over de vieringen onze website www.paulus-ludger.nl
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ROOSTER

WEEKENDVIERINGEN - VERVOLG

Weekendvieringen per datum

za 5 jul: Winterswijk, Zieuwent

zo 6 jul: Aalten, Groenlo, Lichtenvoorde

za 12 jul: Beltrum

zo 13 jul: Groenlo, Harreveld, Lichtenvoorde
za 19 jul: Neede, Rekken

zo 20 jul: Groenlo, Lichtenvoorde

za 26 jul: Zieuwent

zo 27 jul: Beltrum, Groenlo, Lichtenvoorde,
Neede

Aalten
ledere donderdag om 9:00 uur is er een och-
tendgebed in de Oude Helenakerk.

Beltrum

Op woensdag 2 juli en 3 september is er om
9:30 uur een Eucharistieviering in de OLV
Tenhemelopnemingkerk.

Eibergen

Op donderdag 3 juli en 4 september is er om
9:30 uur een Eucharistieviering in de

H. Mattheuskerk.

Groenlo

In de H. Calixtuskerk is wekelijks op dinsdag
om 9:00 uur een ochtendviering met om 8:30
uur het bidden van de rozenkrans, uitgezon-
derd 22 juli t/m 12 augustus.

ledere vrijdag is er om 9:00 uur een eucha-

ristieviering met om 8:30 uur de aanbidding

za 2 aug: Winterswijk

zo 3 aug: Aalten, Beltrum, Bredevoort, Groenlo,
Lichtenvoorde

za 9 aug: Beltrum

zo 10 aug: Groenlo, Lichtenvoorde

za 16 aug: Beltrum, Neede

zo 17 aug: Groenlo, Lichtenvoorde,
Mariénvelde

70 24 aug: Beltrum, Groenlo, Lichtenvoorde,
Rekken, Zieuwent

zo 31 aug: Groenlo, Lichtenvoorde, Neede

WEEKVIERINGEN

van het Allerheiligste uitgezonderd 25 juli, 1
en 8 augustus.

Op woensdag 9 en 23 juli, 13 en 27 augus-
tus en 10 en 24 september is er om 19:00
uur een Taizé-vredesgebed in de Oude Calix-
tus in Groenlo.

Lichtenvoorde

Dinsdag 8 juli, 12 augustus en 9 september
om 11:00 uur rozenkrans bidden.
Gebedsgroep: op woensdag 10 september
om 14:00 uur een Eucharistieviering met
pastoor H. de Jong.

Op donderdag 3 juli (thema: Op reis) organi-
seert Careaz om 10:45 uur een oecumeni-
sche viering met mevr. B. Caminada.

Op donderdag 25 september een Eucharis-
tieviering met pastoor H. de Jong in het ka-
der van de ontmoetingsmorgen met zieken-
zalving.

za 6 sep: Winterswijk

zo 7 sep: Aalten, Groenlo, Lichtenvoorde

za 13 sep: Beltrum, Lichtenvoorde

z0 14 sep: Bredevoort, Groenlo, Mariénvelde
za 20 sep: Neede

zo 21 sep: Groenlo, Lichtenvoorde, Lievelde,
Rekken

z0 28 sep: Zieuwent

Neede
Op dinsdag 9 september om 9:00 uur een
Eucharistieviering met pastoor H. de Jong.

Rietmolen
Op donderdag 25 september om 9:00 uur
een Eucharistieviering met pastoor H. de Jong.

Winterswijk

In de H. Jacobuskerk vindt wekelijks op
woensdag om 9:30 uur een ochtendviering
plaats in de kapel.

In de H. Jacobuskerk wordt iedere donder-
dag om 14:30 uur de rozenkrans gebeden.

Zieuwent

In de Werenfriduskerk is op woensdag 9 en
23 juli, 6 en 20 augustus en 3 en 17 septem-
ber om 9:30 uur een woord- en communie-
viering in de kerk, voorganger mevr. M. Beer-
ten.

Even voorstellen

Amper begonnen aan mijn periode van eme-
ritaat kreeg ik gelijk de gelegenheid om eens
in een andere parochie te mogen voorgaan.
Ik ben dan ook blij dat ik, naast vaste assis-
tenties, op bepaalde momenten ook bij u in
de HH. Paulus en Ludgerparochie de Eucha-
ristie mag vieren.

Mijn naam is Harry Scheve en ben geboren
in Almelo (1957). Na mijn middelbare school-
tijd ben ik schoolmuziek en koordirectie gaan
studeren aan het conservatorium te Zwolle.
Daar ben ik in 1983 afgestudeerd. Onder-
tussen was ik geruime tijd dirigent van ver-
schillende koren en orkesten en heb ik de
gelegenheid gekregen een aantal grote wer-
ken te mogen uitvoeren. Na tien jaar gewerkt
te hebben bij een scholengemeenschap te
Kampen-Dronten en als dirigent werkzaam
te zijn geweest, heb ik het roer omgegooid

en heb ik me voorbereid om priester te wor-
den. Samen met jullie pastoor ben ik in het-
zelfde jaar gaan studeren. We zijn beiden op
dezelfde dag tot priester gewijd door Adria-
nus kardinaal Simonis. En dat is alweer der-
tig jaar geleden.
Ik heb als pastor mogen werken in de bin-
nenstad van Enschede en als pastoor in Steen-
wijk en omgeving (de huidige H. Christoffel-
parochie), in Twente-West (H. Marcellinus-
parochie) en de parochie HH. Twaalf Apostelen
(Zutphen en omgeving). In de laatste paro-
chie ben ik nu dan ook de vaste assisteren-
de priester.
Ik woon momenteel in de binnenstad van Lo-
chem in een prachtig appartement. Ik hoop
dat ik met u allen mooie momenten mag er-
varen als ik met u Eucharistie zal vieren.
Harry Scheve, emeritus-pastoor




LOCATIES

Aalten - H. Helena

Postadres: Ludgerstraat 64, 7121 EM Aalten

T: 06-129 322 10, dagelijks bereikbaar

E: aalten@paulus-ludger.nl

Bank: NL63 RABO 0300 2166 37 t.n.v. r.-k. HH Paulus en Ludger Aalten
Secretariaat: vrijdag 9:30 - 10:30 uur, Ludgerstraat 64

Contact beheercommissie: Frans Stoltenborg

Beltrum - OLV Tenhemelopneming

Kerkadres: Mariaplein 2, 7156 MG Beltrum
Postadres: Achterom 2, 7156 ME Beltrum

T:0544-48 21 11

E: beltrum@paulus-ludger.nl

Bank: NL13 RABO 0105 5020 65

Secretariaat: elke donderdag van 10:30 - 11:30 uur en
één keer in de vier weken op de maandagavond
Contact beheercommissie: Harry Geverinck

Bredevoort - H. Hart en H. Georgius

Bredevoort heeft geen eigen r.-k. kerkgebouw meer. Men kerkt in
de protestants-christelijke Sint Joriskerk, Markt 1.

E: bredevoort@paulus-ludger.nl

Bank: NL58 RABO 0310 5009 58 t.n.v. r.-k. HH Paulus en Ludger
Bredevoort.

Contact beheercommissie: Jos Wessels 06-20358315

Eibergen - H. Mattheus

Grotestraat 88, 7151 BE Eibergen

T:0545-47 13 54

E: eibergen@paulus-ludger.nl

Bank: NL94 RABO 0113 6011 74 t.n.v. H. Mattheus Eibergen
Secretariaat: zaterdag 11:00 - 12:00 uur

Contact beheercommissie: Wilhelmien Fels de Vrught

Groenlo - H. Calixtus

Kerkadres: Kerkstraat 8, 7141 BA Groenlo
Postadres: Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo
T.06 - 44 54 05 55

E: groenlo@paulus-ludger.nl

Bank: NL96 RABO 011.73.06.150
Secretariaat: dinsdag 9:00 - 11:00 uur
Contact beheercommissie: Grea Wolters

Harreveld - H. Agatha

Kerkstraat 38, 7135 JM Harreveld

E: harreveld@paulus-ludger.nl

Bank: NL43 RABO 0325 4000 40

Contact beheercommissie: Vincent Bokkers
Openingstijden kerk: alle dagen 9.30 uur tot 17.00 uur

Lichtenvoorde - H. Bonifatius - H. Ludgerus
Rapenburgsestraat 21, 7131 CW Lichtenvoorde
T: 0544-37 13 66

E: lichtenvoorde@paulus-ludger.nl

Bank: NL62 RABO 0336 1153 85

Secretariaat: donderdag 10:00 - 11:30 uur
Contact beheercommissie: Freek Verheijen

Lievelde - Christus Koning

Koningsplein 2, 7137 MD Lievelde

E: lievelde@paulus-ludger.nl

Contact beheercommissie: Agnes Onstenk
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Mariénvelde - O.L. Vrouw van Lourdes

Waalderweg 3, 7263 RX Mariénvelde

T:0544-35 12 30

E: marienvelde@paulus-ludger.nl

Bank: NL74 RABO 0160 0026 48

Spreekuur beheercommissie: maandag 10:00 - 11:30 uur
Contact beheercommissie: Jan Berendsen

Meddo - H. Johannes de Doper
Goorweg 4, 7104 BA Meddo
T:0543-56 96 55

E: meddo@paulus-ludger.nl

Bank: NL92 RABO 0132 3055 26
Secretariaat: dinsdag 9:30 - 10:30 uur
Contact beheercommissie: Jan Lanting

Neede - H. Caecilia

Borculoseweg 43, 7161 GR Neede

E: neede@paulus-ludger.nl, T: 0545-28 68 35

Bank: NL31 RABO 0135 6000 65 t.n.v. Paulus-Ludger Neede
Bank: NL94 RABO 0135 6030 05 voor kerkbijdragen
Secretariaat: woensdag 9:30 - 11:00 uur

Contact beheercommissie: Sjaak Ots

Koster H. Holtkamp 06-2099 4297

Rekken - HH. Martelaren van Gorcum
Rekkenseweg 42, 7157 AE Rekken

T:0545-43 13 69

E: rekken@paulus-ludger.nl

Bank: NL57 RABO 0113 6017 43

Contact beheercommissie: Jos Scholte van Mast

Rietmolen - H. Caecilia

Pastoor C.M. van Everdingenstraat 34, 7165 AK Rietmolen
T:0545-22 12 07

Bank: NL91RABO 0143 9920 07 t.n.v. r.-k. Parochie HH Paulus en
Ludger, Rietmolen

Secretariaat: via parochiesecretariaat Groenlo, T: 06 - 33 33 96 88

Vragender - St. Antonius van Padua

p/a Ellen Wiegerink, Vragenderweg 59, 7134 NA Vragender.
Secretariaat: via parochiesecretariaat Groenlo,

T:06 - 33339688

E: vragender@paulus-ludger.nl

Bank: NLO9 RABO 0336 1153 69; Giro: NL90 INGB 0001 1961 56
Contact beheercommissie: Angelo Ribbers

Mariakapel geopend: dagelijks van 9.00 tot 19.00 uur.

Beheerders: Ton Gunnewick 06-17946617, Hans Veldkamp 06-
13873905

Winterswijk - H. Jacobus

Misterstraat 18, 7101 EW Winterswijk
T:0543-51 21 58

E: winterswijk@paulus-ludger.nl

Bank.: NL24 RABO 0371 2191 08.

Voor kerkbijdragen: NL72 RABO 0371 2031 12
Secretariaat: do en vr 10:00 - 11:00 uur
Contact beheercommissie: Henry Reijerink

Zieuwent - H. Werenfridus

Dorpsstraat 43, 7136 LG Zieuwent

T: 0544-35 13 18

E: zieuwent@paulus-ludger.nl

Bank: NL61 RABO 0160 0911 52, Giro: NL19 INGB 0000 8800 50
Secretariaat: woensdagmorgen na de weekviering.

Contact beheercommissie: Henry Waalderbos

Zie de locatiepagina’s van de betreffende locatie op onze website paulus-ludger.nl voor meer informatie.
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Correspondenten
Annie ter Hedde
Mia Bijen, E: jomiby@hotmail.com

Mededelingen

Van de Beheercommissie

e Wilt uin de komende tijd graag persoon-
lijk een e-mail ontvangen met actueel
nieuws over vieringen en activiteiten? Af
en toe organiseren we extra activiteiten in
onze geloofsgemeenschap. Wilt u van al-
les op de hoogte blijven, schrijft u zich dan
in voor de groepsmail. Geef uw e-mailadres
dan door aan ons locatiesecretariaat:
aalten@paulus-ludger.nl

e Voor vragen/wensen, zoals bezoek van 6f
een gesprek met een pastor uit de paro-
chie of iemand uit de geloofsgemeenschap,
ook voor wensen als een gedachteniskruis-
je, misintenties en allerzielenviering 6f voor
zo maar een gesprek bent u altijd welkom
op ons locatiesecretariaat aan de Ludger-
straat 64, Aalten.

Mocht er een verhuizing van uw dierbaren

(ouders of naaste familieleden) plaats gaan

vinden naar een verzorgings- of verpleeghuis

wilt u dat dan s.v.p. doorgeven aan ons loca-

tiesecretariaat of aan Jozephien de Graaf tel.

0543-475831 (Caritas). Dank u.

Viering Kreuzkappele

Deze jaarlijks terugkerende viering vindt
plaats op woensdag 17 september op de be-
kende plek net over de grens in Duitsland bij
‘Het Hemdener Kreuz'. Alle gegevens over
deze viering zijn op het moment van uitga-
ve van dit parochieblad nog niet bekend, maar
in de nieuwsbrief van de maand september
vindt u meer informatie over deze viering.
Aalten is dit jaar de gastheer/-vrouw.

Ontheemd

In de zondagdienst van 1 juni jl ging Mw. Ma-
rit Arink ons voor in een gebedsdienst van-
uit de Oude Helena kerk in Aalten. In het
openingswoord vroeg ze om luid en duide-
lijk mee te zingen met de door haar gekozen
liederen welke iedereen wel kende. Nu, dat

AALTEN

was niet aan dovemans oren gezegd. Onder
begeleiding van organist Frans Thomassen
werd de kerk weldra gevuld met zang zoals
"Zomaar een dak boven wat hoofden". Om-
dat het de zondag tussen Hemelvaart en
Pinksteren was, luidde het thema "Ontheemd".
Een erg actueel gekozen naam gezien de laat-
ste ontwikkelingen ook hier in Aalten. Het
voorstel van de gemeente om een opvanglo-
catie te verwezenlijken is bij een groep Aal-
tenaren niet erg goed gevallen. Als het in ons
eigen achtertuin dreigt te worden verwezen-
lijkt dan is voor te stellen dat betrokkenen
vraagtekens zetten bij wat er "dreigt". Dat
soms hierbij de redelijkheid uit het oog wordt
verloren en van een gesprek dan geen spra-
ke meer is, is zorgelijk te noemen. Ook in de
1e lezing van deze zondag is van redelijkheid
soms geen sprake. Bij de steniging van Step-
hanus in de tijd na Christus was er ook geen
redelijkheid en luisterde men ook niet naar
elkaar. Dat houdt niet in dat we slechte ge-
woonten moeten overnemen want: hulpbe-
hoevenden vanuit bedreigde gebieden van
welke aard ook moeten minstens even tot
rust kunnen komen in een land waar de mo-
gelijkheden er voor zijn. Marit gaf in haar
overweging dan ook duidelijk aan dat pola-
risatie op de loer gaat liggen en dat we als
gelovige en ongelovige burgers daar afstand
van moeten nemen. Redelijkheid staat voor-
op!

De olifant van Elim

Deze was weer flink gevuld. Gevuld met giften
door de gasten van de donderdagse inloop-
/koffiedrinkmorgen ‘Open Deuren’ uit dank-
baarheid voor het kopje koffie, altijd met iets
lekkers erbij en de gezelligheid elkaar te ont-
moeten.

Periodiek worden de giften geteld door een
paar gastvrouwen en tot nu toe wordt er
steeds een mooi bedrag uitgehaald. Van dat
bedrag worden giften gedaan aan goede doe-
len. Ditmaal waren vakantie-kinderkampen
aan de beurt.

Op donderdag 24 april was het weer zover
en werden vertegenwoordigers van de PGA
en RK gemeenschappen uitgenodigd om de
gift in ontvangst te nemen voor hun jaarlijk-
se vakantiekampen.

Elk kreeg een cheque van 500 euro overhan-
digd

Vakantiekamp van de PGA

Marti Balke mocht, als voorzitter/leider de
cheque van 500 euro in ontvangst nemen
voor de PGA.

“Hij vertelde, dat al méér dan 40 jaar kinde-
ren van de PGA samen met hun leiders en
zelfs een eigen kok (die dit jaar al 25 jaar voor
hen kookt) samen een week op vakantie gaan

LOCATIES

om te genieten van de natuur, spel en span-
ning. Dit jaar gaat de tocht naar Het Woold.
Diaconie van de PGA draagt ook bij aan de
kosten, als ouders het niet helemaal zelf kun-
nen betalen. Dus deze gift was meer dan wel-
kom ook omdat het materiaal, dat ooit eens
verouderd raakt, wel eens gerepareerd of
vervangen moet worden”.

De vakantiekampen van de PGA bestaan uit
5 groepen. Elke groep gaat een week op kamp.

Parochiekamp van de basisschool St. Jozef
Namens het parochiekamp waren aanwezig
Amber, Nienke en Tren en dit team zorgt ook
jaarlijks voor een heerlijke vakantieweek voor
de kinderen van groep 6,7 en 8 van deze ba-
sisschool St. Jozef. Deze groep is aanzienlijk
kleiner, maar niet getreurd het plezier is even
groot. Heerlijk een vakantieweek zonder
school en ouders. Lekker dollen met sport,
spel en leuke dingen doen, genieten!

Ook zij mochten een cheque in ontvangst
nemen ter waarde van 500 euro.

Omdat voorheen altijd gecollecteerd werd
tijdens een viering in de kerk voor de vakan-
tieweek om de kas aan te vullen en dat nu
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niet meer mogelijk is, omdat de kerk geslo-
ten is en er geen vieringen meer plaatsvin-
den, is deze cheque zeer waardevol voor
hen. Amber, Nienke en Tren namen gedrie-
én de cheque dankbaar in ontvangst.

Hun vakantieweek staat gepland van 21 ju-
li t/m 27 juli en zij gaan naar het Scouting-
gebouw in Gaanderen.

21 kinderen hebben zich al opgegeven en
wie weet volgen er nog meer!

Wij als gasten en gastvrouwen wensen kin-
deren en leiding hele fijne vakantieweken
toe en een behouden thuiskomst. Vermoeid,
maar blij om pa en ma, eventueel broertjes
en zusjes gezond terug te zien toch!

Bidden we samen

Hierbij denken wij aan zieke mensen, zij die
zich eenzaam voelen of verdriet hebben i.v.m.
verlies van hun dierbaren/naasten. Wij wen-
sen hen alle kracht en sterkte toe om een
ziekte, verdriet om gemis of aandacht te kun-
nen doorstaan. Denken we ook aan eenza-
men, die een bezoekje op prijs stellen.

Voedselbank

In onderstaande maanden mag u de volgen-
de producten naar de voedselbank brengen
Maand juli: koffie - thee - suiker en aanver-
wante artikelen

Maand augustus: idem

Maand september: soep - pasta en aanver-
wante artikelen.

U kunt de goederen brengen naar de kast in
het kerkelijk bureau van de PGA aan de Lud-
gerstraat 64 6f naar het Stiltecentrum onder
de toren van de Oude Helena Kerk; daar staat
de voedselbankmand.

Dank u voor uw bijdrage.

Correspondent
Martin Bouwmeesters

Poolse gastkinderen

Zondag 13 juli om half 11 is in de kerk van
Beltrum een Woord- en Gebedsviering met
Poolse jongens en meisjes als gasten.

Op deze zondag staan wij als kerk stil bij het
verhaal van de Barmhartige Samaritaan. Een
bekend verhaal waarin het gaat over zorg en
aandacht en over omzien naar elkaar. Als zo-
danig ook toepasselijk vanwege onze jonge
Poolse gasten en hun begeleiding die daags
ervoor in Borculo arriveren voor 3 weken va-
kantie. Het betreft veelal kansarme kinderen
uit ontwrichte gezinnen voor wie vakantie
vieren niet vanzelfsprekend is.

Pax Kinderhulp uit Borculo zal deze kinde-
ren daarom wederom onthalen op een fijne
en onbezorgde vakantie. Dit doen ze al meer
dan 40 jaar!

VOEDSELBANK
MAND

[

R.K. kerkdiensten.
De R.K. kerkdiensten in de Oude Helenakerk
vindt u in het vieringenrooster elders in dit
blad.

Vredesweek 2025
In 2025 valt de Vredesweek in week 39: de

start is 20 september en we sluiten af op 28
september 2025.

Wat is de Vredesweek?

De Vredesweek is een week van bezinning
en actie die jaarlijks plaatsvindt in de week
van 21 september, de door de Verenigde Na-
ties uitgeroepen Internationale Dag van de
Vrede. De Vredesweek in Nederland wordt
georganiseerd sinds 1967.

Gebed voor Vrede

Almachtige God,

U bent de meester van de geschiedenis.
Onze levens liggen in uw handen.

Wij vertrouwen u de nood van onze tijd toe.
De oorlog in Oekraine en in veel landen in de
wereld vervult ons met

zorgen en angst.

BELTRUM

En als Beltrumse geloofsgemeenschap ver-
heugen wij ons met Kiddoesj er ook weer op
deze kinderen met hun begeleiders en tal
van vrijwilligers uit Borculo op voornoemde
zondag te mogen verwelkomen.

Het thema dat gekozen werd voor deze vie-
ring is:

Zorg en aandacht voor onze naasten
kunnen - willen - doen

Na afloop van de viering is er achter in de
kerk gelegenheid onder genot van koffie, thee
of limonade even na te praten.
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We roepen u op.

Neem de doden bij u op.

Troost de nabestaanden.

Sta de vluchtelingen en ontheemden bij.
Genees de wonden van de gewonden in lichaam
en ziel.

Wees allen nabij die opkomen voor de mensen
in nood.

Moeder Maria, koningin van de Vrede,
bid voor ons en de hele wereld.

Vakantietijd

De vakantietijd is voor velen aangebroken.
Gaat u op vakantie of blijft u gewoon lekker
thuis? Wij vragen u vriendelijk mocht u in uw
vakantietijd iets moois/iets bijzonders be-
leefd hebben, b.v. een processie meegemaakt,
een mooie kerk bezichtigd of iets anders dat
indruk op u gemaakt heeft, dit met ons te
delen? Probeer er een verhaaltje over de
schrijven en naar een van onze correspon-
denten te sturen voor plaatsing in kerkblad
‘De Verbinding’. Hartelijk dank.

Ondanks alle onrust in de wereld wensen wij
u allen een hele fijne en zonnige zomerva-
kantie toe.

-

En voor degenen die Pax Kinderhulp Borcu-
lo een steuntje in de rug willen geven voor
alle kosten die ze maken ten bate van deze
kinderen, staat er bij de uitgang van de kerk
een bus waarin een gift gedeponeerd kan
worden. Een bijdrage kan ook overgemaakt
worden via het banknummer: NL73 RABO
0170 8235 98.

Feestdag van Maria

Op 15 augustus vieren wij Maria Tenhemel-
opneming en als Beltrumse geloofsgemeen-
schap zijn wij naar haar vernoemd. Wij vie-
ren dit in de eucharistieviering op zaterdag
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16 augustus 's avonds om zeven uur. Pastoor
De Jong gaat voor met assistentie van de
werkgroep en het dames- en herenkoor die
deze viering muzikaal omlijst.

We bevinden ons in warrige tijden en dat
baart menigeen soms zorgen. Wij voelen ons
dikwijls onthand en menigeen zoekt dan
troost en kracht in een gebed of in een kaars-
je die bij Maria wordt aangestoken.

Correspondent
Jos Wessels

Data om te noteren
Maandag 21 juli

20 uur Koppelhuis: jaarlijkse gezellige avond
voor alle vrijwilligers in onze RK geloofsge-
meenschap. Deze avond willen wij afscheid
nemen van onze kerkkoorleden. Het koor is
eind 2024 opgeheven.

Correspondent
Esther Everink

Kruisjes overledenen

Bij ons in Eibergen liggen nog houten kruisjes.
Deze zijn gemaakt voor de overleden paro-
chianen. Door de corona pandemie zijn de-
ze blijven hangen. Ze zijn van de jaren
2020/2021. Voor de familie leden die het
kruisje graag willen hebben is er gelegen-
heid om deze op te halen op het secretari-
aat van H. Mattheus kerk, op zaterdagoch-
tend van 11:00 tot 12:00 uur.

Open monumenten
De RK H. Mattheuskerk aan de Grotestraat
88 in Eibergen doet mee aan de Open Mo-
numenten dag op zaterdag 13-09-2025.

De kerk is open van 13.00 uur tot 16.00 uur
en Simon Nagelmaeker (voorheen pastor in
deze kerk) verzorgt de rondleidingen. Hij

In voornoemde viering staat Maria als Moe-
der van Jezus en ons aller Moeder centraal
rond het thema 'Maria, laat ons niet los".

Na de viering is er net als voorgaande jaren
weer gelegenheid om na te praten onder ge-
not van koffie en thee.

Dank aan vrijwilligers

In onze kerk zijn vele vrijwilligers allerlei vlak-
ken actief en velen doen dat al jaren. Als de
leeftijd begint te tellen is het moment aan-

gebroken, soms met pijn in het hart, om een
stapje terug te doen. De afgelopen tijd heb-
ben we afscheid genomen van drie vrijwilli-
gers die zich afgelopen jaren voor onze kerk

BREDEVOORT

Zondag 3 augustus

9.30 uur Sint Joriskerk. Oecumenische vie-
ring. Voorganger Jos Wessels, lektor Dorien
Wechgelaer. Samenzang o.l.v. organist Joop
Ormel.

Zondag 14 september

Startzondag. Oecumenische kerkdienst in de
open lucht (bij goed weer) op adres Kloos-
terdijk 1, bij Herman en Paula te Paske. Voor-

EIBERGEN

neemt u allen mee in de rituelen en gebrui-
ken van het gebouw. In de kerk is er veel te
zien aan historische beelden, de kruisweg,
alles rondom het altaar, de dagkapel en het
reliéf van Levi de tollenaar.

Vrijwilligers van de werkgroep Mattheus Ver-
bindt zorgt voor de ontvangst en in de ver-
gaderruimte is er iets te drinken.

De RK begraafplaats aan de Borculoseweg
18 A'in Eibergen doet op diezelfde middag
ook mee en is voor iedereen te bezoeken van
13.00 uur tot 16.00 uur.

De begraafplaats is de laatste jaren gerevi-
taliseerd en alles ligt er goed bij. Er zijn ban-
ken voor een stiltemoment en een postbus
voor post naar de hemel.

Vrijwilligers van de begraafplaats heten u van
harte welkom.

Bert Smeenk zorgt voor de rondleidingen op
de begraafplaats. Hij gaat met u langs histo-

LOCATIES

hebben ingezet. Riek te Boome nam afscheid
na jaren te hebben geholpen bij het invou-
wen van de Echo. Rikie Scharenborg was ja-
renlang de afgevaardigde namens KBO in de
werkgroep gemeenschapsopbouw. Annie
Huinink verzorgde de laatste jaren de koffie
rondom de vieringen op de woensdagmor-
gen. Bij het afscheid ontvingen de vrijwilli-
gers een attentie als dank voor hun inzet.
Gelukkig melden zich ook weer nieuwe vrij-
willigers. Het is dankbaar werk en vaak ge-
zellig om samen je ergens voor in te zetten.
Belangstelling om als vrijwilliger aan de slag
te gaan? Neem contact op met het secreta-
riaat.

gangers: pastoraal werkster C. Roetgerink en
iemand van de protestantse gemeente.

Deze keer geen inlegvel in verband met de
vakantie.

Wij wensen u een fijne
en ontspannen zomer toe.

rl.sch.e graven &l 2 &
die sinds vorig A )
jaar voorzien

¥ Mattheus ¢y

zijn van QR )] verbindl =

-
codes. Elk graf - ) o~ T
kent zijn eigen ver- s

haal en Bert Smeenk wil
u daar graag deelgenoot van
maken.

Zowel de RK H. Mattheus als de RK begraaf-
plaats zijn plekken in Eibergen die er toe doen
en waar verhalen gedeeld kunnen worden.
Deze beide plekken zijn de moeite waard te
bezoeken tijdens Open Monumentendag.

Vragen en informatie:
Marian Bolster

E: mbolster55@gmail.com
T: 06-14770366
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Correspondent
L. Schenk
harreveld@paulus-ludger.nl

In de spotlight

onze onderhoudsploeg
Dankzij hen staan het kerkgebouw, begraaf-
plaats, strooiveld, de tuinen en de woningen
er altijd netjes bij.
Deze waardevolle club vrijwilligers komt ie-
dere laatste vrijdag van de maand met z'n al-
len samen om een scala aan werkzaamhe-
den op te pakken, elke donderdag is er een
kleinere groep aanwezig voor de noodzake-
lijke werkzaamheden als grasmaaien en
schoffelen. Indien nodig plannen ze een ex-
tra moment in de maand in om bijvoorbeeld
blad te ruimen.
We vroegen Jan om ons wat meer te vertel-
len over deze fijne mensen die op de achter-
grond onmisbaar zijn.

Correspondent
Vincent Stapelbroek

Ontmoetings
Parochie
morgen HH.Paulus
en Ludger

Oest-Achtarhonk

HARREVELD

Deze vitale groep bestaat uit zo’'n 14 perso-
nen en zijn (in hun eigen woorden) de jong-
sten niet meer met leeftijden van 60, 70 en
80 plus. Maar ze dragen allemaal hun steen-
tje bij en in beweging blijven bevorderd te
fitheid! Bovendien is er met zo’n 14 man ie-
dere maand wel de gelegenheid om iets lek-
kers bij de koffie te hebben, dus gezelligheid
speelt ook zeker een rol.

De groep heeft een divers aanbod aan spe-
cialiteiten waardoor voor iedere klus wel een
vakman aanwezig is. Denk aan een tuinman,
metselaar, timmerman, metaalbewerker, elek-
tricien, enzovoort. De groep heeft een divers
pakket aan werkzaamheden, waaronder: on-
derhoud kerkhof en strooiveld, renovatie gra-
ven, bijhouden parochietuin, onderhouds-
werkzaamheden aan kerk, parochiecentrum
en woningen.

Ook grote projecten pakken ze op. Zo heb-
ben ze een aantal jaar geleden met de hand
nieuwe buizen ingegraven om het hemelwa-

LICHTENVOORDE

Ontmoetingsmorgen

Komt u ook naar de ontmoetingsmorgen?

Op donderdag 25 september 2025
Om 10.30 een eucharistieviering in de
Heilige Bonifatiuskerk in Lichtenvoorde.

Met de mogelijkheid om het sacrament van
de zieken te ontvangen

Opgave kan via mail:
lichtenvoorde@paulus-ludger.nl
of telefonisch op donderdagochtend
0544-371366
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ter apart af te voeren van het rioolwater. Kort
geleden nog het verwijderen van de zijban-
ken in de kerk en stroom en waterleiding naar
de nieuwe berging begraafplaats. Een grote
prestatie voor deze groep mannen!
Onze onderhoudsploeg hoopt nog lang door
te kunnen gaan, er is dan ook met regelmaat
nieuwe aanwas van nieuwe vrijwilligers waar
wij enorm dankbaar voor zijn. Lijkt het jou
ook wel wat om deze ploeg te ondersteu-
nen? Neem dan contact op met Jan Penter-
man.

Bron: STAGATHA

Zomergroet

De zomervakantie staat voor de deur - een
tijd van rust, ontspanning en misschien een
beetje bezinning. Of u nu op reis gaat of juist
thuis van de zon geniet, wij wensen u een
hele fijne zomer.

Maar voordat de koffers worden gepakt, no-
digen wij u van harte uit voor de zomervie-
ring op zondag 13 juli a.s. om 9.30 uur. Na
afloop is er gelegenheid om elkaar te ont-
moeten onder het genot van een kopje koffie
of thee, bij goed weer in de fraaie pastorietuin.

Hartelijke groet,
de beheercommissie Harreveld.

Onderscheiding

Hoewel het alweer een dikke maand gele-
den is, vinden we het toch de moeite waard
om onderstaand bericht een plek te geven
in ons parochiemagazine:

Op 25 april heeft Rita Lansink een Konink-
lijke Onderscheiding gekregen. Zij is al vele
jaren actief binnen onze Lichtenvoordse ge-
loofsgemeenschap.

Rita is een van de oprichters van de Bezoe-
kersgroep Weduwen en Weduwnaars. Die
groep is 25 jaar geleden overgegaan in de
Bezoekdienst bij Partnerverlies.
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Sinds 2002 brengt Rita de H. Communie bij
mensen die door hun ziekte of ouderdom
niet meer naar de kerk kunnen komen. (U
heeft hier onlangs over kunnen lezen in ons
parochieblad.) Sinds 2015 is zij lid van de pas-
torale noodwacht.

Al deze taken zijn niet in uren uit te drukken.
Het is bewonderenswaardig dat zij dit alle-
maal doet met dezelfde glimlach en de voor
haar kenmerken rustige uitstraling.

De geloofsgemeenschap H.Bonifatius-H. Lud-
gerus feliciteert haar dan ook van harte met
deze welverdiende Koninklijk Onderscheiding.

Viering patroonsdag

Op 1 juni vierde schutterij St. Switbertus zijn
jaarlijkse patroonsdag. De dag begon in on-
ze Bonifatiuskerk met een kerkelijke viering.
Tijdens de dienst werd er traditiegetrouw
een indrukwekkende vendelhulde gebracht.
De dienst muzikaal opgeluisterd worden door
harmonieorkest Lumio. Het was een dienst
die in het teken stond van bezinning en ver-
binding, waarbij het gilde het belang van 'sa-
men-onderweg-zijn' benadrukte.

Correspondent
Joep Dorsthorst

Koor gestopt

Het dames- en herenkoor is gestopt.

Het herenkoor van St. Jan de Doper bestaat
dit jaar 136 jaar. Wij kunnen ons gelukkig
prijzen dat we vanaf 1889 een herenkoor
hebben gehad. In 1903 werd er een kerkor-
gel aangeschaft en was de heer J.B. Onland
de eerste organist tot 1939. Daarna kwam
Willem Overkamp, of anders gezegd Willem
van te Brake.

Vanaf 1960 komt er ook het dameskoor.
Het dameskoor is er gekomen in de tijd dat
juffrouw Van Leeuwen met pensioen ging en
ze een andere bezigheid zocht. In de tijd van
pastoor Arts wilde zij een dameskoor oprich-
ten. Zij had al een paar dames daarvoor be-
naderd: Coba Snijders, Annie en Rika Raben,
Rika Wolterink, Grada Overkamp en Jo Lan-

Op verzoek...

Op 11 mei was het Moederdag. Dat is geen
kerkelijk feest. Toch vonden wij het belang-
rijk om er tijdens de themaviering aandacht
aan te besteden. Het lijkt zo vanzelfsprekend
om moeder te worden. Wereldwijd zijn er
vrouwen die deze wens nooit in vervulling
zien gaan. Voorganger Ria Kock droeg tijdens
haar overweging het gedicht 'Onvervuld'
voor. Mede op verzoek van een aantal kerk-
bezoekers volgt hieronder de tekst van dit
gedicht.

Onvervuld

Als je schoot, niet mag baren

En je buik, niet mag dragen.

Als de maand, het moeilijkst is

Op die enkele, zwarte dagen.

Als je stem, niet mag troosten

En je hand, niet mag strelen.

Als er een Moeder is geboren

Maar het leven, zich niet laat delen.
Als de maanden, jaren worden

En je hoop, zachtjes verdwijnt.

Als het leven, niet maakbaar is

Of zo simpel, als het schijnt.

Als de rug toch, zo sterk blijkt

Je schouders, breder dan verwacht.
Wenis ik in, dit zware leven

De zon voor, eeuwig naar je lacht.

Voor de vrijwilligers
De vrijwilligersmiddag is dit jaar op zondag
13 juli, aansluitend na de themaviering 'va-
kantie' Bij mooi weer zitten we buiten aan
de zijde van het Willem Doppenplein. Bij re-
genachtig of te koud weer zal de lunch en de
feestelijk middag binnen plaatsvinden. Dan
zitten we in de Ludgerzaal in de pastorie.

MEDDO
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Viering Vakantie

Op zondagochtend 13 juli 2025 staan we sa-
men stil bij de vakantietijd. Wat doen we met
deze mooie kans om eindelijk eens vrij te
zijn? Misschien beleven we mooie momen-
ten en kunnen we stil staan bij het geluid van
de wind in de bomen en bij een stem in ons
binnenste.

Overigens vieren we dit niet in stilte. We
hebben Vincent Stapelbroek weer bereid ge-
vonden om vrolijke vakantieliederen met en
voor ons te zingen. Zijn pianospel wordt ver-
sterkt in de persoon van Edmund Heutinck
door middel van zang en gitaar. Ook dit keer
komen we samen in de Bonifatiuskerk te
Lichtenvoorde om 11:00 uur. Naderhand
drinken we natuurlijk samen een kopje koffie
of thee op de vakantie.
Van harte aanbevolen!

Ellen Dekkers, Truus Kemperman

en Marjo Stapelbroek
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tink. Sommigen hadden er wel interesse in,
maar zaten nog met jonge kinderen waar-
door er weinig tijd over bleef. Later werd de
club uitgebreid met Sien Bomers, Liesbeth
Ubbink, Annie Spieker, Lies Raben en Agnes
Elsinghorst en zo kon men een goede start
maken.

Juffrouw Van Leeuwen speelde eerst op het
orgel en later werd dit door de heer Zuurveld
uit Bredevoort overgenomen. Vader Kolde-
weij is nog een tijdje dirigent geweest, tot-
dat hij ziek werd. Willem Meekes was ook
wel eens dirigent en toen kwam Laurens
Wielakker: muziekleraar, was hij, een bijzon-
der iemand. Toos van Antwerpen was lange
tijd organist, totdat zij verhuisde naar Utrecht.
Onder de leiding van dirigent Laurens Wielak-
ker, zijn de koren uitgegroeid tot een goed
functionerend geheel.

Tegenwoordig is onze dirigent Hugo Klein
Severt en Mark Burgers onze organist.
Door de jaren heen zagen we al dat er een
aantal buurtparochies veel moeite

hadden om het koor in stand te houden.

In het jaar 2014 vierden we ons jubileum van
het 150-jarig bestaan van ons kerkgebouw
en het 125-jarig bestaan van onze geloofs-
gemeenschap. Er is in dat jaar ontzettend
veel gevraagd van al onze vrijwilligers, ook
van het dames- en herenkoor, het gemengd
koor en muziekvereniging St. Jan.

Op 22 juni was er de groots opgezette jubi-
leumviering waar velen hun medewerking
aan hebben verleend. Een hoogtepunt waar
ik nog graag op terugkijk. Die dag, maar ook
daarnaast hebben velen genoten van diver-
se activiteiten welke er hebben plaats von-
den. Het was een hoogtepunt in onze ge-
loofsgemeenschap en voor de gehele Meddose
bevolking. Wij, een levendige geloofsgemeen-
schap waar we nog jarenlang veel plezier van
dachten te hebben.

Wij zijn nu nog maar 11 jaar verder en wat
is er veel veranderd.

De geloofsgemeenschap staat op vallen. Met
de niet voorziene kerksluiting zijn er bepaal-
de ontwikkelingen versneld, welke het voort-
bestaan van onze geloofsgemeenschap geen
goed hebben gedaan.

De motivatie is een stuk minder geworden.
Waar doen we het nog voor?

Wij zitten nu nog in de situatie waarin een
groot aantal mensen jarenlang zich hebben
ingezet voor onze geloofsgemeenschap. lk
ben bang dat dit de langste tijd heeft gehad.
De afbrokkeling is niet vandaag begonnen.
We hebben dit wel zien aankomen. Het is
zeer spijtig dat het koor heeft moeten be-
sluiten om te stoppen. De redenen daarvoor
zijn divers, maar het heeft geen zin meer om
deze nog allemaal te herhalen. Het op slot
gaan van het kerkgebouw was het laatste
zetje om te stoppen.

Dan de vraag: hoe het nu verder? Ik weet het
niet? Als de kerk niet meer opengaat voor

ons moeten wij een andere accommodatie
zoeken. De grote vraag is hoeveel mensen
er dan nog komen wanneer we bepaalde ac-
tiviteiten opstarten. Op 18 juni is er de mo-
gelijkheid daarover meepraten. Bij het inle-
veren van dit artikel, (13 juni '25) waren de
uitkomsten van deze bijeenkomst nog niet
bekend.
Duidelijk is dat het koor is opgeheven en dat
de laatste viering van hun was op eerste pink-
sterdag. Dames- en herenkoor hartelijk be-
dankt voor jullie grote inzet in al die jaren.
Voor de komende tijd zijn er geen vieringen
vastgesteld. Eerst de discussie, hoe nu ver-
der, daarover afwachten.

Joep Dorsthorst

Terugblik

Bezinnings- en Ontmoetingsdag op 21 mei

2025

In de nieuwsbrief van juni stond er een ver-
slag van deze Bezinnings- en ontmoetingsdag.
Er is een aantal aanwezigen gevraagd om op
papier te zetten, hoe zij deze dag hebben er-
varen.

Zie onderstaande verslagen.

Vandaag met 3 dames in de auto via een
prachtige toeristische route richting Meddo
om deel te nemen aan de jaarlijkse Bezin-
nings- en Ontmoetingsdag.

Geen van ons vieren had eerder zo'n dag
meegemaakt. Dus wij waren zeer gespannen.
Het programma was bekend en wij hadden
er zin in. Na een welkomstwoord van de voor-
zitter van de Caritas uit Meddo en een kop-
je koffie of thee met een plak cake kon het
verdere programma beginnen. Pastoor H. de
Jong ging voor in de Eucharistieviering met
medewerking van het dames- en herenkoor
uit Meddo.

Na deze viering was het tijd voor een drank-
je en om een praatje te maken en herinne-
ringen op te halen met onze tafelgenoten.
Dan tijd voor een heerlijke lunch dat wij ons
goed lieten smaken.
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Om half drie was het Marialof en uitstelling
van het Allerheiligste.
Met ook weer zang van het koor met onder
anderen het Maria lied: Wij groeten u, o Ko-
ningin, het Ave Maria, het Tantum Ergo, Adoro
Te en als slotlied een Pools Maria-lied.
Het was een zeer bijzondere dag om mee te
maken. Caritas hartelijk dank voor de orga-
nisatie.

Paula, Annie, Trudie en Maria

Ontmoetingsdag in Meddo 2025. Van Ber-
nard Kleine Schaars

Het is inmiddels een traditie dat er in de
maand mei een "ontmoetingsdag" wordt ge-
organiseerd door de caritas, samen met de
vier geloofsgemeenschappen Aalten, Brede-
voort, Meddo en Winterswijk. Voorheen heeft
dit meerdere keren plaats gevonden bij Het
Schepersveld, vorig jaar in Het Grachtenhuis
in Bredevoort en dit jaar was plaats van sa-
menkomst zaal Spiekerman in Meddo. Ook
dit jaar bleek dat deze dag in de behoefte
voorziet. Liefst 140 ouderen hadden zich
hiervoor aangemeld en Aalten was hierbij
goed vertegenwoordigd.

De dag kent een enigszins vast programma.
Ook dit jaar: om half 11 de ontvangst met
een kopje koffie of thee en om 11 uur een
eucharistieviering, waarbij pastoor De Jong
voorging. Dat is feite ook de opzet van deze
dag.

Ouderen die doorgaans geen kerkdienst meer
kunnen bezoeken, kunnen deze dag een H.
Mis bijwonen, de communie ontvangen en
na de lunch wordt de dag afgesloten met een
Maria lof waarbij het Allerheiligste wordt uit-
gesteld.

Samenvattend kunnen we terugzien op een
goed voorbereide en wederom geslaagde dag.
Dank aan alle vrijwilligers, die waar nodig de
deelnemers gehaald en gebracht hebben.
Tot slot ontving iedere deelnemer bij het naar
huis gaan nog een bloeiende plant.

Passend bij een bloeiend parochieleven!
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Correspondent
Sjaak Ots

Achterhuis/kerk open
Openingstijd Achterhuis en Kerk

ledere woensdag vanaf 9.30 uur tot 11.00
uur is het Achterhuis en de kerk (via het Ach-
terhuis) geopend. U bent dan in de gelegen-
heid om een kaarsje op te steken bijvoor-
beeld bij Maria. Dat daar behoefte toe is,
bijvoorbeeld in verband met ziekte, examen
enzovoort, is wel gebleken.

Tevens is er altijd iemand van de beheercom-
missie aanwezig om vragen aan te stellen of

Correspondent
Eric Huitink

Kerk op 't Kip open
Op vrijdagmiddag 6 juni 2025 om 15.00 uur
was het dan eindelijk zover! Na vele jaren
van voorbereiding, zeer veel vergaderen en
een ingrijpende verbouwing konden we met
gepaste trots beginnen aan de officiéle ope-
ning.

Het resultaat van een grote verbouwing, een
complete verdieping aangebracht in de kerk
met hier 4 slaapkamers voor onze B & B en
daarnaast ook zo veel mogelijk de “oude” ele-
menten van de RK kerk bewaard.

Na een aarzelend begin bij de inloop vanaf
half drie zat de kerk om drie uur helemaal vol
met 135 personen. Een mooie mix van de
vele sponsoren, van veelal Rekkense bedrij-
ven die betrokken waren bij de bouw, van
vrijwilligers die geholpen hebben in en om
de kerk, van Rekkense verenigingen, van ver-
tegenwoordigers van de parochie, de buurt,
een pastoor en drie monniken, een organist
en twee burgemeesters van de gemeenten
Vreden en Berkelland. Na de toespraken van
het bestuur over het bouwproces, van de

NEEDE

iets mede te delen. Ook een gezellige bab-
bel is altijd mogelijk. U kunt ook iets afge-
ven. Dat kan zijn voedingsmiddelen, een
financiéle bijdrage voor de voedselbank of
kleding.

Naast iemand van de beheercommissie is de
onderhoudsploeg op dit tijdstip ook geregeld
aan het werk. Deze mensen doen fantastisch
werk. Een goed onderhoud van de kerk en
de omgeving van de kerk is belangrijk. Mocht
iemand zin hebben om mee te doen met de-
ze werkgroep dan ben je van harte welkom.
Naast het samen bezig zijn is er ook gelegen-
heid om gezellig koffie te drinken.

REKKEN

KBO, van de liturgiegroep en van de Dorps
cobperatie was het de beurt aan beide bur-
gemeesters. Mooie verhalen over verleden
en heden en samenwerking over de grenzen
heen.

En toen was het tijd voor de echte openings-
handeling: het luiden der klokken...

Dit vereiste eendrachtige samenwerking tus-
sen burgemeesters, monniken en de koster,
maar toen het eerste gebeier begon kreeg
menigeen kippenvel in de Kerk op 't Kip. Ter
verhoging van de feestvreugde kwam Cres-
cendo via het middenpad de kerk in gemar-
cheerd en daarmee was het feest compleet.
Dankzij een goed georganiseerde keuken en
barbediening is niemand iets tekortgekomen
en werd het een heel gezellige nazit. Alle ka-
mers zijn bekeken en met wat adviezen ge-
schikt bevonden om Hemels te overnachten.

Twee open dagen

Het is een gouden greep gebleken om daags
voor Pinksteren en de Eerste Pinksterdag de
kerk open te stellen voor belangstellenden.

Het weer was wisselvallig en niet al te warm,
maar daardoor juist prima. Van heinde en ver-
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Ouderendiensten

in gebouw Diekgraven in Neede.

14.30 - 15.00 uur: gebedsdienst

15.00 - 15.30 uur: koffie/thee drinken

25 juli 2025, voorganger, Ds. C. van Dussel-
dorp, organist, Gerrit Ebbekink

29 augustus 2025, voorganger Joke MaclLe-
an, organist Ab Heuvelink.

26 september 2025, voorganger Ds. C. van
Dusseldorp met viering Heilig Avondmaal,
organist Gerrit Ebbekink.

re kwam het bezoek en soms was het boven
zo druk dat we over moesten gaan tot een-
richtingverkeer. We kregen veel complimen-
ten en ook de melkbus bij de uitgang werd
niet overgeslagen. We telden ongeveer 350
bezoekers.

Op zondagmorgen was er om 10.00 uur eerst
een Pinksterviering waarbij de kerk ook ge-
lukkig nog steeds geschikt is gebleken voor
vieringen. Een mooie bijkomstigheid is ook
dat de nieuwe stoelen toch fijner zitten dan
de kerkbanken van weleer. Daarom kunnen
we de oude kerkmatjes gerust weggeven. Er
zijn er nog een paar over... Het thema van de
viering was zeer toepasselijk: mensen spre-
ken met vele tongen hun eigen taal maar kun-
nen elkaar toch verstaan. Een mooie gedach-
te bij de nieuwe toekomst van onze Kerk op
't Kip. De viering ging naadloos over in de 2e
open dag en daarmee werden onze stoutste
verwachtingen nog eens verre overtroffen.
Aan het eind van de dag waren we allemaal
een beetje schor en hadden we tegen vieren
510 bezoekers geteld! Daarmee komen we
met de kerkgangers erbij op meer dan 1000
bezoekers in 3 dagen. Ze zullen echt niet al-
lemaal komen slapen, maar we hebben nu
toch al 40 boekingen voor het Hemels over-
nachten. Daarmee is het bewijs geleverd dat
we een zeer goede keus hebben gemaakt!

Toon Tankink, voorzitter Stichting behoud
kerkgebouw Martelaren van Gorcum

Kom tot rust in onze sfeervolle
bed & breakfast, gevestipd in

‘een karakteristieke kerk uit
1872, Geniet van stilte, rulmte

-&n comfort op een unieke
locatle in het Achterhoekse
Rekken.

Boek uw overnachting op
www hemelsovernachten.nl
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Correspondent
Wilhelmien Wolters

Een zegen

voor een reiziger onderweg

Geloven is op weg gaan zonder vooraf pre-
cies te weten waar je uitkomt. En dus met al-
le twijfel, wanhoop en ongeloof van dien.
Met alle omzwervingen, vermoeidheid , blij-
heid, tegenslag en gevaar onderweg. Deze
Bijbelse geloofservaring wordt vertaalt als
de wijze waarop de kerk zich verstaat als
Gods volk onderweg. Die reis wens ik je dat
de weg je steeds tegemoet komt. Dat de wind
steeds in je rug is, de zon je gezicht verwarmt
en de zachte buien je velden beregenen en
dat Gods ons tot weerzien je bewaart in de
palm van zijn hand en dat wensen we ieder-
een die de komende tijd op reis gaat van har-
te toe. De parochianen die op vakantie gaan
wensen we een goed reis en gezellige dagen
maar vooral een goede thuiskomst.

Voor de parochianen die thuis blijven hopen
we dat er mensen zijn die tijd vrij kunnen ma-
ken om ze met een bezoekje te verrassen en
kunnen we allemaal genieten. Voor de vrij-
willigers die zich inzetten voor de parochie
gemeenschap op welke manier dan ook ho-
pen we na de vakantieperiode weer van jul-
lie diensten gebruik mogen maken want zon-
der jullie kan de parochie niet draaiende
blijven.

Correspondenten
Anneke Kouijzer
ludgerzieuwent@gmail.com

Openlucht kerkdienst
‘Binnenstebuiten’ 24 augustus 2025
ledereen is van harte welkom voor een aan-

sprekende oecumenische kerkdienst in de
openlucht.
Plaats van handeling is de prachtige tuin van

WINTERSWIIJK

Voedselbank

Voor de maand juli vragen we pastaproduc-
ten, macaroni, spaghetti, rijst en sauzen.
Voor de maand augustus vragen we noot-
muskaat, kerrie, peper en andere kruiden.
Voor de maand september vragen we houd-
baar broodbeleg, jam, pasta en pindakaas.
De parochianen die gebruik en van de voed-
selbank zijn altijd dankbaar voor uw gulle ga-
ven. Wilt u hiervoor weer blijven geven in de
daar voor bestemde manden in de kerk. Har-
telijk dank voor uw gaven.

Ll o0
Openingstijden
De kerk is in de maanden juli en augustus el-
ke dag geopend van 10:00 tot 17:00 uur.
Voor het opsteken van een kaarsje of om tot
rust te komen voor uw zelf in deze roerige tijd.

Naamdagen

Op 29 juni is de naamdag van de heilige Pau-
lus

Op 25 juli is het de naamdag van de Heilige
Jacobus.

Op 15 augustus vieren we Maria ten Hemel-
opneming.

Op 8 september vieren we Maria geboorte.

ZIEUWENT

Koffie Sképke De Olde Maot, aan de Oude
Maat 2, in Zieuwent. De organisatoren heb-
ben hiervoor goed weer besteld. Mocht het
toch slecht weer worden dan wordt de dienst
verplaatst naar de ‘kathedraal van de Ach-
terhoek’: de Sint Werenfriduskerk in Zieu-
went.

Het thema is ‘Binnenstebuiten’. Geloof, als
een opbeurend verhaal voor mensen in lief
en leed, is niet bedoeld om bin-
nen dikke kerkmuren te blijven.
Daarom voegen we de daad bij
het woord en laten graag zien
en horen wat in ons binnenste
leeft: een mooie boodschap van
geloof, hoop en liefde, om naar
buiten te brengen! ledereen, van-
uit alle windstreken en/of ach-

" tergronden, is dan ook welkom
en mag zich van harte thuis voe-
len in de prachtige siertuin van
2 de familie Ten Have. Mocht de
zon er goed doorkomen dan is

i er plaats genoeg voor een plek-
je in de schaduw van de bomen.
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Zomer

Een zonnestraal kunnen we allemaal gebrui-
ken, ieder mens vindt dat fijn. Liefde van de
zon kan zoveel meer brengen. Het wordt zo-
veel warmer buiten en ik hoor de vogels vro-
lijk fluiten. De tuin bloeit en is helemaal klaar,
ja de zomer is eindelijk daar.

Dan verschijnt er aan de lucht opeens een
regenboog vol pracht met verschillende kleu-
ren, door de Vader, eens bedacht. En als het
nu zachtjes gaat regenen, ademt alles schoon-
heid uit. De natuur herademt en mens en dier
mogen ervan meegenieten. Het is te hopen
dat een ieder hier Gods werk inziet. HIJ wil
ook ons verfrissen net als de natuur met zijn
Geest iedere dag en ieder uur.

Er zijn stoelen aanwezig maar u kunt ook een
eigen tuinstoel meenemen. Na afloop staat
de koffie klaar.

Voorgangers zijn ds. Hans Hinkamp en me-
vrouw Betsy Hummelink. Muzikaal is er de
medewerking van een gelegenheidskoor on-
der leiding van Vincent Stapelbroek, met een
afwisselend en opgewekt repertoire.

Open monumenten
Oost Gelre 13 september 2025

De opening van het Open Monumenten-
weekend in de Gemeente Oost Gelre vindt
dit jaar plaats in Zieuwent. De H. Werenfri-
dus staat in 2025 namelijk centraal. Deze
eerste dag valt sa-
men met de Natio-
nale Orgeldag. En
de Werenfridus-
kerk opent ook de-
ze keer weer de
deur naar het Eg-
gertorgel op de
koorzolder.

Eggert orgel i
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In grote lijnen ziet het
programma er zo uit:
De ochtend start om
10.00u. met een wel-
kom door de voorzitter
van het comité Open

Monumentendag.
Daarna welkomst-
woordje door Henry
Waalderbos, beheer-
commissie Zieuwent.
De officiéle opening
verricht Ellen Dussel-
dorp, verantwoordelijk
B wethouder.

1 Natuurlijk klinkt daar-
na het Eggertorgel.
Die dag zijn er rondleiding met gids door de
kerk, tentoonstelling met bezienswaardighe-
den van de kerkelijke attributen en gewaden
die in het verleden werden gebruikt en he-
den ten dage nog worden gebruikt. Ook is
er mogelijkheid om het unieke orgel te be-
spelen. Wel vooraf opgeven! (orgeldag-zieu-
went@paulus-ludger.nl)

De juiste tijden worden later nog bekend ge-
maakt in de verschillende bladen en op di-
verse sites.

Het monumenten comité

'Muzikale' agenda

13 en 14 september

Open Monumentenweekend en Nationale
Orgeldag

Diverse activiteiten waaronder rondleiding
door kerk en liturgische tuin, zelf orgelspe-
len. Actuele informatie op https:/paulus-lud-
ger.nl/index.php/zieuwent

Zondag 12 oktober

‘Ode aan Maria’ waarin het koor oude en
nieuwe Marialiederen zingt en u, naar har-
telust, mee kunt zingen. Aanvang 10:00u.
Meer info in de oktober-nieuwsbrief en op
https://paulus-ludger.nl/index.php/zieuwent

Zaterdag 13 december

Oost Klassiek organiseert: ‘Christmas by
Candlelight’ in de H. Werenfridus. Met mu-
ziek van o.a. Bach, Handel en Vivaldi. Aan-
vang 19:50 u. Meer info op www.oostklas-
siek.nl

Dinsdag 23 december

Een bijzonder kerstconcert in de Werenfri-
duskerk, door het Achterhoeks Mannenkoor,
AMK.

Dit duurzaam samenwerkingsverband tus-

LOCATIES

sen 3 mannenkoren (uit Ulft, Vorden en Bor-
culo) vormt sinds 2019 een groot koor van
zo'n 150 zangers.

Voor meer info: www.achterhoeksmannen-
koor.nl/concerten
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Sfeer impressie van kerk tijdens concert
van Maastrechter Staar in 2023

Bedevaart naar Kevelaer

"Pelgrims van hoop" is het thema van het
Heilig jaar 2025. Dit is ook het thema van
de bedevaart 2025. Mogen we ook zo als
pelgrims van hoop op bedevaart gaan.

Bedevaart 13 september

Op zaterdag 13 september is de jaarlijkse
bedevaart naar Kevelaer. We hopen dat ve-
len uit onze parochie weer meegaan en jui-
chen het van harte toe als ook kinderen,
jongeren en hun gezinnen en natuurlijk on-
ze jongste vrijwilligers, de misdienaars, deel-
nemen.

Vanuit diverse plaatsen komen we samen
om Maria als Troosteres van de Bedroef-
den te eren en om daar kracht en steun te
vinden voor ons dagelijkse leven.

De vertrektijden van de bussen en de op-
stapplaatsen worden nog nader bekend ge-
maakt. Naar verwachting zullen in Kevelaer
ook parochianen van de parochie HH. Twaalf
Apostelen (Zutphen e.o.) zich bij ons aan-
sluiten.

Programma in Kevelaer

9:15 uur Kaarsoffer in de Kaarsenkapel
10:15 uur Grote Kruisweg in het Mariapark,
of voor degenen die minder goed ter been
zijn:

10:30 uur Kleine Kruisweg in de Biechtkapel

13:30 uur H. Mis in de basiliek

16:45 uur H. Lof in de Kaarsenkapel, zege-
ning devotionalia

Aansluitend vertrek uit Kevelaer.

Tussen de vieringen is er ruimte voor eigen
momenten van bezinning, biechtgelegen-
heid (Nederlandstalig), ontspanning c.q. ei-
gen invulling. Er zijn diverse horecagele-
genheden in Kevelaer en winkels o.a. in
devotionalia.

Kosten

De kosten bedragen € 30, - p.p. Kinderen
die mee gaan in overleg met broedermees-
ter. Dit is inclusief busvervoer en de bijdra-
ge aan het heiligdom.

Het is mogelijk om tegen een bijdrage van
€5, - een gebedsintentie op te geven waar-
voor in de bus en tijdens de H. Mis in de
basiliek zal worden gebeden.

Opgave voor 2 september

Voor de parochie H.H. Paulus en Ludger bij:
Marc Wolterink, telefoon 06-20241351,
email: m.b.m.wolterink@gmail.com

Wilt U bij opgave uw naam, adres, telefoon-
nummer, emailadres en eventuele intenties
vermelden en de kosten overmaken op
bankrekening nummer NL 89 RABO 0320

3370 73 t.n.v. Broe- [
derschap Haaks-
bergse Processie &
Kevelaer, te Haaks- S
bergen. |

Fietsend

Ook dit jaar gaan er
weer pelgrims op
de fiets naar Keve-
laer. Eén groep ver- !
trekt al op vrijdag
12 september en
voegt zich op zater-
dag bij de buspelgrims. De andere groep
vertrekt een weekend eerder in verband
met de Lichtenvoordse kermis. Zij vertrek-
ken in alle vroegte op zaterdag 6 septem-
ber en fietst op zondag 7 september weer
terug.

Op eigen gelegenheid
Uiteraard kunt u ook met de auto naar Ke-
velaer gaan en u bij ons programma aan-
sluiten. Voor de organisatie is het wel han-
dig om dit te weten. Eigen bijdrage is van
harte welkom.

Het bestuur van
Broederschap Haaksbergse Processie Kevelaer
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Springprocessie in Echternach

De reis

We vertrekken in alle vroegte met de auto
naar de opstapplaats van de bus te Deven-
ter. Voelde wat vreemd aan om noordwaarts
te rijden terwijl Echternach zuidwaarts van
ons ligt. Maar ja, we waren niet voor niets zo
vroeg al op pad. Als je niet oorspronkelijk uit
deze streek komt, leer je deze wel kennen.
Had tot nu toe altijd Zutphen als een plaats
bezocht en dacht daarbij het ligt toch echt
westwaarts van Winterswijk. En ook Deven-
ter eerder bezocht en ik, simpele ziel, dacht
het ligt toch echt noordwaarts van Winters-
wijk. Helder en fris in alle vroegte ontdekte
ik nu dat deze twee eerdergenoemde plaat-
sen praktisch aan elkaar geplakt zijn.

Hier in Deventer stappen ook een flink aan-
tal bedevaartgangers in, evenals een uur la-
ter in Utrecht. Vandaar reden we af en toe al
zingend en biddend naar Susteren, waar we
een plechtige eucharistieviering op 2e Pink-
sterdag meemaakten. Bij de deur werden we
welkom geheten door een Suisse, of ook wel
hellebaardier genoemd. Ook tijdens de mis
kwam deze man met een hellebaard in de
hand op de cruciale momenten in de viering
naar voren gelopen en gaf een salut naar God.
Mgr. Hogeboom was mee en sprak liefdevol-
le en begrijpelijke woorden over H. Maria,
moeder van de Kerk. Om niet gaf zij. Zeker
bij alle moeders kwam vast een glimlach om
de mond, ook bij mij zeer zeker. Wij stonden
vlak voor de grens, maar zoals de Mgr aan-
gaf, God heeft geen grenzen gemaakt. Een
bijzonder mooi koor met een zeer zuivere
soliste erbij riep ons allen op a.h.w. om ook
mee te zingen. En daar gaven alle bedevaart-
gangers wel gehoor aan. Het saamhorigheids-
gevoel begon hier al te groeien. Na een wel-
kome vlaai met koffie en blik in de schatkamer
met allerlei bezienswaardigheden uit vervlo-
gen jaren van de vrouwelijke abdij weer in
de bus. Daar dacht ik samen met anderen
nog na over wat we gezien en te horen had-
den gekregen.

Eerste avond

Ons hotel stond in Irrel, een tien minuten rij-
den van Echternach. In het begin van de avond
stond een plechtig lof gepland en kregen we
een uitgebreide bezinning te horen van Mgr.
Akkermans uit Trier. Hij ging vooral in op de
Hoop en het jubeljaar. Tijdens dit lof werd
ook in de goed bezochte basiliek de litanie
van de H. Willibrord gezongen. De H. Willi-
brord, de grondlegger van ons katholieke ge-
loof in Nederland, en eigenlijk de hele Bene-
lux. Voorzang door koor en antwoord door
alle kerkgangers. Ik kan u zeggen: het doet
wat met je als iedereen zo massaal uit volle

borst meezingt. Het blijde saamhorigheids-
gevoel groeide hier weer verder naar alle
kerkgangers.

Tweede dag

De volgende dag in alle vroegte ontbijt en
op naar Echternach voor de mis, nu zonder
homilie, en de springprocessie. We verza-
melden ons met heel veel mensen, groot en
ook enorme aantallen klein, in wit en zwart
gekleed op het grote plein. Maar dit gaat op
zich heel geordend. Het mooie is dat al die
groepen voorafgegaan worden door een or-
kestje, een drumband, een mandelienegroep,
een blokfluitgroep, enz. Zij spelen allemaal
hetzelfde melodietje, dat ze weliswaar om
de beurt spelen. Speelt de muziek voor je,
dan spring je ook 3 minuten, dan weer 3 mi-
nuten gewoon lopen enz. Wij stelden ons
ook op en sprongen, helaas zonder orkestje
vlak voor ons. Daardoor ging het springen
soms wat chaotischer. Het eerste deel van
de groep hoorde de muziek van verder naar
voren en het achterste deel hoorde de mu-
ziek juist van ver naar achteren. Dat hing ook
wat af van de plaats waar je op dat moment
sprong. Bijvoorbeeld voor de bocht of erach-
ter. Afijn, dat mocht het plezier in het sprin-
gen niet drukken en het samen op pad zijn.
Eenmaal door het hele pittoreske stadje ge-
sprongen kwam je al springend de kerk weer
in met muziek. Ging de crypte zo in, kreeg
de zegen bij deze ingang en liep langs het
graf van de H. Willibrord. Eenmaal weer bo-
ven kregen we een herinneringsspeld van dit
jaar.

Je kon gaan koffie drinken, maar ikzelf en nog
wat anderen bleven nu in de kerk. En zagen
hoe meer als 30 muziekorkestjes, al heftig
spelend met hun springende volgers binnen-
kwamen. Tegelijkertijd eraan terugdachten
hoe allerlei mensen ons begroeten of toe-
juichten, zoals Kardinaal Eijk en aartshisschop
Hollerich en Mgr. Akkermans. Bij ons in de
groep zaten dan ook heel wat jonge pries-
ters, die vicaris Cornelissen had aangemoe-
digd om mee te springen. En niet te verge-
ten ook Hu(l)pbisschop Hogeboom en bisschop
de Jong uit Limburg. Eenmaal alle groepen
terug werd het geheel afgesloten met een
plechtig lof met heel veel psalmliederen die
met een nog vollere basiliek massaal werd
meegezongen.

Je kon wel zeggen: De H.Geest was hier druk
aan het werk. Nu ook iedereen enthousiast
naar buiten met volle overgave aan..................
Vul het maar in.

We zijn die middag nog naar Luxemburg ge-
weest, waar we ook een prachtige kerk heb-
ben bezocht. Er nog gebeden bij Maria, de
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Beéld van d

troostende moeder. Verder kon eenieder even
rondlopen en koffie of wat dan ook drinken.
Weer terug in het hotel in Irrel hadden we
een diner en konden onze magen worden ge-
vuld.

Laatste dag
De laatste dag eerst naar Trier. Daar bezoch-
ten we de Onze Lieve Vrouwekerk. Heb daar
voornamelijk naar boven zitten kijken naar
het prachtig beschilderde plafond. De dom
ernaast is bekeken en toerafsluiting hebben
we een eucharistie in de crypte aldaar met
onze bedevaartgroep bijgewoond. Onze dank-
baarheid uitend voor een bedevaart met een
prachtige inhoud.
Ook zo'n twee uur rondkijkend nog in de
mooie stad met vakwerkhuizen en de Porta
Nigra. Een mooi park bij een goed onderhou-
den paleis gaf mij en nog wat mensen de ge-
legenheid om alles in alle rust te verwerken.
In de bus en op naar Nederland, nog een ge-
zamenlijke maaltijd met een praatje onder
elkaar en volgens schema waren we om 21:00
uur in Utrecht, een uur later in Deventer en
nog een uur later kon ik in bed. Kon, want ik
was niet thuis, bleef slapen bij medepassa-
gier. Dus nog wat napraten. Een dag later, de
spanning vanhet examen meebelevend met
kleinkind, om iets over 7 met trein (die reed)
richting het westen. Alles ging volgens sche-
ma met de trein en oohh wat was de hond
blij toen ik daar weer was.
Kan u allen, lezers, aanraden, beleef dit eens
mee met de Springprocessie, en dat geldt
voor alle bedevaarten, het versterkt het saam-
horigheidsgevoel van ons als gelovigen.

Els Tolsma
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Alpha 2025 afgerond - 2026 in voorbereiding

Begin 2025 kwam een nieuwe groep men-
sen bijeen die deel ging nemen aan Alpha.
Het was dit jaar de tweede keer dat het Alpha-
team een groep mensen begeleidde in Win-
terswijk. Het eerste jaar kwamen de mensen
uit de verschillende geloofsgemeenschap-
pen van onze brede parochie H.H.Paulus-
Ludger. Dit jaar waren het mensen uit Win-
terswijk, weliswaar afkomstig van verschil-
lende stromingen uit de christelijke kerken.
En wat ook mooi was: zowel twintigers als
veertigers, vijftigers en zestigers.

Ook dit jaar werd het verbindende aspect al
snel ervaren en leerde men elkaar kennen.
Het was de maaltijd aan het begin van elke
avond die dit samen op pad zijn bevorderde.

Wat is Alpha?

Alpha is een wekelijkse samenkomst van
18.00 tot 20.00 uur en dat 10 weken aan-
sluitend achter elkaar. Samen gesprekken
voeren na maaltijd en film over het geloof;
je kans om je geloof te verdiepen en de bij-
bel en Jezus beter in jezelf op te nemen. Je
luistert naar elkaar, je verstaat elkaar, begrijpt
het handelen van deze en gene. Al het per-
soonlijke blijft binnen de groep. Wonderlijk
dat eenieder weer net wat anders in het chris-
telijk geloof staat.

“Het verrijkt je”, schreef iemand op het eva-
luatieformulier. Dit alles doordat eenieder
zijn of haar gedachten op vraag van het Alp-
ha-team kon ventileren. Dat alles zonder oor-
deel. Ook een hele zaterdag ergens op de
hei zeg maar, stond in het programma opge-

Hoogfeest

In onze parochie vieren we het hoogfeest
van Maria Tenhemelopneming in één plech-
tige viering in het eucharistisch centrum in
Groenlo op vrijdag 15 augustus, aanvang
19:00 uur.

Niet alleen in onze Rooms-Katholieke Kerk,
maar ook in de Orthodoxe kerken wordt dit
feest op 15 augustus gevierd. Daar wordt dit
grootste Mariafeest genoemd: het Ontsla-

tekend. De H.Geest was hier het onderwerp.
En met prachtig weer en de mogelijkheid tot
wandeling 2 aan 2 in de natuur kon de H.-
Geest ook hier tot ons doordringen.

Gastvrijheid voor eenieder bij Alpha
Onlangs vond een gezellige afsluiting plaats
van de groep van 2025. Een van de deelne-
mers liet enthousiast een krantenartikel over
Alpha zien. Daarin stond dat het aantal Alp-
ha-deelnemers landelijk met 25% is toege-
nomen ten opzichte van het eerste kwartaal
van 2024. Een toenemende interesse in het
geloof? Zou het waar zijn? En hoe reageren
we hierop als mensen van hoop? Door voor-
al te letten op gastvrijheid en geloofsgesprek-
ken binnen deelname aan Alpha niet uit de
weg te gaan. Door juist verwachtingsvol mee
te gaan in wat God aan het doen is. En echt
iedereen is welkom: jong, oud, of van mid-
delbare leeftijd, nieuw in de regio of al gene-
raties wonend in de Achterhoek.

Vervolg

Na afloop van het samenzijn kregen allen de
nodige informatie mee om zelf verdere stap-
pen te ondernemen. En na de vakantieperi-
ode nemen we nog even contact op met de
groep van 2025 via mail wat hun verdere
wensen zijn met betrekking tot wat wij als
team aanbieden. Dat is een 2-maandelijkse
bijeenkomst met wat specifiekere katholie-
ke onderwerpen. Ook met maaltijd, film, nu
vanuit Sycamore en geloofsgesprekken. Dit
6x per jaar. Dat hebben we dit jaar met de

pen van de Moeder Gods (Dormitio Mariae).
Toen paus Pius Xll in 1950 de tenhemelop-
neming van Maria tot dogma, een onbetwist-
baar geloofspunt verklaarde, reageerde niet
iedereen positief. Sommigen konden niet
aanvaarden dat iets wat niet in de Bijbel stond
toch tot geloofspunt werd uitgeroepen. In
de Bijbel zoeken we tevergeefs naar een pas-
sage over Maria’s opname in de hemel. Trou-
wens, over het leven van Maria weten we
Uiberhaupt weinig. We lezen over de bood-
schap van de aartsengel Gabriél, de geboor-
te van Jezus en de pelgrimage naar Jeruza-
lem. Hierna wordt niet heel veel meer over
haar gemeld. Een van die uitzonderingen is
de bruiloft te Kana. Hier blijkt haar rotsvas-
te geloof in haar Zoon Jezus. Veel later vin-
den we haar terug onder het kruis. Na de he-
melvaart van Jezus is zij samen met de
apostelen in gebed. Opnieuw blijkt haar rots-
vaste geloof. Zijn anderen weggegaan, zij

groep van 2024 ook uitgevoerd, maar dan
met deelnemers zelf die korte inleiders en
afsluiters waren.
Sycamore, een boek geschreven door pries-
ter S. Wang uit Engeland. Ook met filmen en
vragen. Het concept is gelijk aan Alpha, en
het belicht de kern en gebruiken van het ka-
tholieke geloof. Alpha geeft echter een enor-
me landelijke ondersteuning, heeft steeds
dezelfde jonge, zeer aansprekende mensen
in alle films. En dan zijn er al 4 jaar op rij spe-
ciale landelijke dagen, waarbij verschillende
bisschoppen en veel priesters steeds bijdra-
gen. Een groots gebeuren.
Volgend jaar in 2026 willen we de Alpha-bij-
eenkomsten vanuit Groenlo gaan organise-
ren. Centraal gelegen van al onze geloofsge-
meenschappen en we hopen dat ook hier in
de oost-Achterhoek het geloof ook daad-
werkelijk veel mensen mag en kan verbin-
den tot een ware gemeenschap in het geloof.
Wie wil deelnemen, helpen met koken of an-
derszins, geef het aan op het contactadres:
secretariaat@paulus-ludger.nl

Het Alpha-team: lan, Berry, René, Astrid,

Willemien, Els

Maria Tenhemelopneming

blijft trouw. Maria is er op de beslissende
momenten, altijd Jezus volgend. Dat is wat
gelovigen door de eeuwen heen, zo heeft
aangesproken in Maria: haar vertrouwen en
haar geloof. Maar ook het lijden van een moe-
der om wat haar kind wordt aangedaan. Ver-
trouwen, geloof, vreugde, verdriet en pijn:
Dat is Maria. Zo herkenbaar en menselijk en
zo dichtbij. Ook in onze tijd kunnen mensen
zichzelf in haar herkennen en haar aandacht
en steun ondervinden bij blijdschap en zor-
gen, bij hoop en wanhoop. Het geloof in de
tenhemelopneming van Maria, met ziel en li-
chaam, is al zo oud als het christendom. Te-
recht heeft de Kerk dit geloofspunt onder af-
smeking van de heilige Geest als dogma
verankerd in haar leer en leven. Want dit ge-
loof raakt ons. Het is een hoopvolle vooruit-
blik dat ook wij eens mogen delen in de al-
les overstijgende vreugde van de hemel.
Pastoor H.A.M. de Jong
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BREDEYVYV

Betting Wonen BV

Prins Mauritsstraat 13-15
7126 AC Bredevoort
Telefoon: (0543) 45 15 67
info@bettingbredevoort.nl

maandag:

vrijdag:
zaterdag:

Openingstijden:

dinsdag-donderdag:

OORT

Gesloten

9.30 - 17.30 vur
9.30 - 21.00 vur
9.30 - 17.00 uur

Programma van Ontmoeting en Inspiratie
augustus t/m december 2025

Beste belangstellenden,
De commissie Ontmoeting & Inspiratie van de pa-

rochie HH. Paulus en Ludger wil het graag mogelijk [
maken elkaar te ontmoeten en inspireren rond
boeiende thema's. Hieronder vindt u de activiteiten
die dit halfjaar georganiseerd worden.

De entree is gratis, u wordt wel verzocht een vrije
gift te geven.

Alle activiteiten vinden op dinsdag om 19:30 uur
(v.a. 19:15 uur staat koffie/thee klaar) in de Onze-Lieve-Vrouw-Ten-
hemelopnemingkerk te Beltrum plaats.

Mocht u bepaalde suggesties hebben, wij staan er voor open.
Verdere informatie over de activiteiten zult u ook in de nieuwsbrie-
ven, de lokale en regionale (kerk)bladen, Facebook en op de websi-
te van de parochie (https:/www.paulus-ludger.nl/ = inspiratie) vin-
den; ook in uw mailbox, als u daarvoor uw e-mailadres doorgeeft.

Peter Miiller: 0544 463045 - pjamueller@gmail.com
Anita Overkamp: 06 46685047 - anitaaltink9@gmail.com

Augustus

Tentoonstelling “Heel de Aarde” in de Calixtusbasiliek te Groenlo,
Nieuwstad 12; voor openingstijden zie onder andere https:/www.pau-
lus-ludger.nl/

23 september
Mw. Witte-Rang houdt in de vredesweek een lezing over Kerk en Vrede.

21 oktober
De wondere wereld van Marc Chagall; een avond met ds. Joop Mol.

18 november
Paul van Tongeren, voormalig Denker des Vaderlands, denkt met ons
na over “hoop” als deugd.

2 december
Mgr. H. Woorts houdt een voordracht over het thema: “Advent en
Kerstmis in de kunst”.
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U ziet kunstwerken die rond dit thema zijn gecreéerd door
kunstenaars van het landelijke collectief ArsProDeo (https://
arsprodeo.nl/). Dit kunstenaarscollectief heeft deze tentoonstelling
samen met GroeneKerken (https://groenekerken.nl/) opgezet
rond klimaatverandering en duurzaamheid.

De tentoonstelling bestaat uit 23 werken, te weten schilderijen,
tekeningen, collages, sculpturen, keramiek, textiel, installaties en
videowerk.

GroeneKerken is een project dat kerken en christelijke
geloofsgemeenschappen inspireert en aanmoedigt om in geloof
en rond een open Bijbel groene stappen te zetten. Op die manier
kunnen kerkgemeenschappen plekken van hoop worden in een
onrustige wereld.

ruimte is voor afscheid,
sfeervol midden in de natuur.

HEEL DE AARDE

INSPIRATIE

~ " ledereen kan gebruik maken van ons crematorium.
2 Bel anders rechtstreeks GUV!

T 0543 - 491270 (;
www.guv.nl

De commissie Ontmoeting & Inspiratie van de parochie HH. Paulus en Ludger organiseert, in
samenwerking met de beheercommissie van de Groenlose geloofsgemeenschap H. Calixtus-
H. Maria-Moeder-Gods, een bijzondere tentoonstelling onder de titel

Parochie
HH.Paulus
en Ludger

Oost-Achterhoek

Wij nodigen u van harte uit deze kunstwerken te komen bezichtigen
in de H. Calixtusbasiliek aan de Kerkwal te Groenlo.

De tentoonstelling wordt zondag 3 augustus om 10:45 uur geopend.
Dit is aansluitend op de kerkdienst van 9:30 uur.

De tentoonstelling is gedurende de maand augustus te bezichtigen:
e elke dinsdag en donderdag van 14:00 tot 16:00 uur
¢ elke woensdag en zaterdag van 13:30 tot 16:30 uur
e op zondag 3 en 10 augustus van 13:00 tot 16:30 uur

De tentoonstelling is gratis te bezoeken,
een gift wordt gewaardeerd.

COLLECTE voor
GroeneKerken

Omdat de
schepping roept
om een kerk die

zorg draagt
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Feestelijke Parochiedag
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Parochie
HH.Paulus
en Ludger

Oost-Achterhoek

Aanvang 10:30 uur

Dorpsstraat 43

Zieuwent

We beginnen deze dag met een feestelijke Eucharistieviering in de
buitenlucht. (Bij slecht weer binnen.)
Tijdens deze Eucharistieviering zal er voor de kinderen een feestelijke

Kinderwoorddienst zijn.

Gebed voor onze aarde

Almachtige God

die aanwezig bent in heel het universum

en in het kleinste van Uw schepselen,

U die al wat bestaat met tederheid omgeeft,
stort over ons de kracht van Uw liefde uit opdat

wij het leven en de schoonheid zouden beschermen.

Dompel ons onder in vrede opdat wij
als broeders en zusters zouden leven
zonder iemand schade te berokkenen.

O God van de armen,

help ons de verwaarloosden te hulp te komen

en degenen die op deze aarde vergeten worden
en in Uw ogen zoveel waarde hebben.

Genees ons leven,

opdat wij beschermers zouden zijn van de wereld
en geen roofdieren,

opdat wij schoonheid zouden zaaien

en geen vervuiling noch vernieling.

Raak de harten

van hen die alleen winst nastreven

ten koste van de aarde en de armen.

Leer ons de waarde van ieder ding

te ontdekken, met bewondering te beschouwen,
te erkennen dat wij ten diepste één zijn

met alle schepselen

op onze weg naar Uw oneindig licht.

Dank U omdat Gij alle dagen met ons bent.
Ondersteun ons, zo bidden wij U,

in onze strijd voor gerechtigheid, liefde en vrede.

Paus Franciscus in zijn encycliek Laudato si (2015)

Foto: Hristo Mumdzhiev, Pixabay



